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BÜTÜN Ü 


LKELERİN İŞ 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Sınırı toplu olarak geçebilirsiniz 


SALI 


28 


Ağustos 1979 


500 KURUS 


Merih. Çolakoğlu-Can San 


diye daha önce haber gönderen 
Binbaşı Abdullah Demiral 

daha sonra 500 kadar 

sırt hamalına pusu kurdurarak 
yaylım ateşi açtırdı 


KANLI PUSU 


a Taoa 
Bir yetkilinin itirafı ve 


karakol raporu 


Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İslahiye olayları hakkındaki 
düşüncelerini şöyle anlattı: "Hamallar kesinlikle ateş etmemişler. Ölenin biri 
tesbih çekiyormuş. Silahlı çatışmaya giren bir insan hiç tesbih çeker mi? Bu 
düpedüz bir katliamdır. Karakolda açılan delikleri de kendileri yapmış olabilir," 

Başka bir yetkili ise şunları söyledi : 

"Seyyar jandarma taburları kaldırılmalıdır. Binbaşının astığı astık, kestiği 
kestik. Adam her istediğini yapıyor. Kaçakçılık yapıyor. Rüşvet yiyor. Kim- 

(Devamı sa.7, sü.5'deY 


Bolşoy balerininin kocası Amerika'ya 
sığınmıştı 


Rusya, Balerin Vlasova” yı 
hâlâ uçakta bekletiyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Dört haftadır Amei- 
ka'da bulunan Rus bale 
topluluğu *'Bolşoy'un 
ünlü dansörü Alexandre 
Gudonov'un ABD'ye sıgınmasından sonra, dansörün karısı Ludmilla Vlasova, Sovyet heyetindeki 
yetkililerce zorla geri götürülmek isteniyor, 
Amerikan yetkilileri 
Gudonov'un karısı balerin Ludmilla Vlasova ile 
"Hiç bir etki altında kalmayacağı bir yerde" görüşmek için israr etmeleri, Rus yetkililerin ise 
(Devamı Say, 7 Sü, 4'te) 


Bir grup öğrenci 
ODTÜ Hazırlık 
Bölümünü 

4 saat işgal etti 


ANKARA (AA) 
ODTÜ'de bir grup öğrenci üzerinde tabanca 
bulunan bir öğrenciyi 
jandarmaya teslim etmemek için hazırlık okulu binasını yaklaşık 4 
Saat süre ile işgal etti. 
Edinilen bilgiye göre 
dün üniversitede jan- 
(Devamı sa.7, sü,5'de 


TKP’ nin 
bölünen hizipleri 
birbirlerini 
suçlamaya 


devam ediyor 


HABER MERKEZİ 
Moskova yanlısı TKP' 
nin, İngiltere ve Doğu 
Almanya hizipleri olarak bölünmesinden sonra her iki taraf da birbirini ağır dille suçlamaya 
başladı. İngiltere hizbinin başı R.Yürükoğlu, 
Doğu Almanya hizbini, 
"“Çarpıtmalar yapmak, 
ucuz yaftalar kullanmak, 
kitap gazete toplamak ve 
yakmakla"suçluyor. 
İngiltere hizbinin yayın organı "'İşçisin Sesi" 
gazetesinde (yayınlanan 
yazısında (R.Yürükoğlu, 
Doğu Almanya hizbinin 
yayın organı "Atilim" 
dergisi için, "'Atılım'ın 
bir sayısı bir sayısından, 
hatta aynı sayıda bir yazı ötekinden farklı çıkıyor. Militanların kafası 


(Devamı sa.7, sü.9 da) 


© /slahiye'de Seyyar 
Jandarma Komutanı 
Binbaşının sırt 


 hamallarına hazırladığı 
tuzakta en az 7 kişi öldü 


©Katliam girişimini, karakol 
raporu da bazı yetkililer de 


inkar edemiyor 


Gedikpaşalı kundura imalatçıları, imalathanelerini kapatıp önünde oturdular, 


Salih Karaoğlu Günnur Ünverdi 


İSLAHİYE 


Kanlı Pusu, Evet,Türkiye'nin güneyinde İslahiye'de 


7 sırt hamalı öldürüldü. Gazeteler olayı Jandarmayla 
silahlı çatışmaya giren 3 kaçakçı öldürüldü diye verdiler. Ancak gerçek hiç de yazıldığı ve söylendiği gibi 
değildi . Muhabirlerimizin olayı araştırması üzerine 
korkunç gerçek ortaya çıktı. 

500 köylü önce,Jandarma Komutanı binbaşının 


çağrısı üzerine sınırı geçmeye hazırlanıyor. Tam bu 
sırada bir yaylım ateşi, ardından yangın. Bir şeyden 


habersiz emin adımlarla sınıra yaklaşan sırt hamalları, 
can havliyle kendilerini yere atıyorlar. Yedi can orada 
kalıyor. Birç ok sırt hamalı da yaralanıyor. 


SJA: A in 
"Ya 


essiz kalıp yok olacaktık, ya da direnip varolacaktik, şimdi varolma mücadelesi 


veriyoruz"'dediler, 


(Fotoğraf; Yusuf ÇELİK) 


Yüz bin ayakkabı imalatçısı 
direnişte 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Ayakkabi ana ve yan malzemelerine gelen zamları protesto eden 
İstanbul ayakkabı imalatçıları, dükkanlarını kapatıp direnişe geçtiler 
Sekiz gün sürecek olan direnişe sayıları 13 bin civarında olan imalat- 


Picasso'nun ünlü tablosu 
Guernica, vatanı İspanya'ya geri dönüyor 


, Picasso'nun ünlü Guernica tablosu İspanya'ya geri veriliyor. 
Picasso, Guernica'yı 1937 yılında Hitler'in uçaklarının Guernica 
kentini vahşice bombalaması üzerine yapmış ve tablonun ancak 
Franko faşizminin yıkılmasından sonra İspanya'ya götürülmesi- 


Art Müzesinde bulunuyor. 
YILDIRIM DAĞYELİ 


hanelerde Çalışan yüzbine yakın, 
frezeciler, kesiciler, foracılar, ve sayacılar katılıyor. 


Dün sabah dükkanlarını kapatıp 


kapıda bekleyen ayakkabı imalatçıları, ''Ya zamlara seyirci kalıp yok 


(Devamı sa.7,sü,7'de) 


ne izin vermişti. Geçtiğimiz 40 yıl içinde milyonlarca kişi tarafından seyredilen Guernica tablosu halen New York Modem 


'NİN YAZISI 6. SAYFAMIZDA 


aaoo 


"Ağustos yaklaşıyor, 
birşeyler yapmam gerek. 
Yoksa bunlar beni terfi 
ettirmeyecekler. Evimde 
malları yakalamasalardı, 
4 ay hapis yatmayacaktım. Şimdi ne güzel olacaktı. Hayir hayır, yine 
de terfi edeceğim. Fakat terfi etmem için 
birşeyler yapmam gerek.” 
Seyyar Jandarma Binbaşısı herhalde günlerce 
böyle şeyleri düşünüp 
durdu. En sonunda terfi 
etmenin bir yolunu bulmuştu. "Kaçakçı" yakalamak. "Kaçakçı" yakalama planını hemen yaptı 
ve harekete geçti. 

Binbaşıya bağlı jandarmalar köyleri dolaşmaya 
başladılar. o Jandarmalar 
köylülere, "'500 kişiden 
az gelmeyin. Yoksa binbaşı sizi bırakmaz ha... 
Bu binbaşının emri. Ona 
göre davranın" diyordu. 

Köylülerin başına böyle bir olay ilk defa gelmesine rağmen hiç de yadırgamadılar. o "'Binbaşının paraya gereksinmesi 
var, 500 kişiden 750 bin 
lira alacak, rahatlayacak" 
diye düşünmüşlerdi. 

Sırtçılar herşeyden habersiz bir şekilde Leçe'ye 
(Sırtçıların tonlandıkları 

(Devamı sa.7, sü.1'de) 


Otomobil 
lastiğine 
yüzde 90, 
kağıda 
yüzde 50 
oranında 
zam yapıldı 


İZMİT 

SEKA Kağıt Fabrikası tarafından ani olarak alınan bir kararla kağıda 
yüzde 50 oranında zam 
yapıldı. Ayrıca, otomobil 
lastiği fiyatlarına da yüzde 90 oranında zam yapıldığı öğrenildi. 

SEKA Genel Müdürü 
Yelman Gazimihal, gazete, okul defteri ve kita- 

(Devamı Sa, 7; Sü: 6'da) 


Yüksek Seçim 
Kurulu, CHP” nin 
Ankara” da ara 
seçim yapılması 
isteğini reddetti 


ANKARA (THA) 
Yüksek Seçim Kurulu 
CHP'nin Ankara'da milletvekili ara seçimi yapılması talebini 3'e karşı 4 
oyla reddetti. 
CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Üstündağ. A«a- 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 


Başkanının yalancı şahif gösterdiği 


; en Gen. iğ Pİ 

ürülen köylülerden 
Recep Şimşek 

ve geride kalanlar 


Kurulan pusu sonucu öldürülenlerden, Haydarkanlı (Yolbaşı) köyünden Recep Şimşek'in geride bıraktıkları: Babası, karısı ve en büyüğü 10 
yaşında 7 çocuk. 


Altta olayın geçtiği bölgenin ve pusu kurulan 
yerin krokisi görülüyor. 


: PUSU 
Suriye D Ta 
TN Aea N iğ — Ömertepe 


2 yy? 
r% Höyük, Yanan Çalılık © Karakolu 
Karakolu 7 Ji 
OLAY YERİ 


Leçe Tepesi 


Kilis Yolu 
ARR mmm. 


Doğu'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Güneş: 


"İran ve İrak sınırında önlemler 


alınıyor” 
© “Apocular yeni tür eşkiyalardır” 


ERZURUM (AA) 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş Erzurum'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ve 
Irak'taki ayrılıkçı gözleriniTürkiye'ye 
giriş ve çıkışlarını önlemek ve benzer olaylara meydan vermemek için 
Irak ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. 
Doğu illerinde incelemelerini sür- 


düren ve asayiş konusunda alınan önlemleri yerinde denetleyen Güneş 
anarşi konusuna da değinerek, eşkiyalığın eski ve yeni olmak üzere iki 
tür olduğunu, 'Apocuların ise yeni 
tür eşkiyalar'olduğunu belirtti. 


İçişleri Bakanı Güneş, Erzurum'da. 
ki incelemelerinden sonra Kars'a hareket etti. 


Katil komandoya ağabeyisinin gönderdiği telgraf ve mektup ele geçti 


Çuval cinayeti sanığı Türközü Ülkü Ocakları 
ortaya çıktı 


© ÜOD Başkanı 
Eyüp Özmen'in 
mahkemede, ”Ben 
onu hiç tanımıyorum” 
dediği, 

ÜOD 2. Başkanı, 
poliste herşeyi 
anlatmış 


Kanlı pusu 


Eskiden vakayı adiye denirdi. Yani olağan olay, her gün tekrar eden olay, Bundan bir ay önce de gazeteler olağan bir olayı haber verdiler: "İslahiye'de jandarmayla çatışan 3 kaçakçı öldürüldü." Türkiye'de kaçakçının can pahasına sınırı 
geçmesi ve bu arada canımı sınır boylarında bırakması olağandır. Nice canlar geçim için sınır boylarına devrilmiş, nice ocaklar az bir para uğruna sönmüştür, Kaçakçının yazgısı sınır boylarında ölmek 


P 


@ Siverek ve Adana’ da 
4 kişi öldürüldü 


W veya sakat kalmaktır. Yaşamak için zo- i , 

N runludur bu. 3 Wa | ©Samsun' da 

X Ancak bundan bir ay önce İslahiye'de C üc kisinin ölümü 
olanlar olağan bir kaçakçı ölümü değil- uç kişinin ölümüyle 
dir. Köylüler bir binbaşı tarafmdan oyu- sonuçlanan 


na getirilmiş ve gazetelerin yazdığı gibi 
3 kişi değil, en az 7 kişi pusuda can ver- 


miştir. Yolsuzlukları yüzünden hakkında 
. 32 defa soruşturma açdan ve bu yüzden 
( 


kahve baskının da 
kullanılan otonun 


vamı sa.7, sü.6' şöförü 
ayini , ölü bulundu 


, MAPUSANE 
ÇEŞMESİ) 


a na 
Armağan Anar 


TUMAD DER GENF L BAŞKANI 


Mahkum arkadaşlar, 

Son günlerde sizleri en çok ilgilendiren ve de üzen haber, salıverilen 
müebbetlerin Yargıtay kararı ile yeniden tutuklanmaları haberi oldu hiç 
kuşkusuz. 

Dışardakiler belki,bu haber sadece 
salıverilmeyi bekleyen müebbetleri ilgilendirmiştir, öbürlerine ne oluyor 
diye düşünebilirler. Çünkü onlar cezaevindeki yaşamı bilmezler. Bir mahkuma yapılan haksızlığın nasıl bütün 
mahkumların hepsini ve onların bütün yakınlarını tedirgin ettiğini kavrayamazlar. Bir mahkuma dokundunuz mu, bütün mahkumların, bütün 
ailelerin ve toplumda hakkın, adaletin, vicdanın egemen olmasını isteyen 
herkesin ses vereceğini hâlâ öğrenememişlerdir. 

Durumu biliyorsunuz. Anayasa 
Mahkemesinin aftan yararlananlarla 
aftan yararlanmayanlar arasında eşitsizlik yaratan 1803 sayıl Af Yasasının 
7 (a) maddesini iptal etmesinden sonra 7 yıl 3 ay cezaevinde kalmış olan 
müebbet cezalılar salıverilmişti. Geride 
kalan müebbetler de aynı uygulama 
ile kendilerinin de 7 yıl 3 ayda çıkacaklarını hesaplıyorlardı. Haklıydılar 
da. Eşitsizlik kalkmıştı, Demek her 
müebbet aynı uygulamaya tabi olacaktı. 

Gel gör ki, bazı mahkemeler eşitsizliği sürdürdü ve müebbet cezalıların, 
9 yıl 7 ayda çıkması gerektiğini savundu. Adalet Bakanı Sakarya'da 7 
yıl 3 ayda salıverilen bir'mahkumla 
ilgili olarak yazılı emir yoluyla dava 
açtı, Bir de ne görelim! Ortaya yeni 
bir eşitsizlik çıkmış. Aftan yararlanmayan mahkumlar, 12 yıllık af uygulansaydı 7 yıl 3 ayda çıkacak şekilde 
ceza çekerken, aftan yararlananlar 
için yeni bir hesap tarzı getiriliyor ve 
12 yıllık af süresi 9,5 yıla iniyor! 

şte bu olay, mahkumlar, onların 
yakınları ve bütün toplumda huzursuzluk yarattı. Sanki mevcut huzursuzluklar yetmiyormuş gibi. 

Mahkum arkadaşlar, 

Bizim ülkemizde yayınlandığı günden beri sorun yaratan bir İnfaz Yasası çıkarılmıştır. Bu İnfaz Yasasının 
hatalı yanlarını görüp düzeltmek varken, bir boş gurura: kapılınmış ve hatalar savunulmuştur. 

Ama bu demek değildir ki, bu hatalı yasa yaşayacak ve toplumda bir 
huzursuzluk kaynağı olmasına izin 
verilecektir. Yanlış hesap düzeltilecek, 
eşitlik sağlanacak, hiç bir mahkum 
gerektiğinden fazla cezaevinde kalmayacaktır. Çünkü halkımız demokrasi için mücadele etmekte, haksızlıklara karşı çıkmakta ve anarşi kaynaklarını kurutmaya azmetmiş bulunmaktadır, Bu mücadele sonunda mutlaka doğru yol bulunacak, yargıda 
anarşi kaynağı olan ne varsa kökü 
kurutulacaktır 

Mahkum arkadaşlar, 

Nasıl mı bu kadar kesin kompuyorum? Çünkü haklı mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyorum. 

Yargının kararları hukuk vicdanın. 
dan, hukuk mantığından yoksun olamaz. Oysa, Yargıtayın kararıyla orta 
ya çıkan son durum ne hukuk vicdanı 
ne hukuk mantığı ile bağdaşmamaktadır. Bunun tartışmasını FER çok 
yaptık, bu kez ayrıntılarına girmiyorum, Şimdi size yazılı emir hakkında 
biraz bilgi vereceğim. Yazılı emirle 
Yargıtayda dava açmak yetkisi bakana verilmiştir. Ama bakana bu yetkiyle birlikte bir de görev verilmiştir. 
Yargının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak. Yazılı . emir yetkisini 
bunun için kullanmak. Bir örnekle 
daha iyi anlatırım belki: Bir yargılama son bulmuş, fakat diyelim ki 
tehdit edildiği için konuşmayan tanik, veyâ devletin arşivinde olduğu 
için elde edemediği bir belge vüzün- 
den mahkum olmuştur. Derken durum değişmiş, tanık üzerindeki tehdit kalkmış, devlet arşivindeki belge 
açıklanabilmiştir. Bu durumda mahkum suçsuzluğunu ispat edebilecektir. Ama yargı yolu kapalıdır. İşte, 
bunun gibi adaletin tecellisine yardım 
cı olmak ve yargının doğru karar al- 


Müebbetlere 
ilişkin 
haksızlık 
düzeltilecektir 


masını sağlamak için bakan yazılı 
emir yoluyla dava açılmasına ve konunun yeniden Yargıtayınönüne gelmesine olanak verir. Bu olanağı düzenleyen hüküm, üstelik, “mahkemelerden 
davanın esasına şamil olarak verilen 
hükümlerin bu suretle bozulması ala- 
kadar kimseler aleyhine tesir etmez" 
hükmünü ekleyerek, mahkumun daha 
önce kazandığı haktan mahrum edilmemesini de sağlama bağlamştır. 

Bu noktada, müebbetlerin şartlı 
salıverilme süreleriyle ilgili olarak 
Adalet Bakanının yazılı emir vermesine şaşmamak elde değildir. Müebbetler Yargıtayın kararından sonra 
aleyhlerinde doğan durumdan etkilen 
meyeceklerdir. İçerde kalmış olan 
müebbetler 7 yıl 3 ayda salıverilme 
umutlarını yitirecektir. Aftan yararlanan müebbetleri salıweren mahkemelerin vicdanlarına, mantıklarına 
uygun olarak verdikleri karar yerine 
mahkumun aleyhine bir kararın uygulanması sözkonusu olacaktır, Bundan dolayı mahkumlar, aileleri, yakınları ve bütün toplum sarsılacak, 
tedirgin ve huzursuz olacaktır. İlle de 
çıkardığım yasayı savunacağım diye 
bunca olumsuzluğa yol açmak yerine 
acaba bu yasadaki hata nedir, onu 
düzeltsem diye düşünmek daha iyi bir 
şey olmaz mıydı? 

Adalet Bakanının bu kararı 12 
Mart döneminin açtığı bir yaranın 
kapanmasını önlemiş, toplum vicdanın- 
da daha derin bir yaranın açılmasına 
yol açmıştır. Analar, babalar, salıverilen evlatlarının tekrar içeri girmelerini öğütlemek, ya da kaçak yaşamalarını istemek gibi insan mantığının 
almayacağı bir çelişki ile karşı karşıya getirilmiştir. Kamuoyu yeni İnfaz Yasasınm da; Adalet Bakanlığının uygulamalarının da, mahkeme 
kararlarının da, Yargıtay kararlarının 
da güvenilirliğinden kuşkuya düşmüştür, Bir mahkemenin salıverdiğini bir 
başka mahkeme tutuklamaya kalkarsa, Af Yasasının yaptığını, yeni İnfaz 
Yasası bozmaya kalkarsa, Anayasa 
Mahkemesinin karar ve kanaatleri 
gözardı edilirse, ve bütün bunlar haktan, hukuktan, demokrasiden, özgürlükten, insanlıktan yana olduğunu 
ilan eden bir partiye mensup bir Adalet Bakanının zamanında ve onun 
emirleriyle olursa kimde inanç kalır 
allahaşkına, söyleyin. 

İşte, kamuoyunda bu inançsızlığa 
yer verilemeyeceği içindir kimüebbetler sorunu çözülecektir. Çözülmek 
zorundadır. Hukuka ve adalete saygı 
bekleyen iktidarlar, hukuka ve adalete saygı göstermek zorundadır. Bir 
tek insanın bile bir içeri bir dışarı diye oyalanması, insanlık suçu işkence- 
den farksızdır, Bu işkenceye toplum 
vicdanı razı değildir. 

Hukuk bir ülkede istikrarı sağlar. 
Yargı organlarının matematik olarak 
da, vicdan olarak da dört dörtlük 
kararlar verdiğine inandığı sürece bu 
istikrar sağlanır. Oysa bakanın yazılı 
emriyle açtırdığı dava ve Yargıtayın 
son kararı, kişilerin hukuka olan güvenlerini sarsıcı niteliktedir. İnsanlar 
Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsunlar aynı şekilde yargılanıp, aynı şekilde cezalandırılacaklarına inanmalıdır. İşte, bunun 
içindir ki müebbetlere ilişkin çelişki- 
li durum düzeltilecek, Yargıtayın kararı salıverilen müebbetlerin aleyhine 
yürümeyecek, hatta içerde bekleyen 
müebbetlere de eşitlik getirilecektir. 
Yoksa genel olarak kamu vicdanı, 
özel olarak kişilerin hukuka, adalete 
olan inançları sarsılacak, anarşiyi kal 
dırmakla görevli bir bakanlık kendisi 
anarşi çKanr duruma düşecektir. İşte 
bunun içindir ki, müebbetlere ilişkin 
sorun çözülecektir., Çözülecektir, 
çünkü kamu vicdanını yaralamaya, 
insanları hukuka ve adalete inançsız 
hale getirmeye ve toplumda istikrarı 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur, 
Hakkı olmayanlarla mücadele edenler 
de çoğunluktadır. Halkımız haksızlık 
ların, huzursuzluk kaynaklarının, keyfi 
davranışların, vicdan ve mantıktan 
yoksun yargı kararlarının son bulmasını istiyor. 
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RE e ilme kemi 


ADALET BAKANLIĞININ MÜEBBETLERLE 
İLGİLİ TUTUMU ÜZERİNE 


Son günlerde aftan yararlanan müebbet mahkumlara ilişkin bir haber 
kamuoyuna yansıdı, Ko. 
nu bizleri birinci derece- 
den ilgilendiriyor. Bu nedenle avukatlarımızla birlikte konuyu hukuki 
yönleriyle yeniden inceledik, hukuk otoriteleri- 
ne danıştık, Bu bilgilerimiz ışığında açıklama 
yapmayı gerekli gördük. 

Ağır Ceza Mahkemeleri, aftan yararlanmış 
müebbet hükümlüleri 7 
sene 3 «ayda; tahliye etmiştir. Yargıtay 1.Ceza 
Dairesi Adalet Bakanlığının yazılı emri üzerine 
bu kararı bir hükümlü 
için bozarak 9 sene 7 
ayda tahliyeolması gerektiğini belirtmiştir. Adalet Bakanlığının yazılı emir yoluna başvurması 
ve Yargıtay 1.Ceza Dairesinin olumsuz yorumu 
bir çok hukuki sakıncalar doğuracak, kamuoyunun huzur ve barış istediği dönemde yeni yaralar açacak niteliktedir. 
Şöyle ki, 


1-Yargıtay 1.Ceza Dairesinin yorumu TBMM' 
nin af iradesine, Anayasa 
Mahkemesi kararına ve 
İnfaz Yasasına ters düşüyor. 


a) 1974 yılında 
TBMM, mahkumların* cezaevlerinde 12 yıl az yatmalarını öngören bir af 
çıkartmıştır. 

b) İnfaz Yasasına göre meşruten tahliye süre- 


Necmi Demir 


si 1/3" lük süre ve buna 
eklenen ayda 6 gündür. 

1/3'luk indirim ve 6 
günlük indirim aynı yasanın birbirini izleyen ayrılmaz parçalarıdır. Bu iki 
unsur birbirinden koparılamaz. 

c) Anayasa Mahkemesinin müebbetler konusundaki kararı, aftan yararlanan müebbet hükümlülerinin meşruten tahliye sürelerinin eski ceza üzerinden hesaplanmasını 


öngörüyor. 
Yani, aftan yararlanan 
müebbet hükümlünün 


meşruten tahliye süresi- 
nin aftan yararlanmayan 
bir müebbet hükümlü gibi hesaplanması ilkesini 
getiriyor. 

Bu gerçekler ışığında 
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yorumuna baktığımızda şu hataları görüyoruz: 

1- Sözkonusu yorum 
meşruten tahliyenin iki 
unsurunu birbirinden kopararak İnfaz Yasasına 
ters düşüyor, 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yorumunda, 1/3'lük 
indirimi eski ceza üzerinden hesaplarken, 6 günlük indirimi af indirimin- 
den sonra kalan ceza üzerinden hesaplayarak iki 
indirimi birbirinden ko- 


parıyor. 

Oysa Ağır Ceza Mahkemeleri iki unsuru birbirine bağlı ele alarak İn 
faz Yasasına: uyuyorlar, 

2- Yargıtay 1. Ceza 
Dairesinin yorumu Anayasa 
Mahkemesinin aftan yararlanan müebbet hükümlülerin meşruten tahliye 
sürelerinin eski ceza üzerinden hesaplanması kararınaters düşüyor. 

Yorum bu kararı meşruten tahliyenin 1/3'lük 
süresi için kabul ediyor, 
ama 6 günlük indirim için 
reddediyor. 

1/3'lük süreyi aftan 
yararlanmayan bir müebbet için olduğu gibi 36 
yıl üzerinden hesaplandığı halde, 6 günlük süre 
hesabında bu ilkeyi terk 
ediyor. 6 günlük süreleri aftan yararlanmayan 
bir müebbet hükümlü için 
olduğu gibi, 24 yıl üzerinden hesaplanmak yerine 12 yıl üzerinden hesaplıyor. 

Oysa Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak 
meşruten tahliyenin her 
iki unsurunu da eski cezaya göre hesap ediyor. 
(Tablo: 1) 

3- Yargıtay 1. Ceza 
Dairesinin ` yorumu 
TBMM'nin verdigi 12 yil- 


lik affı 9 sene 7 aya indirerek Meclisin af indirimine ters düşüyor 

Aftan yararlanmayan 
müebbet mahkum ile aftan yararlanan müebbet 
mahkum arasında net 12 
yıl fark olması, Meclisin Anayasa Mahkemesi 
kararı ile açıklığa kavuşmuş af iradesinin özüdür. 
Aftan yararlanmayan müebbet hükümlü 19 yıl 3 
ay yatıyor. Aftan yararlanan müebbet hükümlü 
bundan 12 yıl az, yani 
7 sene 3 ay yatıyor. 
Eğer Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yorumunda olduğu 
gibi 9 sene 7 ay yatar- 
sa, aftan 9yıl8ay yararlanmış olacak. Böylece yeni bir eşitsizlik dogacak, Meclisin af iradesi ve Anayasa Mahkemesi 
kararı çiğnenecektir. 

Oysa Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uyup net 
12 yıl affı müebbetlere de uygulayarak, Meclisin 12 yıl af iradesini 
gerçekleştirmişlerdir. 

Ağır Ceza Mahkemelerinin yorumu doğrudur, 

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yorumu yanlıştır. 
(Tablo: 2) 

Il- Olağanüstü kanun 
yolu (Yazılı emir) ile bir 


12 YIL AFTAN 
YARARLANMAYAN 
MÜEBBET HÜKÜMLÜ 


12 YIL AFTAN 
YARARLANAN 
MÜEBBET HÜKÜMLÜ 


AFTAN YARARLAND. 
SÜRE 


MAHKEMESİNİN YORUMU 


19 yıl 3 ay sonra tahliye edilir 


7 yıl 3 ay sonra tahliye edilir 


IĞI 12yil 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


TARSUS MERSIN 


Öğretmenlerin sorunlarına 


9 yıl 8 ay 


DAİRESİNİN YORUMU 
19 yıl 3 ay sonra tahliye edilir 


9 yıl 7 ay sonra tahliye edilir 


lie AĞIR CEZA YARGITAY 1. CEZA 
MAHKEMELERİNİN YORUMU DAİRESİNİN YORUMU 
1/3'LUK SURENİN Eski ceza olan 36 yıl üzerinden Eski ceza olan 36 yıl uzerinden 
HESABI (12 yul) (12 yı) 
6 GUNLUK 1/3'lük süre çıktıktan sonra kalan Aftan sonraki 24 yıldan 1/3 lük 
SÜRENİN 24 yıl üzerinden süre (12 yıl) çıktıktan sonra ka- 
HESABI (4 yil 9 ay) lan 12 yıl üzerinden 
(2 yil 5 ay) 
as 
İ TABLO: 2 
AĞIR CEZA YARGITAY 1. CEZA 


kimler sahip çıkacak? 


1978 yılından bu yana hayat 
pahalılığı, yüzde yüzün üstünde bir 
artış gösterirken ne yazık ki memurların, işçilerin ve özellikle öğretmenlerin maaşlarında yüzde 


beşlik artış olmaktadır. Bunun yanında da en ağır vergi yükü altin- 
da ezilmektedirler. Sanki 657 sayılı devlet memurları kanunları sadece öğretmenler için hazırlanmis. Cünkü hir kısım memurlar 


GAZİPAŞA ANTALYA 


yan ödemeler, iş güçlüğü gibi vs. 
ek kanunlarla takviye ediliyorlar. 
İki yıldır ödenek olmadığından 
sağlık giderlerini karşılayamıyoruz, doktorlardan yararlanamıyoruz. Zaten memurlara nasıl baktıklarını da anlatmaya gerek yok. 
Öğretmenin bir yıllık terfi ilerlemesi ise 75-100 lira arasındadır. 
Bunun anlamı ise şu oluyor: Hayat pahalılığı bir yılda 100 lira ar- 


İçişleri Bakanına açık mektup 
İlçemizde huzur içinde 
yaşamak istiyoruz 


Sayın Bakan, burası Gazipaşa, polisin elinden adam kaçıyor, hiç bir şey yok.Carşının ortasında, polisin gözü önünde 
adam dövülür, bir şey yapılmaz. 
Yine polisin gözü önünde silahlı müsademe olur, yine bir şey 
yapılmaz. 

Biz Gazipaşa halkı, korkumuzdan hiç bir şeye ses çıkaramıyoruz. Hatta iki kişi dövüşürken görsek, değil onu ayırmak oradan kaçıyoruz. Görenlerimiz dahi şahitlik yapmıyor. 
Zaten olayların yüzde biri sav- 
e e gidiyor. 

çemizde tam bir terör havası hakım, Birçok insan çarşı- 


ya inmekten korkuyor. 

Gazipaşamızda bunu yaratanlar, Odüştüğü (çukurdan 
çıkmaya çalışan, bu yüzden 
kendini masum göstermek isteyen MHP ve MHP'yi düştüğü 
çukurdan çıkarmaya uğraşan, 
Rusya'ya hizmet eden Emeğin 
Birliği, Kurtuluş gibi gruplardır. 

Sizden ricamız,"elinde silah, 
kim adam öldürürse katildir” 
sözünüze uygun olarak bu kargaşalığı gidermenizdir. Biz Gazipaşa halkı huzur içinde yaşamak istiyoruz. 


Bir Vatandaş 


tıyor. İşin gülünç yanı da terfi ilerledikçe 400 liralık iş güçlüğü 300 
liraya iniyor. Yani sağ cebe 100 
liracık konulup, sol cepten 100 lira alınıyor. 

Her iktidar döneminde cefakar 
ve vefakar Türk öğretmenleri böyle taltif ediliyor. Sayın Ecevit Tarsus'taki seçim konuşmasında,''MC 
devrinde bir öğretmen, çocuğunu 
maddi olanaksızlıklar yüzünden 
yüksek tahsile gönderemiyor" diyordu. Fakat şimdi de aynı öğretmen bir kilo et ve bir ayakkabı 
alamıyor. Aylığımız bir ev kirasını 
bile karşılamıyor. Dışarıdan faizle 
borç para alınıyor. IMF ile anlaşmalar komprador burjuvazi için 
yapılıyor. 

Bunların işçilere, köylülere, dar 
gelirli memur ve öğretmenlere hiç 
bir yararı yoktur. Bu paraların 
kapitalist burjuvazi için alındığını 
bilmeyen aydın ve öğretmen yoktur. 


Öğretmenler, bazı yoksul memurlar, bugün sahipsizdir.Elinden 
tutan yoktur. Fakat yine de öğretmen azimlidir. Anayasa ve yasalarımızın insanca yaşam güvencesi vermelerine rağmen, bir 
hukuk devleti düzeninde yasaları uygulayanların bu denli ihmali yetmiyormuş gibi öğretmenden özveri istenmesi ciddiyetten uzak bir taleptir. 

Avrupalı diye geçiniyoruz. Fakat dünyada toplusözleşmeli, grev- 
li sendikal hakkını alamayan üçdört devlet arasında yeralıyoruz. 

İlgililerin dertlerimize çare bulmalarını bekliyoruz. 

Ali Parlatıcı 


mahkeme kararının bozulması ancak ve ancak 
toplum vicdanındaki bir 
yarayı tamir etmek için 
öngörülmüştür. 

Bu yol toplum vicdanında onulmaz bir yara açar. 

Bine yakın kışıyı yazılı emirle, olağanüstü kanun yoluyla tekrar hapsetmek toplum vicdanin- 
da onanmaz yara açar. 

IIt- Kaldı ki, kesinleşmiş bir mahkeme kararı 
olağanüstü kanun yoluyla aleyhte tesir etmez. 
Aksi takdirde kesinleşmiş mahkeme kararlarının bireye sağladığı güvence ortadan kalkar ve 
olağanüstü kanun yolu 
bireylerin başının üstünde Demokles'in kılıcı gibi ömür boyu sallanırdı. 
Ülkemizde o olağanüstü 
dönemlerde bile bu yol 
aleyhte tesir etmek üzere 
kullanılmıştır. 

CUK'nun 343. maddesi esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının aleyhte tesir etmeyeceğini açikça belirtmiştir. 

Özgürlükler konusun- 


da verilmiş bir kesin hü- 


kümden daha çok davanın esasına ilişkin bir konu düşünülemez. Buna usül gözüyle bakmak hukukun temel ilkesiyle 
bağdaşmaz. 

IV- Yazılı emir yolu 
bakana, yani yürütmeye 
yetki veren bir olağanüstü kanun yoludur. Bu 
çok hassas bir konudur. 
Demokratik ülkelerde bu 
yolun o kullanılmasında 
büyük titizlik gösterilmekte ve bu yol yürütmenin yargıya emir ver. 
mesi anlamına gelecek bir 
tarzda asla kullanılmamaktadır. 

Faşist Almanya ve Avusturya'da ise bu yol 
yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmak amacıyla 
getirilip kullanılmış, toplum faşist cendereden 
kurtarıldığı anda, 1950' 
de çıkan yeni usül kanunuyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu yetkinin büyük siyasi önemi olan bir konuda, yaygın bir şekilde ve Ağır Ceza Mahkemelerinin bağımsızlığı 
ile alay edercesine kullanılmak istenmesi demokrasi ile, hukuk devleti ile bağdaşmaz. 

V- Toplumumuzda 
Rusya ve MHP'nin körüklediği karışıklıkların yaygın olduğu, ülkemizde bir 
“iç savaşın"' sürdüğünden 
söz edildiği bugün, yargının adil olduğu konusunda kuşkular yaratmak, 
yüzlerce kişinin kesinleşmiş mahkeme kararlarına 
rağmen tekrar cezaevine 
girmesine yol açabilecek 
bir yola gitmek, tahliye 
edilme hakkı kazanmış 
mahkumların tahliyelerini engellemek, cezaevlerindeki mahkumlar üzerinde "biz buradan bir 
daha çıkamayız" kuşkusunu doğurmak, kamuoyunda endişe, güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratmak kime hizmet eder? 

Barışa ve huzura mi? 
Yoksa anarşi ve karışıklığamı? 

Pek tabii ki anarşi ve 
karışıklığa hizmet eder. 

Sakıncalarını beş noktada topladığımız nedenlerle ortada olan bir uygulamadan bir an önce 
dönüleceğini umuyoruz. 
Aksi takdirde bu sorun 
sadece ülkemizde kanayan bir yara olmakla kalmayacak, dünya *kamuoyunda da önemli tepkilere yol açacaktır. 

Ülkemiz demokrasi 
konusunda oldukça ileri 
adımlar atmıştır. Ülkemizde güçlü bir kamuoyu ve etkili bir basın vardır. Halkımız kazanılmış 
haklarını savunmak ve 
korumakta sebatlıdır. 

Bu nedenlerle daha 
fazla acılara neden olma- 
dan, bu hatalı yorum ve 
uygulamadan dönüleceğini umuyoruz. 


demokrat 
gözüyle 


lütfu oflaz 


İleri! 


Bir akşam vakti... 

Orta Anadolu'da bir köy evi... 

Evdekilerin biri hariç, diğerleri AP'li. 

Ve eski, çok eski tanışlarım hepsi. 

Hepsi de dertli mi dertli. 

Yarınlarından bir hayli endişeli. 

Anlatıyor içlerinden biri: 

"Bilirsin biz eski demirkırat partiliyiz. 
Şimdilerde de kırat'ın peşinden gideriz. 
Ama onun da bizim dertlerimize derman 
olamayacağını biliriz..." 

"Bildiğinizhalde niye peşinden gidersiniz peki?" 

"Kimin peşinden gidelim, Ecevit'in 
mi?" 

"Hayır, onu demek istemedimdi. 
Örneğin işçilerin, köylülerin yönettiği 
bir ülke düşünmediniz mi?" 

"Düşündük tabii. Ama”... 

Evet.. Bu "ama" bir soru işareti gibi 
takılmış köylülerin kafasına. 

İçlerinden bir diğeri: 

"Ama" diyor. "İşçi, köylü iktidarını 
kuracaklarını söyleyenler o kadar çok ki. 
Hangi birine inanacağımızı öylesine şaşırdık ki..." 

Gerçekten 
emekçileri. 

Nitekim içlerinden biri ilginç şeyler 
nakletti. Şimdi de onu dinlemeli: 

"Karar verdik, köye senin gazeten- 
den getirttik. Bakalım ne diyor dedik..." 

"Savunduğunuz fikirleri pek beğendik..." 

"Sonra?" 

"Gazeteden bizim köyün 'devrimci' 
bilinen öğretmenine de bahsettik..." 

"Sonra?" 

"Bilir misin bize ne dedi?" 

"Ne dedi?" 

"Okumayın o gazeteyi dedi!" 

"Sonra?" 

"Aldırış etmeyip, senin gazeteyi okumaya devam edince de, bizimle selamı-sabahı kesti!" 

"Niye ki?" 

"Meğer senin gazetenin tam karşıtı bir 
sol gruptanmış kendisi!" 

Derken kır emekçisi sözlerini şöyle bitirdi: t 

"Şimdi anladın mı hâlâ niçin kıratın 
peşinden gittiğimizi? Solun 49 grubundan birini benimsesek, diğer 48 grup bize 
düşman kesilecek. Biz de, bu şartlar altında AP'de kalalım daha iyi dediysek, 
kabahat bizim mi?" 

Kabahat elbette sizin değil yoksul kır 
emekçileri. 

Solun içindeki "sahteleri" hâlâ temizleyemediysek ve kırk küsur grubu bire in- ` 
diremediysek affet bizleri. 

Ve ey sen Türkiyeli devrimci: 

"İlk hedefin soldaki kırk küsur grubu 
'bire' indirmektir." 

Bu hedef için: İleri! 

AYDINLIK 


Seçmeler. İl.” 
ml .Genel Dağıtım: 


'TUR.DA 


Cağaloğlu 
Sok. No:4, İstanbul 


şaşırmış Çankırılı kır 


Er 


Hamam 


SOLDAN SAĞA: 1)Doğu 
ile güney arasında esen 
rüzgar, akçayel - İlave. 2) 
Gelenek - Kullanma alanı 
giderek genişleyen ve 
özel bir düzenle elde cdilebilen bir ışın. 3)Tibetli 
başrahiplere verilen ad - 
Kimyada Germanyum'un 
simgesi. 4)Dinsel tören - 
Karamsar, umudu kalmayan. 5)Bir nota - Saadet - 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
aeee] 
anaana Nü 
Nin GzE GA 
sizizlelelelrli İki 
0ang nnas GE 


yunu nsoygan 
gm AER dela 


Boru sesi, 6)Dereden büyük ırmaktan küçük akarsu - 
Tersi hakkında, ilişkin, 7)Gözlerinde bazı renkleri 
birbirinacn ayırdedememe kusuru olan kimse - Tersi 
yemin, 8)Tersi İbrahim adının bir söyleniş tarzı - Yüzü 


kızarma, ar, 


YUKARIDAN AŞAĞI: I)Her çeşit arazi ve mülklerin 
sınırlarını, değerlerini vs. plana bağlamak işi. 2)Kolayca kandırılabilen, saf - Tersi bir harfin okunuşu. 3) 
Tiftikten yapılma ince kumaş - Tersi yaklaşık otuzbir 
santim değerinde bir uzunluk ölçüsü birimi, 4)Doğru 
kabul etmek, kanmak, 5)Her türden varlık, nesne - Aymazlık, gaflet, 6)Bir peygamber - Safra. 7)Eski bir Mezopotamya uygarlığı - Tersi arka, geri. 8)Fillerin atası 
sayılan, nesli tükenmiş bir hayvan - Şan, 9)Tarih öncesi tanrılarının efsanevi serüvenlerini anlatan öyküler. 
10)Verme (eski dil). 11)Çiçekli bir süs ağacı. 12)Bir 


emir - 'Geniş' karşılı. 


28 Ağustos 1979 


İsrail,ateş-kes ilanına 


rağmen saldırılarını 


sürdüreceğini açıkladı 


V 
AA 


aser Arafat, 
New York'a 
davet edildi 


© Çavuşesku, İsrail” in işgal 
ettiği topraklardan 
çekilmesini istedi 


©Temsilciler Meclisi üvesi 
Findley, Amerikan hükümeti 
ile FKÖ arasında köprü 
kurmaya çalışıyor 


WASHİNGTON/BÜKREŞ 
Temsilciler Meclisi üyesi Paul 
Findley önceki gün, FKÖ Başkanı 
Yaser Arafat'ı, Bloksuzluk zirvesin- 
den sonra New York'a davet etti. 
Bu arada, iki günlük bir ziyaret 
için Romanya'da bulunan Yaser Arafat, dün öğleden sonra Bükreş'ten 
ayrıldı. 

Daha önce Orta Doğuda iki kez 
özel olarak Yaser Arafat ile görüşen 
Paul Findley, Arafat'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin, Amerikan kamuoyu- | 


mmm mlm nn 


nun kendisi hakkında daha yansız 
bir fikir edinmesini sağlayacağını 
söyledi. 

Temsilciler Meclisi üyesi Findley, 
FKÖ ile Amerikan hükümeti arasında 
bir köprü kurmaya çalışacağını beiirtti. Findley, bu konuda şunları söyledi: "Orta Doğuda Yaser Arafat kadar önemli bir kişiyle doğrudan ilişki kurmayan Carter yönetimi büyük 
bir hata yapıyor..' 

ARAFAT'IN ROMANYA GEZİSİ 

Öte yandan Romanya ziyareti strasında Romanya Devlet Başkanı Ça 
vuşesku ile görüşmeler yapan Yaser 
Arafat'la , Çavuşesku'nun genellikle 
Orta Doğu sorunu üzerinde görüştükleri belirtildi. 

5, Romanya, İsrail'in 1967 yılından 
beri işgal altında tuttuğu Arap topraklarının boşaltılmasını, bağımsız 
bir devlet kurulması da dahi! Filistinlilere tüm yasal haklarının veril- 


mesini istedi. W) 


azm e. on mama mem arm cae aa eara aS 


Nikaragua 

Geçici Hükümeti, 
ideolojik olarak 
Küba'ya yaklaşmak 
istemediğini yineledi 


©Somoza:” Halkımı 
komünizmden kurtarmak için 
Nikaragua” ya geri döneceğim” 


NEW YORK (AA) 

Nikaragua Dışişleri Bakanı Miguel 
DEscoto haftalık Amerikan dergisi 
"Newsweek'in son sayısında ya 
nan demecinde, eee ükümetinin ideolojik olarak Küba'ya yaklaşmak istemediğini üstü kapalı bir biçimde vinoledi 

DEscoto, "Hükümet yetkililerinin 
Havana'ya yapacağı ziyaretlerin önemi, dış politikamızda bir değişiklik 
olduğu kanısını uyandırmak için fazla abartılmamalıdır" dedi. DEscoto 
ülkesinin Küba ile diplomatik ilişkiler 
kurduğunu ve Küba ile dostluk ilişkilerini Ki istediğini sözlerine ekledi. 

D'Escoto a Somoza'ya karşı ay en devrimden sonra kurulan Managua hükümetinin. devrimini 
"ihraç etmeyi" istemediği konusu üstünde israrla durdu. - 

Nikaragua Dışişleri Bakanı D'Escoto daha sonra şunları söyledi. "Devrimden çekinen hükümetler, daha ziya- 
de, kendi toplumlarında bulunan hoşnutsuzluktan kaygı oduymalıdırlar. 
Hoşnutsuzluk bulunmayan bir toplumu istikrarsızlaştırmak için dışarıdan çok az RE 

OMOZA NIN AÇIKLAMASI 

Öte yandan devrik devlet başkanı 

Anastasio Somoza, Şili Devlet Başkanı Augusto Pinochet tarafından Şili'ye 
davet edildiğini açıkladı. 
;„ Halen Perguay'da bulunan Somoza, 
'La Tercera" gazetesine önceki gün 
verdiği bir demeçte, çok yakında ülkesine dönmesi için kendisine yalvarılacağını iddia etti ve. "Halkını komünizmden kurtarmak için" Nikaragua' 
ya döneceğini ileri sürdü. 


.© Genscher, Surive'den sonra 
Lübnan, Urdün ve Mısır'ı 
ziyaret edecek 


© AET'nin Orta Doğuda yapıcı 


rol oynaması istendi 


DIS HABERLER SERVİSİ 


Birleşmiş Milletler tarafından 24 
saat içinde ikinci kez ateşkesilan edilmesine rağmen, İsrail Güney Lübnan' 
da Filistinlilere karşı saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı. 


Filistin Kurtuluş Örgütü ise yaptığı 
açıklamada İsrail'i BM tarafından ilan 
edilen ateşkesi bozmakla suçladı. Filistin Kurtuluş Örgütü Sözcüsü, İsrail topçu birliklerinin saldırılarının Filistin 
kamplarına yöneldiğini belirtti ve "İs- 


rail, haksız saldırılarını sürdürüyor" de- 


di. Bu arada saldırılarla ilgili bir bildiri yayınlayan Lübnan hükümeti de İsrail'e karşı uluslararası baskı uygulanmasını önerdi. 


Bir İsrail hükümet sözcüsü de, yapılan son hükümet toplantısından sonra 
gazetecilere yaptığı bir açıklamada İsrail'in, Filistinli gerillalara karşı "'karşı 
saldırılar" yaptığını ileri sürdü. Hükümet sözcüsü ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Weizmann'ın kabine toplantısında 
son durum hakkında bilgi verdiğini belirtti. 


Bu arada, İsrail'in kuzey sınırında 
İsraillilerce kurdurulan ''Bağımsız Lübnan" devleti Başkanı Binbaşı Haddad 
ateşkes için özel anlaşma yapmaya ge- 


-- rek olmadığını söyledi ve ateşe ateşle 


cevap verdiklerini iddia etti. 


Bölgede bulunan gözlemcilerin 

yaptıkları açıklamalara göre İsrail 
ve Lübnanlı Hıristiyan 
kuvvetlerin saldırılarının 
kurbanları genellikle siviller 
olmaktadır. Pazar günkü 
ateşkes ilanından bir 
saat önce Sayda kenti 
yakınlarındaki "Ain el 
Helveh'' göçmen krapı 
Dpombalandı ve 7'si çocuk 
olmak üzere 13 kişi yaralandı. 


AET'NİN ORTA 
DOĞUDA YAPICI ROL 
OYNAMASI İSTENDİ . 


3 günlük resmi bir ziyaret için Şam'a gelen 
Federal Almanya Dışişleri Bakanı Genscher, Orta 
Doğuda barışçı, hakça 
ve sürekli bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi. 

Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam 
önceki akşam Genscher 
onuruna verdiği yemekte 
yaptığı konuşmada, 
"Camp David anlaşmalarnn Oo imzalanmasından 
sonra Orta Doğuda ortaya çıkan duruma son verilmesinde Avrupa'nın rolünün etkili bir unsur oluşturduğunu belirtti. 
Haddam, Avrupa Topluluğunun ve öncelikle de 
Federal Almanya'nın Orta Doğu konusunda, İsrail'in işgal ettiği tüm 
Arap topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının ulusal haklarının tanınması temeline dayanan yapıcı bir rol oynamasını istedi. 


Ev sahibi bakana cevap veren Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans 
Dietrich Genscher de 
Avrupa ve Almanya'nın 
Orta Doğuda toptan ve adil bir barışın gerçekleştirilmesine elverişli tüm 
girişimlerin başarısına 
verdiği öneme dikkat 
çekti, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmeler konusunda ise Genscher 
""Suriye-Batı Almanya ilişkilerinin genel olarak. 
. Arap-Avrupa işbirliği 
çerçevesine girdiğini"' be- 
Tirtti 


Ziyaretinin yalnızcə 
siyasal amaçlarla olmadığını, Suriye ile Federal Almanya arasındaki 
ekonomik ve kültürel konuların da görüşmelere 
konu olacağını söyleyen 
Genscher, Suriye'deki görüşmelerini tamamladıktan sonra Lübnan, Ürdün 
ve Mısır'ı da ziyaret edecek. 


müracaatları gerekmektedir. 


Yapılacak işin nevi 
Bel.Lojm.11.kısım inş. 


topluyor 


©” Sovyetler Birliği 


Amerika” dan 
elde edemediği 
bazı bilgileri 
İsrail” den 
almaktadır” 


WASHİNGTON 
İsrail'in, ABD'deki 
gizli haber toplama ve 
benzeri eylemlerinin Amerikan Haber Alma Örgütlerini tedirgin etmeye başladığını bildiren 
"Newsweek" dergisi, bazı CIA yetkililerinin bu 
gizli eylemler, Amerika- 
nın güvenliği açısından 
sakıncalı (o bulduklarını 
bildiriyor. İsrail Haber 
alma örgütü Mossad'ın 
ABD hükümetinin her 
kademesine sızdığını ileri süren dergi, Amerikalı bir CIA yetkilisine 
atfen de şunu yazıyor: 
"Sovyetler Birliği Amerika'dan elde edemediği 
bazı bilgileri İsrail'den 


vermek istemediği bazı 
teknik bilgilerin de peşindedir."" 


ergi, ayrıca Gene- 


ral Hofi'nin başkanlığındaki Mossad örgütünde 1000'den fazla 
ajanın görevli olduğunu 
belirtiyor. pi 


İran'da ayrılıkçı 
Kürtler Azerbeycan'da 
bir kente saldırdı 


©Salmas kentine saldıran isyancılar benzin deposunu havaya uçurdular 


TAHRAN 

İran'da hükümet kuvvetlerine karşı çarpışan 
ayrılıkçı Kürtler Azerbaycan'ın batısında bulunan 
Salmas kentine saldırdılar 


Güney Afrika 


ırkçı rejimi 
Namibya'nın 


siyah nüfusunu 


azaltmayı 
planlıyor 


©Swapo örgütü üye ve sempatizanları 
yakalandıkları yerde öldürülüyor 


NEW YORK (AA) 
Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi Başkanı Paul Lusaka, yasadışı Güney Afrika rejiminin son k ayda yaklaşık 15 bin SWAPO (Güneybatı Afrika Halk 
sempatizanını tutukladığını açıkladı. Tutuklananların arasmda SWAPO'nun Namibya'da bulunan hemen tüm liderlerinin bulunduğu bildiriliyor. 
Yaptığı açıklamada Lusaka, Güney Afrika'nın bugüne 
dek görülmemiş bir zulüm kampanyasına giriştiğini söyledi. Lusaka'nın verdiği son örneğine göre, "Ongula'ya Netanga"'da köylüleri çember içine alan Güney Afrikalı ajan 
ve polisler, köylüleri tarlalara doğru sürdüler ve burada 
öteki tutukluların gözleri önünde SWAPO üyelerini süngüleyerek öldürdüler, Tutuklulara zorla Güney Afrika rejiminin kimlik belgeleri verildiği de Lusaka'nın açıklamalarında yer alıyor. 
Açıklama şöyle devam ediyor: "Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi, ırkçı rejimin, tıpkı kendisine örnek aldığı 
Hitler'in Nazi rejiminde olduğu gibi, tim Namibya'da gözaltı merkezleri ve toplama kampları kurduğunu nefretle 
öğrenmiş bulunmaktadır. Bunlardan en korkuncu, 4 Mayıs 1978'de Angola'daki Kassinga katliamı sırasında kaçırılan 200 Namibyalı yurtseverin tutulduğu "'Hardap" 
kampıdır. "Birleşmiş Milletler Namibya Konseyine ulaşan bilgilere göre, 23 Haziran 1979'da, Windhoek kenti 
yakınlarında yaklaşık 5 bin kişi tutuklanmıştır. Açık 
hava kamplarına konan ve aç-susuz bırakılan tutukluların 
büyük bir bölümü ölmüştür. Dahası ırkçı Güney Afrika 


İskoçya'nın bağımsızlığı için BM'ye 


rgütü) üye ve 


bir karar tasarısı sunulacak 


Bu işe ait şartnameler belediyemizde görülebilir. 


Muhammen Bedeli 
1,287,996,80 


İ L A N 
HADIMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


LONDRA (AA) 


İskoçya Ulusal Partisi Başkan yardımcısı Willy Mcrae, dün 
Londra'da yaptığı açıklamada, İskoçya'nın bağımsızlığı için 
bir karar tasarısının önümüzdeki günlerde BM örgütüne sunulacağını söyledi. 

* İskoçya'daki sendikalar topluluğu ise, İngiltere Başbakanı 
bayan Margaret Thatcher'a dün ulaştırdıkları bir mesajda, İngiltere kraliçesinin İskoçya'da bir ulusal parlementonun toplanmasına izin vermesini istediler. 


1-Belediyemize ait aşağıda yazılı Belediyemiz lojmanı İT.kısım inşaatı 2490 sayılı ihale kanunun 31.maddesi 
gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle Belediyemizin encümeninde ihale edilecektir. 

2-İhaleye gireceklerin gazete ilan tarihinden sonra eksiltme şartnamesinin 5.maddesindeki lüzumlu evrakları Belediyemizden öğrenerek en geç,11.9.1979 Salı günü saat 16.30 a kadar yeterlik belgesi almak üzere Belediyemize 


Geçici teminatı 
38,639,80 


12.9.1979 Saat:15.00 de 


ve bu arada demiryolu istasyonunda bulunan büyük bir benzin tankını da 
havaya uçurdular. 
Verilen haberlere göre, Kürtler tarafından ya- 


nun düzenlediği bir gösteri 


İhale günü saatı 


pılan saldırıdan sonra iki 
demiryolu muhafızının 
ortadan kaybolduğu bildirildi. 

"PARS" ajansı, Kürtlerin Salmas kentine sal- 


rejiminin iğrenç Apartheid politikasına uygun olarak Namibya'nın Afrikalı nüfusunu en az 200 bin kişi azaltmak 
ve bunların yerine ırkçı beyaz göçmen yerleştirmek üzere beş yıllık bir plan hazırlandığı Namibya Konseyine bildirilmiştir. Son sıralarda bölgenin her yanında aşırı ırkçı 
beyaz örgütler mantar gibi çoğalmaya başlamıştır. Bu örgütlerin silahlı üyeleri ai ajan olarak çalışarak yurtsever Namibyalıları tutuklatmak için fırsat yaratmaktadır. Güney Afrika polisinin askeri birlikleri ırkçı unsurlar ile gizli bir birlik içinde bölgede tam bir terör ortamı 
yaratmayı başarmışlardır. 

“Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi, Namibya halkını destekleyen Birleşmiş Milletler üye ülkelerini ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm örgütleri, Güney Afrika” 
nm Namibya halkına karşı giriştiği bu soykırımını lanetlemeye çağırmaktadır." 


Etyopya 

Komünist Partisi 
Başkanlığına, 

Devlet Başkanı 

Haile Mariam 
alandı DİSABZBA 


Etyapya'nın başkentinde, 
halk komiserlerinin, yöneticilerinin ve ordu temsilcileri- 
nin katıldıkları bir toplantı- 
da, Etyopya darbesinin 5. 
yıldönümünde ilan edilecek 
Komünist Partisi Başkanlığına, Devlet Başkanı Yarbay 
Mengistu Haile Mariam atandı. 


“12 Eylülde kuruluşu ilan 
edilecek olan Komünist 
Partisinin ülke yönetimini elinde bulunduran kişilerin #- 
yeliği ile bir çekirdek parti 
durumu kazanacağı ve daha 
ra nea örgütlerinin açı- 

ile gelişme gösterileceği 
kaydedildi. 


“rim Konseyi 


dırılarının sonuçlanması 
üzerine geri çekilirken 
500 bin litre benzin dolu 
depoyu havaya uçurduklarını haber verdi. 


MAHABAT'TA DURUM 

İran hükümet birliklerinin aynlıkçı Kürt 
gruplarının elinde bulunan, Mahabad kentine 
karşı büyük çapta bir saldırıya geçeceği bildirildi. 
Bu arada hükümet kuvvetleri tarafından Kürtlere tanınan 24 saatlik süre de sona erdi. 

İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında kurulan Kürt 
devletinin başkenti olan 
ve şu anda ayrılıkçı Kürtlerin kontrolünde bulunan Mahabad kentinin 30 
kilometre kadar güneyinde, İran hükümet kuvvetlerine ait bir tank birliğinin saldırı için kazırlandığı haber verildi. Öte yandan Sakez kentinde bulunan Kürtlerin de Mahabad kentine takviye için 
gittikleri bildirildi. 

Sakez kentinin hâlâ 
Kürtlerin ellerinde bulunduğu şeklinde haberler gelirken; İran hükümet birlikleri kentin tamamen ellerinde olduğunu ve ilan edilen sıkıyönetimin büyük bir dikkatle uygulandığını açıkladılar. 


KÜRT GRUPLARI 
İRANLI TUTSAKLARI 
KURŞUNA DİZİYOR 


Tahran'a ulaşan haberlere göre, İran'da ay- 


,rılıkçı Kürt gruplar, elle- 


rinde bulunan İranlı tutsaklardan 6'sını önceki 
gün Batı Azerbaycan bölgesinde Serdeşt kenti ya- 
a kurşuna dizdier. 


Haberi veren kaynaklar, ayrılıkçı Kürt gruplarının İranlı tutsaklardan 
9'unu daha onümüzdeki 
saatlerde kurşuna dizeceklerini belirttiler. 


Ayrılıkçı Kürt grupları, kendilerinden olup 
da İran İslam Mahkemelerinin kararıyla kurşu- 


` na dizilenlerden her biri 


için, ellerinde tuttukları 
İranlı tutsaklardan birini misilleme olarak öldüreceklerini daha önce du- 


“yurmuşlardı. 


MAHABAT İSLAM 
DEVRİM KONSEYİ 
HOMEYNİ'YE 
BAŞVURDU 


İran'ın !kuzeybatısındaki Mahabat kentindeki 
İslam Devrim Konseyi 
özerklik isteyen Kürtler 
adına Ayetullah Homeyni'ye başvurarak çarpışmalara son verilmesini istedi. Mahabat İslam Dev- 
Ayetullah 
Homeyni'ye bir mektup 
göndererek ülkeyi bölmek isteyen bazı güçlerin 
özerklik isteyen Kürtler 
hakkında asılsız haberler 
yaydığını bildirdi. Yazıda 
Homeyni'nin bu söylentileri dikkate almaması istendi.Mahabat İslam Devrim Konseyi bölgedeki 
Kürtlere bağlı silahlı güç- 


lerle hükümet kuvvetleri arasındaki çarpışmalara son verilmesi 


için daha öncede Tahran' 
a bir heyet göndermişti. 


Havana 
e . 
Zirvesi 

Bloksuz ülkeler 6. Zirve Toplantısı 3 Eylülde Küba'nın başkenti Havana'da başlıyor. 
Geçtiğimiz aylarda Colombo'da yapılan hazırlık toplantısı üye ülkeler arasında şiddetli mücadelelere sahne olmuştu. Mücadele esas olarak, Bloksuzluk hareketinin bağımsızlığının 
korunmasına çalışan ülkelerle, hareketi Sovyet blokunun peşine takmaya çalışan ülkeler 
arasında yoğunlaşmıştı. 

Colombo toplantısında Vietnam'ın Demokratik Kamboçya'nın üyeliğine son verme tertipleri başarıya ulaşamadı. Gene bazı Arap 
ülkelerinin Mısır'ı Bloksuzluk hareketinden çıkarma çabaları da sonuçsuz kaldı. Demokratik Kamboçya ve Mısır'ın durumu Havana Zirvesinde ele alınacak. 

İşte Bloksuz ülkeler zirve toplantısını böylesine çetin sorunlar bekliyor. Bunların içinde en önemlisi hiç kuşkusuz hareketin bağımsızlığının korunmasıdır. Demokratik Kamboçya ve Mısır'la ilgili sorunlar bu çerçeve 
içinde çözülecektir. 

Son bir-iki ay içinde Küba Bloksuz ülkelere 
yüksek düzeyde temsilciler yolladı. Küba'nın 
amacı dünyadaki tüm kargaşalıktan yalnızca 
ABD'yi sorumlu tutan bir karar tasarısını 
Bloksuz ülkelere kabul ettirebilmek. Böylece 
Sovyetler Birliği'nin yayılmacı siyasetlerine 
destek sağlayabilmek. Vietnam, Etyopya, Angola ve Afganistan zirvede bu konuda Küba' 
nın yanı sıra çaba harcayacaklar. 


Bloksuzluk hareketinin bağımsızlığını korumaya çalışan ülkelerin başını ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'yle Yugoslavya 
çekiyor. Gerek Kore gerekse Yugoslavya 
bugün temel mesele olarak, Bloksuzluk ilkelerinin ve hareketinin birliğinin korunmasını 
görüyorlar, Bloksuzluk hareketinin kurucusu 
Yugoslav Devlet Başkanı Tito'nun Havana' 
daki varlığı bu mücadelede kuşkusuz büyük 
ağırlık tasıyacak. 


Bloksuz ülkeler günümüzde emperyalizme 
ve hegemonyacılığa karşı mücadelede büyük 
bir güç oluşturuyorlar. Uluslararası toplantılarda daha adil yeni bir ekonomik düzen kurulması mücadelesinin başını çekiyorlar, Sovyetler Birliği ise Bloksuzluk hareketi için beşinci kolu görevi yapan Küba ve Vietnam yoluyla bu hareketi bölmeye ve kendi yayılmacı siyasetleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. 

Ne var ki Küba'nın Afrika'da, Vietnam'ın 
Güneydoğu Asya'da giriştiği yayılmacı faaliyetler, bu ülkelerin Sovyetler'in paralı askerlerine dönüşmesi, Bloksuzluk hareketi içinde 
büyük hoşnutsuzluk ve tedirginlik yarattı. 
Bu ülkelerin siyasi tutumları, yoğun bir biçimde eleştirilmelerine yol açtı. Örneğin Vietnam'ın saldırganlığından en fazla tedirginlik 
duyan Güneydoğu Asya ülkeleri Havana zirvesinin gündemine Vietnam birliklerinin 
ambeyani çekilmesi sorununu getireceker. 

İşte bu şartlarda toplanacak olan Havana 

- Zirvesi Bloksuzluk hareketinin geleceğini belirleyecek toplantılardan biri olacaktır. 


Deng Siao-ping 


Walter Mondale 


ABD Başkan Yardımcısı, 
Pekin'de 
görüşmelere başladı 


eMondale:” Çin- ABD dostluğu 
1980'lerde meyvasını verecek” 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Amerikan Başkan Yardımcısı Walter Mondale ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Deng 
Siao-ping arasında yapılacak olan Çin-ABD resmi görüşmeleri pazartesi sabahı Pekin'de başladı. 

Halk Sarayının konferans salonunda biraraya gelen 
Deng ve Mondale başkanlığındaki Çin ve ABD heyetlerinde Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrook gibi önemli devlet adamlarının da bulunduğu bildiriliyor. 

Çin-ABD görüşmelerinde bu kez ikili görüşme: 
lerin geliştirilmesine ve düzenli bir hale getirilmesine 
önem verilecek. 

Çin-ABD görüşmeleri sonunda yeni bir kültürel 
anlaşmanın imzalanması bekleniyor. 

Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'in resmi 
davetlisi olarak Çin'de bulunan ABD Devlet Başkanı 
Yardımcısı Mondale, önceki akşam Deng'in de hazır 
bulunduğu bir yemexte "Dünya istikrarının ve barışın iki ülkeyi biraraya getirdiğini"! söyledi. "Her iki 
ülkenin de başka ülkelerin hükümranlıklarına karşı 
olduklarını'' vurgulayan Mondale, Çin-ABD dostluğunun 1980'lerde meyvalarını vereceğini belirtti. 

Konuşmasında Çin Halk Cumhuriyetinin sosyalist 
kalkınmasını tamamlaması için "Barış içinde bir uluslararası ortama" ihtiyacı olduğunu belirten Deng Siaoping savaş tehlikesine dikkat çekti ve hegemonyacıhğa karşı durmanın önemini belirtti. 


MONDALE, "ÇİN'İ ZAYIFLATMAYA 
YÖNELİK HER GİRİŞİM ABD 
ÇIKARLARINA AYKIRIDIR" 


ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale, Çin Halk 
Cumhuriyetini zayıllalmaya ya da tecrit etmeye yönelik her girişimin ABD çıkarlarına karşı yapılan bir 
hareket olarak nitelendirileceğini söyledi. 

Pekin Üniversitesinde öğretim üyelerine yaptığı 
konuşmada Mondale şunlar söyledi: "Çin Halk Cumhuriyeti'nin bütün alanlarda güçlenmesi, diğer ülkelerin Çin üzerinde kendilerini kabul ettirme olanağını 
yok edecektir. Amerika'nın güvenliği bağımsız ülkeler 
arasında olumlu ilişkiler kurulması ile sağlanabilir." 


T MANN 
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tuyor: 


kitabı var?" 


da satarım da." 


yor 


yük pay koparacak. 
Biraz açalım. 


yor. 


vermeye başlıyorlar. 
Neymiş? 


kes görsünmüş. 


yor. 


seniz beğenirsiniz? 


le" diyor, 


dirmemek 


di 


örse çekiç 


Gülay Göktürk 


Mister Yüzde 20'ler ve 
İnter-Continental işçileri 


Inter-Continental'in yüzde 20 hisseli sani- 
bi Mister filanca, günlerdir üst perdeden atıp ty- 


“Atarım efendim. Hepsini atarım. Oteli de 
kapatır, basar giderim." 
"Nasıl atarsınız, beyefendi? Bu işin kanunu, 


"Atarım efendim. Kimse karışamaz. Atarım 


"Ama bakın 275 sayılı yasanın 
desine ` Grev kararının uygulanması sırasında işçilerin hizmet akidleri askıda kalır diyor. Yani 
bu durumda grev sırasında işçi çıkarmak yasal 
olarak mümkün olamıyor. Ayrıca yine mevcut 
yasalara göre grev süren bir işyeri de kapatılamı- 


“Vallahi ben kanun filan bilmem. İster begen, ister beğenme. Bizde böyle." 
k++ 

Doğrusu insan şaşırıyor. Her gün yeni bir örneğini görse, yine de şaşırıyor. 

stanbul gibi, Türkiye'nin en büyük kentinin 
göbeğinde, Taksim Alanının dibinde, bir işveren, kanundan kitaptan bana ne deyip böyle 
küstahça tehditler savurabiliyor. 

Sendika, Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaat ediyor. Bölge Çalışma, böyle bir uygulama 
olmaz diye rapor veriyor. Ama bizim yüzde 20 
hisseli misterlerin umurunda değil. Onlar yine 
bildiklerini okuyup işçilere noter kanalıyla çıkışlarını göndermeye devam ediyorlar. 

Lİ 


Aslında İnter işvereninin ne oteli kapatmaya, 
ne de basıp gitmeye niyeti var. Gitse nereye 
gidecek? Böyle yağlı kuyruğu başka yerde kolay mı ele geçirecek? Gitmeyi düşünmüyor da, 
aklısıra blöf yapacak. Hem *toplusözleşmeyi 
ucuza kapatacak, hem de otelin asıl sahibi olan 
Osmanlı Bankasını korkutup kârdan daha bü- 


İstanbul Inter-Continental otelinde iki ayı 
aşkın bir zamandır devam eden bir grev var. 

Otelin yüzde 80 hissesi, Osmanlı Bankasının 
bir yan kuruluşu olan İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.'ne ait. Yüzde 20 hissesi ise çokuluslu bir tekelin. Inter işvereni, Osmanlı Bankasını oteli kapatma tehdidi ile zorlayıp hasılat 
paylaşımı temeli üzerinde yapılan mukaveleyi 
değiştirerek kâr paylaşımı temeli üzerinde yeni 
bir mukavele yapmak istiyor. 

Tabii, bu blöfün bir ucu da işçilere yöneli- 


Amerikalı hissedarlar, altı ay süren sözleşme görüşmeleri boyunca uzlaşmaya hiç yanaşmayıp, grevin ikinci ayında da işçilere çıkış 


Sendika aşırı taleplerde bulunuyormuş. Bunlar karşılanamaz isteklermiş. İstenenleri vereceklerine kapatır giderlermiş, daha iyiymiş. O 
zaman işçiler de turistler de sokakta kalsınmış 
ki, böyle aşırı zam istemek ne demekmiş, her- 


İşte günlerdir basında ve kamuoyunda bu 
kampanya yürütülüyor. İnsan da 
duyunca işçilerin gerçekten çok bir şey aldığını 
çok bir şey istediğini ya da işverenin personel 
giderleri altında gerçekten ezildiğini zannedi- 


Ama şöyle biraz yakından bakınca ne gör- 


O, "çok aşırı zam isteyen" işçilerin yarıdan 
çoğu, asgari ücretle çalışıyor. İnter işvereni 
asgari ücretle çalışan yüzlerce işçiye 5-6 bin lira 
zammı çok aşırı buluyor ama, Amerika'dan yolladığı Genel Müdürü için yılda 8 milyon lirayı 
çok görmüyor. Müdürlerinden hiç birine 50 bin 
liradan aşağı maaş ödemiyor. 

Evet, yanlış duymadınız. Inter-Continental' 
de bir Genel Müdüre (yaptığında ne keramet 
varsa) 8 milyon lira para ödeniyor. Yani, 124 
işçinin bir yılda aldığını bir genel müdür tek 
başına alıyor. Bu zata ödenen para, toplam işçi 
ücretlerinin dörtte birini buluyor 

Genel Müdür ve müdürlerine karşı bu kadar 
cömert olan bu baylar, sıra işçi ücretlerinin pazarlığına gelince ne kanun ne nizam tanıyor, 
Büyük bir küstahlıkla "Sen bilirsin. Bizde böy- 


Ehh, o zaman da işçinin yapacağı tek şey, 
elindeki tek silaha, grev silahına daha sıkı sarılmak, grev bayrağını daha yükseklere kaldırmak 
ve misterlerim burnu sürtülünceye kadar da in- 


Inter-Continental'in grevci işçileri de şimdi 
bunu yapıyor. 480 işçi, 68 gündür işverenin 
blöflerine karşı direniyor ve hep bir ağızdan 
Sizde öyle mi? İşte bizde de böyle" diyor. 


p 


RA 


27. mad- 


bu lafları 


Yeni Teknik Enerji-Iş'in TİP”li 
yönetimi MC dönemini aratıyor!.. 
İller Bankasında, sendikanın ihbar 

ettiği kişiler sürülyor 


ANKARA (ÖZEL) 
İller Bankasında çalışan işçiler yetkili sendika 
olan Yeni Teknik Enerji 
İş Sendikası yöneticileri- 
nin 90 kişinin adını idare 
ye ihbar ederek, atılmasını istediklerini bildirdiler ve sendika yönetimindeki TİP'lilerin tutumu- 
nun MC döneminini arattığını söylediler, 
Banka yönetiminin is- 
mi bildirilen kişileri sür- 
gün etmeye başladığını 
belirten işçiler, MC dönemindeki Türk-Sem İş 
Sendikasının yetkili olduğu dönemde bile böyle sürgünler yapılmadığını 


açıkladılar. 

İşçiler ayrıcatoplusözleşmede yeralan ve sürgünlere imkan veren 26 
maddenin de anti-demokratik bir madde olduğunu belirtiyorlar, 

İller Bankasında daha 
önce yetkili olan TES-İş' 
e bağlı Türk-Sem-iş'e karşı gelişen muhalefet sonunda kopma noktasına 
varmiş ve bağımsız Yeni 
Teknik Enerji İş Sendikası kurulmuştu. Geçen 
yıl şubat ayında birçok 
bölgede yetki alan Sendikanın Genel Kurul'un- 
da CHP-TİP ittifakı yönetime gelmişti. 


y 


ve e 


işçi sendik 


8 fabrika, Cevizli Tekel işçilerini desteklemek için yemek boykotu yaptı 


Komandolar 


atılmadı, 
direni 


sürüyor 


© Sıkıyönetim, Gıda-İş” ten yasa dışı 
uygulamalar hakkında belge istedi 

© Tek Gıda-İş Sendikasına bağlı 4 şube 
başkan: Tekel işçilerinin mücadelesini 
desteklediklerini açıkladılai 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Cevizli Tekel'de MHP' 
li komandoların saldırısı 
ile başlayan direniş bayram sonrasında da Sürüyor. 

Dün Tekel'e bağlı sekiz işyerinde işçiler Cevizli Tekel'deki direnişi 
desteklemek için yemek 
boykotuna gittiler. Ayrca, Paşabahçe Rakı 
Fabrikası işçilerinin de 1 
saat iş durdukları bildiriliyor. 

Bu arada, Tek Gıda-İş 
Sendikasına bağlı 4 şubenin başkanları, Gıda- 
İş İstanbul Sigara Fabrikası Şubesi Başkanı Resul Parmaksız ile birlikte 
ortak bir açıklama yaparak, Tekel'deki mücadeleyi desteklediklerini, iş- 


çilerin taleplerini haklı 
bulduklarını belirttiler. 
Ortak açıklama yapan 
Tek Gıda-İş Şubeleri 
şunlar: mbalaj 
Şubesi, Rakı Fabrikası 
Şubesi, Malzeme Alım 
Şubesi, İstanbul Siga- 


ra Fabrikası Şubesi. 


Tekeldeki bu gelişmeler üzerine Sıkıyönetim 
Komutanlığının bu işyerindeki yasadışı uygulamaların belgelerini, Başbakana iletmek amacıyla 
Gıda İş Sendikasından 
talep ettiği, Gıda-İş'in 
bu konuda bir dosya hazırlayarak Sıkıyönetime 
verdiği öğrenildi. 

Hatırlanacağı gibi Cevizli Tekel Sigara Fabrikası işçileri, 17 Ağustos 
Cuma günü saat 16.00" 
dan itibaren direnişe geçmişlerdi. Gıda-İş ve Tek 
Gıda-İş üyesi işçiler, direnişi, aynı gün komandoların iki Tekel işçisini 
ağır yaralamalarını 
protesto için başlatmış- 


dı. 

lardi. f SÇİLERİN 
TALEPLERİ 

Direnişteki 5 bin civarındaki Tekel işçisi, işbaşı yapmak için esas 
olarak 3 maddede topladıkları taleplerinin kabul edilmesini bekliyorlar. İşçiler birinci olarak, 
MC döneminde fabrika- 
ya yasal olmayan yollardan alınan 300 civarındaki işçiden, özellikle 
fabrikadaki saldırıların 
başını çeken 50'sinin işten çıkartılmasını, önemli kilit noktalarda görevli olanların da buralar- 
dan alınmasını istiyorlar. 
İşçilerin ikinci isteği, geçen ilkbaharda komandolar tarafından öldürülen 
Hamit Akyıldırım adlı 
Tekel işçisi için fabrika- 
da yapılan direniş nedeniyle ödenmeyen yevmiyelerin verilmesi. Üçüncü 
olarak ise, şu anda 
sürdürdükleri direniş nedeniyle yevmiyelerde kesinti yapılmaması ve herhangi bir cezalandırma girişiminde bulurulmama- 


si. 

GÖRÜŞMELERDEN 

SONUÇ ALINAMADI 

öte yandan Gıda-İş 
Sendikası yetkilileri ile 
Tekel Genel Müdürü Orhan Özet arasında, bayramdan önce yapılan görüşmelerden ise belli bir 
sonuç alınamadı. Sadece 
bu görüşmeler sonucu 
komandoların elebaşılarmdan Barbaros Demirtaş, Celal Bayar, Hüseyin 
Yıldız ve Alper Köseoğlu işten atıldılar. Ayrıca 
kapıda "'koruma görevin- 
de" çalışan 17 kişinin 
de işyeri değiştirildi. 
14'ü "Filitre çubuk" kısmına, 3'ü de başka bö- 
Tümlere verildi. 

CHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Özlürk, direniş konusunda muhabirimize yaptığı açıklamada, 
direnişi desteklediklerini 
söyledi. 

Özlürk açıklamasında işçilerin can güvenliği için 
mücadele ettiklerini belirterek, 
tehdit eden, iş disiplinini bozan, kendi görüş- 


"Can güvenliğini. 


lerini kabul ettirmek için 
işçilere zorbalık uygulayan MHP'li militanlara 
karşı mücadele veren Sigara Fabrikası işçilerinin 
yanındayız"' dedi. 


1-MC döneminde yasadışı 
yollardan alınan işçilerden, 
fabrikadaki saldırı ve 
kargaşalığa adı karışanlar işten 
atılsın, kilit noktalardakilerin 
yeri değiştirilsin 

2- Komandolar tarafından 


öldürülen 


Tekel işçisi Hamit Akyıldırım 
için yapılan direniş nedeniyle 
kesilen yevmiyeler ödensin. | 
3-Şimdiki direnişte geçen | 
süreler için kesinti yapılmasın 


MC döneminde atıldı hala çıkarılamadı 


Tekel kuyusundaki 
MHP taşı 


. . 
İşçi Servisi 

MC hükümetinin can 
çekiştiği sıralar MHP 
can havliyle KİT'lere 
yerleştirebildiği kadar 
kadro yerleştirme çabasındaydı. İş ve İşçi Bulma Kurumunu araya 
sokmadan işini sessiz 
sedasız yürütmek istedi. 

Kamu kuruluşların- 
da işçi alımını düzenleyen Tüzüğün 3. mad 
desine göre, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu işçi taleplerini karşılayamaz- 
sa işverenler doğrudan 
Mora işçi alabiliyor- 


u, 

İşte bu sırada Nakliyat Müdürlüğü İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Eyüp 
Şubesine başvurmuş ve 
26 Aralık 1977 günü 
için talep ettiği işçileri 
bildirmişti. Gün 23 Aralıktı. Kurum 24 ve 25 
Aralığın tatile rastgeldiğini, bu nedenle talebi karşılayamayacağını 
bildirdi. MHP de bunu 
istiyordu. Hemen bir 
zabıt tutturdu. Böylece 
kurumun talebi karşılayamadığını öne sürecek 
ve doğrudan istediği 
kişileri işe alacaktı. Bunu İşveren İşçi İlişkileri 
Grub Müdürlüğüne bir 
yazıyla bildirdi. Bu konuda görüşünü istedi. 

Gelen cevap minareyi kılıflamaya yetmedi. 
Kurumun işçi taleplerini karşılayabilmesi için 
makul bir süre verilmesi 


gerektiği, aksi halde 
usulsüzlük doğacağı 
bildiriliyordu. 


ACELESİ OLANLAR 


» Acelesi olan yalnız 
Nakliyat Müdürlüğü değildi elbette. Buna benzer bir durum da Tekel 
Kibrit Fabrikası Müdürvekili Ali Armağan'ın 
imzasıyla yazılan bir ya- 
Zıda karşımıza çıktı. 

27.12.1977 gün ve 
1954 sayılı yazıda "üretimimizin ehemmiyeti 
açısından bir gün bile 
vaktimiz olmadığı dü- 

. şüncesinden hareketle." 
gibi sözler ediliyor, 29 
Aralık 1977 olan sınav 
tarihinin değiştirilmesine imkan olmadığı iddia ediliyordu. Bu iddialarına dayanak olarak 
da İş ve İşçi Bulma Kurumundan taleplerin 
karşılanmadığı söylenerek, sözü edilen Tüzüğün 3. maddesini kendilerine dayanak olarak 
gösteriyorlardı. 

Biz yine Cevizli'ye 
dönelim. MHP'nin burada işleri öyle zor olmadı. Kartal'da İşçi 
Bulma Kurumu Müdürü 
nasıl olsa "ülküdaşlarıydı": O istese pazar günü 
bile kart verebilirdi. Nitekim öyle de oldu. 

Göstermelik sınav ne 
zaman yapıldı, kimse 
bilmiyor. Ama MC'nin 
düştüğü gecenin ertesinde asılan sınav sönuçlarına göre, 68 


Cevizli'de 
MHP obaları 


kisi daha Cevizli'ye 
yerleşmiş oldu. 
MHP kadroları 


yerleşmeye devam ededursun, Ecevit'in kulağına kar suyu kaçırıldı. 
“MHP kitleler halinde 
Tekel'e adam yerleş- 


tirmeye devam ediyor | 


diye Tuncay Mataracı 
bir emirle atama işlemlerini durdurdu. 


MHP'NİN CEVİZLİ 
OBASI: 


Yusuf İzibüyük kendisi mimar olduğu halde işçi olarak çalışır. 
MHP'nin has adamlarındandır. Eğitim Enstitüsünde öğrenci olduğu 
için bir zamanlar kartları bir hafta gece vardiyasında bir hafta da gündüz vardiyasında basılırdı. Bir gece yaralı 
olarak bulunan bir genç 
İzibüyük'ün (o eşkalini, 
adını ve okuduğu okulu verdi. Yaralama olayının olduğu gece Yusuf'un kartı da gece vardiyasında basıldığı için 
Yusuf çalıştığını "ispatladı" Dava düştü. 

Yusuf İzibüyük obanın hem propagandacısı 
hem vurucu gücü. Hakkı 
İçmeli, Musa, Erdal adl komandolarla birlikte 
son yargılanmalar ve yakalamalar nedeniyle 
dağılan, yılgınlığa düşen komandoları çevrede tutmaya çalışır. 1. 
vardiyada çalışan MHP 
kadrolarını sevk ve 
idare ederler. 


KARGAŞA ÖNCEKİ 
KAYBOLDULAR 


Erdal Ünal, karanlık 
yüzlü bir tip. Her türlü 
karanlık işe kanşmaya 
hazır bir ruh hali içinde ve dengesiz biri olarak tanınıyor. Cevizli 'de 
MHP'nin ikinci adamı. O 
Yusuf gibi Fikirtepe'de 
öğrenci. Ambalaj Fabrikasında 1. vardiya 
sorumlusu, 2. MC'nin 
düştüğü gece Cevizli' 
ye girenlerden. 

Erdal Ünal sık sık 
ortadan kayboluyor. 
Göztepe SSK Hastanesinden sık sık rapor aldığı biliniyor. 20 gün 
kadar ortalıkta görünmezken birden bire ortaya çıkıyor. Bu kayboluşların dikkat çeken yanı, yeni bir olayla noktalanması oluyor. Hakkında Aziz 
Çolak adlı gencin ölümünde parmağı olduğu şeklinde söylentiler 
de dolaşıyor. Fikirtepe operasyonun- 
da panik içinde olduğu da gözlemlenmiş. 
Hakkı İçmeli (Faik 
içmeli'nin akrabası). 
Zayıf kişilikli birisi olarak biliniyor. Obanın 
para işlerinden sorumlu. Paraları o topluyor, Cevizli'de şoför olarak çalışıyor. 

Musa 2. vardiya- 
nın vurucu gücü ve pro- 


pagandacısı, 2. MC döneminde girdi. Muammer Karan'ın ölümünden sonra şüpheli hali 
dikkati çekti. Dini bilgileri kuvvetli olduğu 
için, MHP ile MSP arasında Cevizli'deki 
çelişkiyi çözmesi için 
kullanılıyor. Ancak 
MSP'liler bir keresin- 
de "'münafık" ve "'sahtekar" diye kovalamışlar. 

Osman İçmeli. Faik 
İçmeli'nin babası, 2. 
MC döneminde kapıcıbaşı oldu. Obanın sayılı 
kişilerinden, Kapıcıbaşı 
olduğu için MHP'li komandoların silahlı girmesine göz yumdu. 


KARANLIK PİR” 
ADAM 


M.İzzet. Ambalajda 
çalışıyor. Esas mesleği 
mimar. MHP ile ilişkisini gizlemeye çalışıyor. 
Fakat 'oba içinde sıra- 
dan bir kişi olmadığı biliniyor. 

Söğütlüçeşme'den 
bir iminibüste geçen bir 
olay bunu açıkça gösteriyor: Söğütlüçeşme durağında minibüs durur. 
İçeriye gürültülü bir şekilde genç kişiler girer. 
Fakat arka koltukta M. 
İzzet'i görünce hemen 
esas duruşa geçerler. 
Ceketlerinin önünü ilikler ve saygılı bir şekilde yola devam ederler. 

Bir başka olay da 
Bostancı kavşağında 
geçer. Kavşakta yavaşlayan arabanın direksiyonunda 'oturan bir 
kadın yanında da M. 
İzzet vardır. Kadın 
MHF'nin Pendik Belediye Meclisi üyesi Feride 
Metal'dir 


SİGARA 
FABRİKASINDA 
MHP OBASI 

Son işçi direnişiyle 
iş akitleri feshedilen 
Barbaros Demirtaş, 
Celal Bayar, Hüseyin 
Yıldız ve Alper Köseoğlu'nun da Ambalajdaki Yusuf İzibüyük'e 
bağlı olarak hareket ettiği söyleniyor. 

Bu azılı faşistler başını çektiği obada, Erdoğan Babagiray, İbr > 
him Kabalak, Yaşar 
Çapraz, Rafet Bayır, 
Osman Otlu'nun yeraldığı biliniyor. Erdoğan 
Babagiray, Hamit 
Akyıldırım'ın ölümünden beri ortalıkta görülmüyor. İbrahim Kabalak da Erdoğan'dan ayrılmayan bir kişi. Birlikte hareket ediyorlar. 

Yaşar Çapraz halen 
tutuklu. Rafet Bayır, 
Sırma adlı TİKKO'cu 
gençkızın ölümüyle ilgili olarak tutuklandı. 
Serbest bırakıldı. Halen 
Cevizli'de çalışıyor. 

YARIN: 

HAMİT 
AKYILDIRIM'IN 
ÖLMEDEN 
ÖNCEKİ 
AÇIKLAMASI 


Aydınlık ıl 


Katil komandoya ağabeyisinin gönderdiği telgraf ve mektup ele geçti 


Çuval cinayeti sanığı Türközü 
ülkü Ocakları Başkanının 


yalancı şahit gösterdiği 
ortaya çıktı 


Zİ e a 
©ratilin ağabeyi mektupta/olay günü köydeydim de ve 


HABER MERKEZİ 
Ankara (o Türközünde 
15 Ekim 1978 günü Veli 
Güneş, Halil Kaplan ve 
Mehmet Taner adlı gençlerin öldürülmesi ile ilgili 
olarak askerliğini yaparken tutuklanan Türközü 
Ülkü Ocakları Başkanı 
Eyüp Özmen'e, ağabeyi 
Mustafa Özmen'in bir 
telgraf çekerek, suç ortağının yakalandığını 
bildirdiği ve aynen; "İfadenüe köyde olduğunu 
söyle ve köyümüz camiasından şahit göster" dediği saptandı. 

ÇUVAL CİNAYETİ 

Komando Eyüp Özmen, suçortağı Türközü 
ÜOD İkinci Başkanı Fikri Arıkan ile 15 Ekim 
1978 günü Türközü'nde 
Veli Güneş ve Halim 
Kaplan adlı sol eğilimli 
iki kişiyi öldürerek bir 
çuvalın içine koyup atmaktan ve bu olaydan 
onbeş gün sonra da Zafertepe Timur İlkokulu 
yanında yine sol görüşlü 
Mehmet Taner adlı genci öldürmekten sanık olarak Bornova'da askerlik 
yaptığı sırada yakalandı. 

Türközü UGD Başkanı Eyüp Özmen'e askerlik yaptığı sırada, 7 Ocak 
1979 tarihinde ağabeyi 
Mustafa Özmen bir mektup göndererek avukata 
danıştığını söyledi ve 
şunları yazdı: 

"FIKRİ HERŞEYİMİZİ 

ALTÜST ETTİ" 

"Biliyorsun Fikri yakalandı. Tam altı gün 
içerde kaldı. Fikri, kendisinden umulmadık işler 
yaptı. Herşeyimizi altüst etti, Fikri, bildiği 
herşeyi okudu. Olayda 
kullanılan malları Başkan Eyüp'ten aldığını 
ve kendisinin İkinci Başkan olduğunu bir bir anlattı. Bütün bunlara rağmen bir arkadaşları biz 
yapmadık demişlerse 
de olayda kullanılan arabaya kadar herşey ortaya serildi. Fikri şimdi 
içerde, hiçkimse ziyaretine gitmiyor." 

"OLAY GÜNÜ 
KÖYDEYDİM DERSİN" 

Mektupta daha sonra 
Eyüp Özmen'in ne şekilde hareket edeceği yazılarak, özetle şunlara yer 
verildi : 

“Eyüp, sen şimdi o 
kolunun kırıldığı günden 
beri işten raporlu olduğunu söylersin. Olay 15 
Ekim günü pazar akşamı 
olmuş, sen 14 Ekim Cumartesi köye gittin. 16 
Ekim 1978 de geldin. 
Fehmi Çankaya'nın dügününe gittiğini, onun 
arkadaşın olduğunu ve 
gelirken araba çok kalabalık olduğu için ertesi 
gün geldiğini söyle. Daha önce Fikri'nin iddia 
ettiği başkanlığı kendisine bıraktığını ve olayla 
ilginin olmadığını da söylersin. Hem biz şöyle diyoruz arkadaşlarla, 'Dernek üç aydır kapalıydı, 
faaliyetine ara vermiştik." 

"KİMSEYE EMİR 

VERMEDİĞİNİ 

SÖYLE" 

"Sen kimseye böyle 
bir emir vermediğini ve 
köyde kaldığın sürece 
askerlikle uğraştığını 
söyler ve bununla ilgili 
olarak da köydeki muhtarı, eniştemi, Abduşu, 
Bahattin'i ve bir kaç kişiyi daha verirsin." 


köy camiasından şahit göster” diyor 
| @ Avukat ifade değiştirmek icin komandolara işkenceye 
| tabi tutulduklarını iddia etmelerini önerdi 
| ©ÜOD Başkanı Eyüp Özmen’ in mahkemede, 
| "Ben onu hiç tanımam” dediği üOD 2. Başkanı 


| poliste herşeyi anlatmış 


© Samsun” da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kahve 
| baskınında kullanılan otonun şöförü ölü bulundu 


mee NE A 


l ©Siverek ve Adana’ da dört kişi öldürüldü 


AVUKATIN 
VERDİĞİ AKIL 


"Eyüp, bu olay üzerine hemen ben avukata gittim. Durumu anlattım. Avukat, Eyüp 
ifadesinde, böyle bir 
silah konusunda bilgisi- 
nin olmadığını, o gün 
köyde ve düğünde olduğunu, askerlikle uğraştığını söylersin ve şahit 
göstersin dedi. 

"Fikri'nin iddiası bir 
işkence sonucu ‘alındı 

da desin dedi. Senin 
yapacağın bu kadar. 


"YETERKİ 
MORALİN 
BOZULMASIN" 

"Moralini bozma, 
Avukat hiçbir şey yapamazlar diyor. Bu iş- 


ler bizleri dağıttı. Oysa 
derneğin durumu o kadar 
düzelmişti ki, selamlar, 
Mustafa." 

© Mustafa Özmen daha 
sonra kardeşine gönderdiği 22 Mayıs tarihli telgrafta ise "Köyde olduğunu söyle ve köyümüz 
camiasından şahit göster" 
diyordu. 


MAHKEMEDE "BEN 
FİKRİ'Yİ HİÇ 
TANIMAM" DİYORDU 

Ankara o Sıkıyönetim 
Mahkemesi Askeri Savcılığı söz konusu mektup 
ve telgrafla ilgili soruşturmaya başladı. 

Eyüp Özmen'in Ağustos'ta çıkarıldığı duruşmada verdiği ifade tam 
da avukatının kendisine 
önerdiği gibiydi. Özmen 
Fikri Arıkan'ı hiç tanıma 
dığını iddia etti. durdu 
Oysa ağbeyisinin kendisine gönderdiği mektupta 
Özmen'in Fikri Arıkan'ı 
çok yakından tanıdığı 
apaçık ortaya çıkmaktadır. Mahkemede Eyüp 
Özmen "Ben tanımadığım adama silah verirmiyim hiç " dediğinde de 
Hakim Albay Hamdi Sevinç "tanısan verirmiydin "'diye sormuştu. 

Sıkıyönetim Askeri 
Savcılığının elinde bulunan mektup ve telgrafın duruşmanın gidişatını 
büyük ölçüde etkilemesi 
bekleniyor. 


SAMSUN'DA 
ÖNCEKİ GECEKİ 
KAHVE BASKININDA 
KULLANILAN 
OTOMOBİLİN 
ŞÖFÖRÜ ÖLÜ 
OLARAK BULUNDU 


Samsun'da komandoların önceki gece bir kahveyi tarayarak üç kişinin 
ölümü iki kişinin de ağır 
yaralanması olavında kul- 


landıkları otomobilin şöförü dün sabah Samsun- 
Ankara karayolunda ölü 
olarak bulundu. 

Önceki gece Samsun' 
daki Irmak Caddesi üzerinde bulunan Üergiz 
Kardeşler Kahvehanesi,silahlı üç komando tarafından basılmış ve komandoların açtıkları yaylım 
ateşi sonucu Assubay 
Kenan Özsemiz, mühendis Özkan Senk ve Kemal Bilgin adlı yurttaşlar 
ölmüş, Şeref Acar ve Nail 
İlhan adlı kişiler de ağır 


yaralanmıştı. Komandolar olaydan sonra 55 AV 
467 plakalı otomobille 


olay yerinden kaçmışlardı. 


HASTANEYE 
SALDIRI 
Ölen ve yaralananların 
kaldırıldığı Samsun Devlet Hastanesine gelen yakınlarına dün sabah hastane önünde ates açıldı. 
OTOMOBİLİN 
ŞÖFÖRÜ ÖLÜ 
OLARAK BULUNDU 


Samsun Valisi Rıfat 
Kaplan'dan alınan bilgiye göre kahvehane baskınında kullanılan otomobil olaydan kısa bir süre sonra, şöförü de sabaha karşı Samsun-Ankara 
karayolunda ölü olarak 
bulundu. 


SİVEREK'TE 
MEYDANA GELEN 
OLAYLARDA İKİ KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Urfa'nın Siverek İlçesinde önceki gün meydana gelen iki ayrı olayda 
iki kişi öldü iki kişide yaralandı. 

Haliliye Mahallesi Lice Sokakta meydana gelen ilk olayda 39 yaşlarındaki Ahmet Gedikli 
adındaki bakkal kimlikleri henüz saptanamayan 
kişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü. 

Siverek Kemaliye Mahallesi .Ticaret Odası yanında meydana gelen 
ikinci olayda da Necati 
Morey kimlikleri belirlenemiyen kişilerin açtığı 
ateş sonucu ağır yaralandı. Morey hastaheneye 
kaldırılırken yolda öldü. 


ADANA'DA 
BİR İŞÇİNİN 
EVİ TARANDI 
İKİ KİŞİ ÖLDÜ 
Adana'nın Dumlupınar semtinde önceki gece 
kimlikleri belirlenemeyen 
kişilerin bir yapı işçisinin 
evine açtıkları ateş sonucu ev sahibi Mehmet Timuçin ile misafiri Abdülkadir Aktimur olay 
yerinde öldüler. 


İçişleri Bakanı öğle yemeğini yerken 
50 metre ötedeki otobüs durağını 
tarayan 5 İOD”li yakalandı 


li tabancâlarıncan çıkan kurşüülar- 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in Urfa'ya gitmeden önce uğradığı Gaziantep'te öğle yemeği yediği 
yerden 50 metre ötedeki otobüs durağını tarayan beş İGD'li yakalandı. 
Cuma günü saat 14.30 sıralarında 

5 İGD'li eski postane önündeki Hükümet Konağı otobüs durağını tabancayla yaylım ateşine tuttular. Bu arada olayın olduğu yere yakın mesafedeki Keyvanbey lokantasında yemek 
yemekte olan bakana bir saldırı yapıldığını zanneden çok sayıda polis olay 
yerine koştu. Gaziler Caddesindeki 
sokak aralarında uzun süren bir takipten sonra polis beş saldırganı üzerlerindeki iki tabancayla birlikte yakaladı. Bakan Güneş, polisleri başarıla- 


nndan ddayı kutladı. 


Bu arada İGD'lilerin uzun menzil- 


parçaladı. 


rı sanılıyor. 


aldı. 


açan 


dan bir tanesi Hükümet Konağı önündeki jandarma noktasının camını da 


İGD'lilerin saldırıyı Halkın Kurtuluşu grubuna karşı bir misilleme olarak planladıkları ve otobüs durağında 
bulunan bazı gençleri hedef aldıkla- 


Olaydan iki gün önce Türkmenler 
Mahallesinde iki grup arasında çıkan 
çalışma bir İGD'linin ölümüyle sonuçlanmış olay sırasında 12 yaşındaki bir çocuk kurşun sekmesiyle 
yaralanmıştı. 

Bilindiği gibi Gaziantep'te anarşi bayramın ikinci günü de bir can 
Bayram 
olan Doktor Talat Bayram'a ateş 
saldırganlar, 11 


ziyaretine gitmekte 


yaşındaki 


bir kız çocuğunun da ölümüne ne- 


den oldular. 


ESPİYE'DE BİR SİLAH 
İMALATHANESİ 
BULUNDU 

Giresun'un Espiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri, 
Halil İbrahim Besirli adlı 
bir şahsın evine yaptıkları baskında evin bodrumundaki silah 
imalathanesini ortaya çıkardılar. Aramada, imalathanede çalışan Adem 
Gürsoy elinde bir adet 
silah namlusu ile suçüstü yakalandı. İmalathane- 
de ayrıca 6 adet yeni yapılmış namlu, 1 adet 
namlu kalıbı, 1 adet 
Fransız onlusu, 2 adet 
yeni namlu kesmeye yarayan alet, 7 adet çeşitli matkap, 1 adet namlu fırçası, 20 adet çok ince matkap, 2 adet namlu 
parlatıcısı ile 2 adet 
kumpas ele geçirildi. 


KULA CHP BİNASI 

TAHRİP EDİLDİ 

Kula CHP binası dün 
sabah komandolarca tahrip edildi. Dün sabaha 
karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda bir grup komando 
parti binasını basarak taş 
ve sopalarla lokali tahrip 
ettiler, 

CHP Kula İlçe Başkanı Ulvi Çınar, olaydan 
sonra yaya açıklamada "TARİŞ'ten sağlanan 
margarin ve zeytinyağın 
ucuz fiyatla halka satılması bazı şahısları rahatsız etmiş, emirlerindeki 
faşist güçlerle partimize 
saldırmışlardır"' dedi. 


ERZURUM KAPALI 


CEZAEVİNDE ÇI 
ÇATIŞMADA KİŞİ 
YARALANDI 


Erzurum Kapalı Cezaevinde önceki akşam saat 
20.30 sıralarında 11. koğuş kapısı kapattılırken 
aynı koğuşta yatmakta 
olan hükümlü ve 
tutuklular arasında sopalarla kavga çıktı. Gardiyanları rehin almak isteyen 7 kişiyle, gardiyanların yanında yer alan 
mahkumlar arasındaki 
çatışmada Faik Karagül, 
Samet Mak, Selami Şakar 
Kenan Biber, Ebamüslim 
Akpınar ve Abdullah Ateş yaralandılar. 

Olaydan sonra Hüseyin Aydemir, Refik Bahşiş, Kasım Durmuş, 
Kenan Biber, İsmail Ar, 
Davut Gözütok Ali Can, 
Yavuz Selim, Mustafa 
Sütçü ve İmren Akataş 
hakkında olaya karıştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. 

Yaralıların Erzurum 
Numune Hastanesinde 
tedavi altına alındığını 
söyleyen Alb. Selahattin 
Karahöyük, olayın daha 
fazla büyümeden önlendiğini de sözlerine ekledi. 


STAJYER DOKTOR 
ADLİYE BİNASINDA 
KENDİSİNİ DÖVEN 
POLİSİ MAHKEMEYE 
VERD 


19 Ağustos günü telefon etmek üzere gittiği 
İstanbul Adliyesinin alt 
katında Orhan Kervan 
adlı polis memuru tarafın 
dan dövülen Stajyer Doktor Veysel Yıldız polis 
memurundan davacı oldu 

Kendisinden jeton iste 
diği polis tarafından kıyasıya dövülen Veysel 
Yıldız'ın sol kulak zarı, 
yarı yarıya yırtılmış durumda, Bu durumun İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Profesörü Dr. Reşat Etaner tarafından bir raporla tespit edilmiş olduğunu 
söyleyen Yıldız, olay sırasında orada bulunan diğer polis memurlarının 
Aytekin Akçasoy ve 
Ahmet Kara olduklarını 
tespit ettğini de belirtti. 


28 Ağustos 1978 


ili ii ma 


Kıbrıs Türk ve Rum 
taraflarına bir mesaj 
gönderen 


Waldheim, 


10 maddelik Denktaş- 


Kipriyanı 
anlaşmasının 


Kıbrıs Türk kesiminin ekonomisi Türkiye ile bütünleştiriliyor 


Kıbrıs, Tür 


yorumlanmasını istedi | «Türkiye'deki 


LEFKOŞE (THA) 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın Türk ve Rum taraflarına birer mesaj göndererek 19 Mayıs 1979 
tarihli Denktaş-Kipriyanu anlaşmasının maddelerini yorumlamalarını istediği bildirildi. 

Bilindiği gibi, 10 maddelik anlaşma, toplumlararası görüşmelerde değişik şekillerde yorumlanmakta ve ilerleme kaydedilememektedir. 

Waldheim, Kıbrıs özel 
temsilcisi Galindo Pohl'u 
taraflarla (görüşmelerde 
bulunmak üzere görevlendirdi. 

Polh, temaslarına başlamış bulunmaktadır. 


Alyanak, TKP 
yanlısı iki 

danışmanını 
görevden aldı 


HABER MERKEZİ 
İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, TKP 
yanlısı iki danışmanının 
görevine son vererek danışmanlık kadrosunu tümüyle iptal etti. Görevlerinden alınan danışman- 


lar Ömer Demircioğlu ve. 


Ali Rıza Bodur, belediye 
ye TKP yanlısı İGD'lileri 
dolduruyor, belediyenin 
imkanlarını İGD'nin hizmetine veriyordu. 

Genel Merkez'in baskıları sonucu danışmanları - görevden aldığı belirtilen Alyanak Belediye 
ve Eshot Genel Müdürlüğü yönetim kadroları arasında da değişiklik yaptı. 
Alyanak ayrıca, bir genel- 
ge ile bütün yetkileri elinde topladığını duyurdu 
ve başkan yardımcılıklarının sayısını 5'den 8'e 
çıkardı. 

Alyanak genelgesinde, 
tüm müdürlerin basına 
açıklama yapmalarını yasaklayarak, basına gerekli 
açıklamaların sadece kendisi ya da Basın ve Halkla 
İlişkiler Bürosu tarafından yapılacağını belirtti. 


Diyarbakır 
Belediyesinde 
grev sona erdi 


DİYARBAKIR (THA) 

DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikasının 20 gün önce 
Diyarbakır Belediye işyerlerinde başlattığı grev, 
tarafların anlaşmasıyla 
sona erdi. 

Grevin sona erdirilmesi maksadıyla, Belediye 
ile Genel-İş Sendikası yöneticileri arasında dün 
saat 12.00'de başlayan 
görüşmeler akşam saat 
21.00'de sonuçlandı. 

Anlaşmaya göre 1250 
işçinin ` 'haziran-temmuz maaşlarının asgari 
ücret farkından doğan 
günlük 20 lira ile elbise 
paraları ve haziran ayına 
ait ikramiyelerin öden- 


mesine bu sabah başlanacaktır. 
Sendika yöneticileri 


ücretlerin ödenmesinden 
sonra, işçilerin işbaşı yaparak, çalışma saati gözetilmeksizin, şehrin temizlik çalışmalarını sür- 


düreceklerini söylediler, 
Belediye Başkanı 
Mehdi Zana, anlaşma 


ereği işçilere yarın sa- 
>ahtan itibaren 50 milyon lira civarında para ödeneceğini belirtti. 


Bakanlar 
Kurulu, 
çimento 
sanayiindeki 
grevi 

60 gün daha 
erteledi 


ANKARA (ÖZEL) 
Bakanlar Kurulu Türk- 
İş'e bağlı Çimse-İş Sendikasının, Türkiye Çimento Sanayisi'nin 14 işyerinde aldığı grev kararını 60 
gün daha erteledi. 
Bakanlar Kurulu çimento işkolundaki bu 
grevi daha önce de bir 
ay ertelemiş, ancak Çimse-İş Sendikasının başvurusu üzerine Yargıtay, ertelemeyi durdurma kararı almıştı. o Çimse-İş'in 
greve çıkmaya hazırlandı- 
41 bir sırada Bakanlar Kurulunun, yeni bir ertelemeye başvurması çimen- 
o işçileri arasında hoşnutsuzlukla karşılandı. 


bankalar Kıbrıs'ın 
Türk kesiminde 


subeler actı 


© 1974'den bu yana 
Türk kesiminde 
Kıbrıs lirası yerine 


Türklirası geçerli 
© Bağımsız devlet 


ilanına halk 
karşı çıkıyor 


LEFKOŞE (ÖZEL) 

Türkiye bir yandan Türkiyeli göçmenleri iskan ederek Kıbrıs'ın sosyal yapısını 


değiştirmeye çalışırken, 


ğer yandan da Türk kesimi- 
olarak Türkiye 
ekonomisi ile bütünleştirmeye 


ni iktisadi 


çalışmaktadır. 


1974 müdahalesinden sonra Kıbrısın Türk kesiminde Kıbrıs lirası, yerini Türk 


lirasına terk etti. Başta 
raat Bankası gibi resmi 
devlet bankası olmak üzere diğer bankalar, Kıbrıs'ın Türk kesiminde şubeler açtılar. Bütün bunların sonucunda, bankaları ve parası ile Türk ekonomisinin hastalıkları, 
geçmişte nispeten istikrarlı bir ekonomiye sahip bulunan Kıbrıs'ın 
Türk kesiminin ekonomisini sarstı. 


RUM TARAFINDA 
BİR MÜHENDİS AYDA 
45 BİN, 

TURK KESİMİNDE İSE 
8 BİNLİRA ALIYOR 


Kıbrıs'ta Türk lirasının 
değeri sürekli olarak düşmektedir. Bu durum, 
başta emekçi kitleler olmak üzere bütün halkı etkilemektedir. Kıbrıslı 
Türkler, 1974 sonrasında ortaya çıkan bu ekonomik bunalımın, askeri 
müdahalenin bir ürünü olduğunu artık iyice kavramaya başladılar. 

Bir karşılaştırma yapmak için bir örmek verelim: Rum tarafında bir 
mühendis ayda 300 Kıbrıs lirası civarında ücret 
almaktadır. (1 Kıbrıs lirası, bugünkü şartlarda 
150 Türk lirası değerindedir.) Öte yandan Türk 
tarafında bir mühendis 
8 bin Türk lirası ücret 
alabilmektedir. Aradaki 
bu büyük fark iki toplumun iktisadi düzeyleri- 
nin farklılığını yansıtmaktadır. Yine Rum tarafında bir inşaat işçisinin gündeliği 6 Kıbrıs 
lirası iken (900 TL), Türk 
tarafında bu ücret ancak 
150 liradır. 


BAĞIMSIZ DEVLET 
İLANI KIBRIS 
HALKININ 
TALEPLERİNE 
AYKIRIDIR 

Görüldüğü gibi, Kıbrıs 
Türk kesiminin bağımsız 
devlet iddiaları, Adanın 
kuzeyinin Türkiye'ye 
bağlanması anlamına gelmektedir. Bu durumdan 
çıkarı olan cesitli çevreler, ikide birde,, bağımsız devlet ilanının zorunlu olduğu propagandasını yoğunlaştırıyorlar. 
Kıbrıs halkı ise, fiilen 
ayrı bir devlet halinde 
geçirilen 5 yılın acı 
tecrübesinin kendisine 
getirdiklerini görüyor ve 
Adada birlik ve barış istiyor. Kıbrıs'ta bütün engellemelere rağmen gergoxlegessk olan da buur. 


Atatürk 
Eğitim 
Enstitüsünde 
yaz dönemi 
sınavları 
dün başladı 


İSTANBUL (AA) 
Atatürk Eğitim Enstitüsünde 1978-1979 öğre- 


tim yılı yaz dönemi sınav 
ları dün başladı. 


Atatürk Eğitim Enstitüsünde gündüz bölümü 


öğrencilerinin o sınavları 
08.30-13.00 saatleri arasında, gece bölümü öğrencilerinin sınavları ise 
14.30-19.00 saatleri arasında yapılıyor. 

Yaz dönemi sınavlarının 17 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında, kış 
dönemi sınavlarının ise, 
15 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında yapılacağı 
bildirildi. 


di- 


Zi- 
bir 


BİR SORUN: 


Ww 


Korhan Atay 


Dünkü yazımızda ilaç sorununu çeşitli yönleriyle'ele almış, halkın sağlığını ve yaşamını doğrudan 
etkileyen bu meselenin bir tablosunu çizmiştik. Bu 
gün de ilaç üretenlerden, satanlara, hastalara salık 
verenlere kadar çeşitli kesimlerin görüşlerini yansıtıp, bu çok acil çözüm bekleyen sorunun nasıl ele 
alınıp çözülmesi gerektiği üzerinde duracağız. 

İlaç üreticisinin en büyük derdi döviz 

İlaç sorunu konusunda görüştüğümüz ilaç üreticilerinin en fazla şikayetçi oldukları şey döviz 
darboğazı. Çünkü ürettikleri ilaçların hammaddesi 
nin yüzde 85'i dışarıdan döviz ödenerek sağlanıyor. 
Son yıllarda ülkemizde iyice ağırlığı duyulan döviz 
sıkıntısı nedeniyle, ilaç işverenleri, kendilerine gerektiği kadar döviz tahsis edilmediğinden yakınıyorlar. Kanuni yollardan döviz bulamayan ilaç üreticileri, gerek duydukları dövizi yasa dışı yollardan sağladıklarını ifade ediyorlar. 


İlaç yapımını düzenleyen yasaların yetersiz ve 
çağ dışı olduğunu da savunan ilaç üreticileri, Sağlık Bakanlığının fiyat endekslerinin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu savunuyorlar. Bakanlığın ü- 


İlaç sorununun çözümü için 


retilen ilacın kalitesini saptamaktan yoksun olduğu 
nu belirten üreticiler, piyasada demode ilaçların 
dolaştığını, buna karşın yeni ilaç ruhsatı verilmediğini öne sürüyorlar. İlaç işverenleri, Türkiye'nin 
ilaç üretiminde yerini seçmesini, bu konuda kamu 
sektörünün mü yoksa özel sektörün mü hakim olacağının belirlenmesini istiyorlar. 


Eczacı odaları yerli ilaç sanayisi 
kurulmasını istiyor 


Türkiye'de ilaç sanayinin dışa bağımlı olduğunu belirten eczacı odaları, devletin biran önce ilaç 
hammaddesi üretimi için ön çalışmalara başlamasını, kendi öz kaynaklarımız ve gücümüzün değerlendirilerek gerçek bir ilaç sanayisi kurulması gerektiğini vurguluyorlar. 

Eczacı odaları ilaç sorununun çözümü için ayrıca şunları belirtiyorlar: 

“İlaç propağanda sistemi kesinlikle kaldırılmahdır. İlaç tüketimini azaltmak için sağlık politikası tedavi edici hekimlikten koruyucu hekimliğe geçiş sağlanacak biçimde değiştirilmelidir. İnsanları 
hasta olduktan sonra tedavi edeceğimize, hasta olmalarını önlemek daha akılcı olur. 

“ülkemiz koşulları için temel ilaç listesinin 


Ne yapmak gerekiyor? 


© İlaç Sanayisinde dışa bağımlılığa sor verilmelidir. 

© Vakit geçirmeden, acil ihtiyaç duyulan ilaç 
cinsleri tespit edilip, bunların kendi kaynaklarımıza dayanarak üretilmesi sağlanmalıdır. 

© İlaç hammaddesi mutlaka devlet eliyle ithal edilip, üreticilere dağıtılmalıdır. 

© WHO'nun raporu gözönüne alınarak ilaç 
türleri azaltılmalı, birden fazla eşdeğer ilacın 


ruhsatı iptal edilmelidir. 
© Kurulacak çağdaşlaboratuvarlardâ sürekli ilaç 
kalite kontrolu yapılmalıdır. 


© İlaçların yalnız fiyatları değil, üretim miktarları da kontrol edilmeli ve bir plana bağlanmalıdır. 

© İlaç propaganda ve reklam sistemi kesinlikle kaldırılmalıdır. 


Bayram dönüşü fabrikanın kapısını kilitli buldular 


Uzun bir mücadele geçmişi olan Ülker işçileri şimdi de kanunsuz lokavta karşı direniyor. 


İşçiyi bölemeyince fabrikayı kapattı 


© Gıda-İş Genel Sekreteri ” 1200 işçinin dayanışması bu kanunsuz lokavtı 


boşa çıkaracaktır” dedi 


@ Ülker işçileri yasadışı işlemin son bulmasını ve fabrikanın açılmasını bekliyorlar 


Ülker işçileri patro- 
nun bu tutumu hakkin- 
da şunları söylediler: 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul o Topkapı'da 
kurulu Ülker Fabrikası 
işçileri bayram dönüşü 
fabrikanın kapısında 
koca bir kilit buldular. 


“Eylül ayında toplusözleşme görüşmeleri 
başlıyor. Patron 10 ay 
önce 6 arkadaşımızı işten 
atmıştı. Biz bu 6 arkadaşımızı kaderine terk 
etmedik ve işe alınmaları için bugüne kadar mücadeleyi sürdürdük, Bizim birliğimizi bozamayacağını 
şiwdi bu yasa çiş! ve 


Patron- kapıya bir duyuru asarak fabrikayı 
kapattığını ilan etmiş ve 
ortadan kaybolmuştu. İşçiler bu yasa dışı uygulamayı sendikaya bildirdiler ve fabrikanın önünde oturarak beklemeye 
başladılar. 


gören patron, 


Ülker 


çocukça yola işçisi 


yor. 


"Hangi çağda yaşıyoruz? Fabrikayı kapatıp 
gitmekle hari sorunu 
çözebilir? Patron Sabri 
Ülker 'Ben içeride 6 devrimpi var sanıyordum. 
Meğer 1200 devrimci vart 
mış işte bu doğru... 


başvuru- masın 
tutkundur 

Gıda-İş Genel Sekreteri Sait Aydoğmuş da 
basına bir açıklama yaparak, işverenin kanunsuz 
lokavt ilan ederek işçileri 
sokağa attığını, işçileri 
açlık ve işsizlikle terbiye 
edeceğini (o zannettiğini, 
ancak yanıldığını yakın- 

“Bu yasa dışı tutumla da göreceğini söyledi ve 
yalnızca kendini zora so- "1200 işçinin inancı 
kar. Vazgeçsin bu sevda- ve dayanışması lokavt 
dan. Gelip fabrikayı uygulamasını boşa çıkaaçsın da calışalım. Unut- racaktır" dedi 


Kıbrıs, Türk turistlerin "Avrupa pazarı" haline 
geldi. Yukarıda Avrupa mallarını bavullarına 
dolduranlardan bir kısmı. 


Kim ne diyor? 


saptanması ve gereksiz ilaç ruhsatlarının iptali çalışmalarına başlamak gerekir. Eczanelere ilaçlar 
büyük ambalajlar halinde verilmeli, hekimin yazdığı dozda ilaç, eczacı tarafından eczane ambalajı 
şeklinde verilerek ambalaj masrafları azaltılmalı.." 


Tabipler Birliği: ” İlaç sanayii - 
kamu denetimine alınmalı” 


Tabibler Birliği yetkilileri de Türkiye'deki ilaç 
sorunuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade ettiler: 

"Piyasada aynı konuda etkili benzer ilaçlardan 
genellikle fiyatı pahalı olanlar daha kolay bulunurken, ucuz ilaçlar pazarlanmamaktadır. 

"Piyasadaki ilaç çeşidi fazlalığı sanayi ve ecza 
ne kesimlerinde atıl kapasite yaratmakta, ilaç 
kalite: kontrolunu güçleştirmekte ve sanayi kapasitasinin aşırı bölünmesine yol açmaktadır. 

"Bazı firmalar, sırasında ellerindeki ilaçları pazarlamayarak ya da talebin altında piyasaya vererek ilaç darboğazının belirginleşmesine yol açmak- 
ta ve olayı kendi kâr amaçlarının gerçekleşmesin- 
de bir baskı aracı olarak kullanmaktadırlar. İlaç 
tüketimi çeşitli sosyal sınıf ve katmanlar arasında 
eşit olarak dağılmamaktadır. 

"“'İlaç sanayisi mutlaka kamu denetimine ahnmalı ve giderek yerli üretime geçilmelidir. 

"Ülkemizde yüzbir çeşit antibiyotiğe, beşyüz 
çeşit analjeige ihtiyacı yoktur. Temel ilaçların 
seçimi ve bu temel ilaçların mutlaka üretimi gegerekir. 

"İlaç hammaddelerine döviz zorlukları sırasında 
bir öncelik ve özellik sağlanmamıştır. Bu husus günümüzdeki ilaç darboğazının önemli bir nedenini 
oluşturmaktadır. 

"Propaganda ve reklam ilaç sanayinde etkinliğini sürdürmektedir. Böylece ilaç tekelleri kâr amaçlarına uygun olarak ilaç tüketiminde gerek 
hekimi, gerekse hastayı yanlış koşullandırmakta- 


dır." 
Eczacılar: “Yaptığımız 
bakkallıktan başka bir şey değil” 


Birçok zaman ilaç yokluğunun suçlusu gibi gösterilmeye çalışılan. eczacılar ise, "yanlış ilaç politikası sonucu, 4 yıllık mesleki eğitiminden sonra 
yaptığımız bakkallıktan başka bir şey değil" diyor 
lar 


vİlaç fabrikalarının ve depolarının oyuncağı halinde olduklarını, parasını peşin ödedikleri kimi 
zaman aylarca sonra aldıklarını" belirten eczacılar, 
Sağlık Müdürlüğünün fabrika ve depolardan çok eczacıları hedef aldıklarını ifade ediyorlar. Ve hemen ekliyorlar: ei 

“Halbuki bütün eczeneler tamamen üretici ve 
aracıların oyuncağı haline gelmiş durumda." 


Ns yapmak gerekiyor 


Evet, bugün herkes ilaç konusunun A.dan Z'ye 
kadar çözüm beklediğinin bilincinde. Yaşamımızı 
bu denli yakından ilgilendiren bu sorunu çözmek 
için ne yapmak lazım? 


Her şeyden önce büyük bir bölümü dışa bağımlı 
olan ilaç üretimini kendi kaynaklarımıza dayanarak geliştirmemiz dışa bağımlı ilaç tekellerinin bu 
alandaki egemenliğine son vermek gerekiyor, Bunun için halkın gerçekten ihtiyaç duyduğu temel 
ilaçlar tespit edilmeli, bunların yerli kaynaklara 
dayanarak üretimi için şimdiden yatırımlara girişilmelidir. 

Kendi ilacımızı kendimizin üretebileceği aşamaya gelene kadar ise dışarıdan sağlanan ilaç 
hammaddesinin tümü devlet eliyle ithal edilmeli, 
üreticilere dağıtılmalıdır 

WHO'nun (Dünya 


Sağlık Teşkilatı) 


raporu 
da gözönünde tutularak ilaç lürleri azaltılmalı, 
ülke koşullarına uygun minumum düzeye indiril 
melidir. Bu amaçla piyasada birbirine benzer Lürdeki ilaçların biri alıkonarak diğerlerinin ruhsat- 


ları iptal edilmelidir. 

İlaç propağanda ve reklam sistemi kesinlikle ya: 
saklanmalıdır. 

Kurulacak çağdaş tesislerle sürekli ilaç kalite 
kontrolu yapılmalıdır. 

İlaçların yalnız fiyatlar değil, ürelim miktarları 
da devlet tarafından yapılacak araştırmalar sonucu 
tespit edilmeli ve üretici firmanın bu miklarlara 
mutlaka uyması şartı konmalıdır. 

Üretim miktarı ve kalitesi denetlenmek şartı ile 
eczanelere ilaç hammeddesi verilerek eczacıların 
ilaç yapması sağlanmalıdır. Aynı şekilde hekimlerin de eczaneler tarafından yapılabilecek türden 
ilaç reçeteleri yazmaları desteklenmelidir. 


BİTTİ 


suzluk yapan 3 kişi tu- 


Türkeş— Gençler, analar, babalar can güvenliğinden yok sun, gerç şinlik içinde. 

Gazeteler ve TRT — Güvenlik kuvvetleri tarafından kıstıtılan F erhat Tüysüz 8 yaşındaki bir 
çocuğu rehiri aldı. ! Kurşunları bitince yakalandı. 

Türkeş— Anarş inin ve terörün tek kaynağı 
komünizmdir", 

Tüysüz— Hapisten kaçtıktan sonra 6 kişiyi 
öldürdüm. 9 Ikişiy ri de yaraladım. Tam Urfa Belediye Başkanı. öldürmeye hazırlanıyordum, 
yakalandım. 


Türkeş— Türk : milliyetçilerini ülkücüleri anarşi ve terörün ka! ynağı göstermek komünist taktigidir. 
$ Tüysüz— A dam öldürmekten zevk alırım. 

Mikdat Şir ışek— Onbir kişiyi öldürdüm. Bana düzineyi ta! namlattırmayın. 

Türkeş— Milliyetçi hareket Türk gençliğine 
fikir vermekt/ ədir. 

Tüysüz— ilahları ve parayı bana MHP Adana 
İl İkinci Baş! «anıverdi. 

Türkeş— En güçlü silah fikirdir. 

Mehmet Ali Ağca— Abdi İpekçi'yi öldürdügüm silahı daha sonra MHP'ye götürüp teslim 
ettim. , 

Türkeş — Türk milliyetçiliğinin uygulama 
planındak i dayanağı dokuz ışık milli doktrinidir. 

Gazete ler— Abdi İpekçi'nin katil zanlısı 
Mehmet Ali Ağca'nın evinde Türkeş'in 9 ışık kitabı bulundu. 

Türke:ş— Komünistler yurdun her tarafında 
bazı kut tarılmış bölgeler oluşturmaya başlamışlardır. 


Bir dluvar yazısı— Bu mahalleye komünistler 
giremez : ETKO. 

Türk eş— Milliyetçi hareket, aynı dine, aynı 
Allaha, aynı peygambere,aynı kitaba inananlar 
geliniz birlik olunuz demektedir. 

K Miaraş Davası İddianamesi— Sanığın cami- 
nin minaresinden "Alevileri, komünistleri, CHP' 
li Sümrüileri öldürün", "bir Alevi öldüren cennete 
gider" diyerek halkı mukateleye teşvik ettiği... 

Tür keş— Milletimizin en sadık ve zinde evlatlarına karşı tam bir soykırım taarruzu sürdürülmektedir. 


K.Maraş Davası İddianamesi— K.Maraş'ta 
bir soykırımla sonuçlanan olayları, Maraş Ülkücü Gençlik Derneği üyesi Ökkeş Kenger' 
in Çiçek sinemasına bomba atma olayı başlattı. 

Gazeteler— Balgat katliamı sanığı Ethem 
Kıskıs, Sadi Somuncuoğlu'nun özel kalemin- 
de ş;örevliydi. Etlik katliamı sanığı ülkücüler 
yaktılandı. Bahçelievler katliamı sanıklarının 
idar n1 istendi. 
© Mürkeş— Eğer bir an önce tedbirler alınmazsa bu sene soykırımın derin acılarıyla idrak ettiğimiz bayramı, gelecek sene daha büyülk acılarla idrak etmemiz büyük bir ihtimaldir. 


Duvar Yazısı— Bu mahalle komünistlere 
mezar olacak: ETKO-TİT. 

Türkeş— Türk milliyetçiliği fikri, anarşiye, 
şiddete, teröre değil, kardeşliğe dayanır. 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi— Sanık 
İbrahim Çiftçiyi, Savcı Doğan Öz'ü öldürmeye azmettiren MHP yöneticileri Nevzat 
Köseoğlu, İhsan Kabadayı ve Yaşar Oku. 
yam hakkında soruşturma açılması için askeri savcılığa suç duyurusu yapılmasına.. . 


Türkeş'in Bayram gazetelerine yazdığı yalzınların, MHP'lilerin ve ülkücülerin ağzından tekzip 
edilmesinin birkaç örneğini verelim deflik. 

Belki MHP'nin tekzipçibaşısı Yaşar Okuyan’ 
im işine yarar. 


BAZALAR NE RAK AE GELE 
Silvan Tekel” de yolsu-'uk yapan 


3 kişi yakalandı 


SİLVAN (ÖZEL) | rum farkedildi ve tütünün 
Silvan ilçesinde yol- | Tekel depolarından çalınmış olduğu ortaya çık- 


tuklandı. 2 kişi firar et- | 


ti. Yolsuzluk yapanların 
içinde Tekel ambar memuru da bulunuyor. 


Silvan ilçesinde yıllardır devam eden yolsuzluk olaylarının ardı arkası kesilmiyor. 1978 yılında tütün alımlarında 
yapılan 120 milyon liralık yolsuzluktan sonra, 
1979 yılında torpil ve 
rüşvetle işe alınmalar oldu. Önceden alımı yapılmış olan Tekel'e ait 138 
denk (5 ton) tütün bir 
daha alımı yapılmak üzere Tekel'e getirildiğinde 
Tekel yetkililerince du- 


tı. Bu arada olayla ilgili 
görülen Tekel, ambar memuru Süleyman Yaz, 
kamyon şoförü Mirza Tufan, kariyon sahibi Abdullah Tekeş yakalanarak 
gözaltına alndı ve haklarında düzenlenen tahkikat aevraklan adliyeye 
sevkedildi. Bu arada Şev- 
ki Tuncay ile Abdülhakim Aktsırlı firar ettiler. 

Öte yıından haziran ayında meydana gelen işçi alımlarındaki haksızliklardan sonra, görevden 
alınan Silvan Tekel Müdürü Murettin Altıkızlar' 
dan sonra şimdiye kadar 
Tekel'e müdür atanmadı. 


2.Baskı...yemi çıktı 


zedundg 


erler 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağılım - TUR GA 


100 Lira 


A = ISTANBUL 


Picasso'nun Guemica'sı 
ispanya ya geri 
getiriliyor 


— Yıldırım Dağyeli 


Yıllardan beri süren Picasso 'nuin en ünlü eseri sayılan Guemica'nın kimde 
kalacağı sorunu nihayet bir sc muca bağlandı. Sanat dünyasında uzun süren 
tartışmalardan sonra New Yorl £'taki Modem Art Müzesi, Picasso'nun vasiyetine uyarak Guernica’ yı İspanya ''ya geri vermeyi kabul etti. 

İspanyol asıllı olan ve İspany 'a Cumhuriyeti'nin Franko faşistleri tarafından yıkılmasından sonra Fransa "da yaşayan Pablo Picasso, bu ünlü eserini 
İspanya İç Savaşı sırasında Gu ernica kentinin Alman uçakları tarafından 
bombalanması üzerine yapmıştı. Bask bölgesinde bulunan savunmasız Guernica, Hitler'in Franko'ya yardım | için gönderdiği "Kondor Lejyonu" tarafından taş üstünde taş bırakılmaksız ın bombalanmıştı. Savaş tarihine ilk sathi 
bombalama olarak geçen bu saldı ıda "Kondor Lejyonu" uçakları, , Gu&rmica'yı önce parsel parsel bombalar nışlar ve arkasınaan da yine parsel parsel 


yangın bombası atmışlardı. 
Picasso, saldırıdan beş gün sonr: 1 
Vi 
Mü ik 


İspanya Cumhuriyet Hükümeti tarafından bu saldırıyı 1937 Paris 
Dünya Fuarı'ndaki İspanya Pavyo- 

Fe stj | | 
bi i 


nu için resmetmekle görevlendiril- 
di. 1 Mayıs 1937'de insanlığın 
nefretini uyandıran bu vahşi saldırıyı 7,82mx3,50m boyutunda 
bir duvar resmi olarak çizmeye başladı. Resim tamamlandıgında,raşıst 
saldırının meydana getirdiği dehşeti 
dile getiren muhteşem bir eser olarak nitelendi. 

Guernica, bittikten sonra Paris 
ve Londra'da sergilendi. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Picasso'nun da isteği üzerine ABD'ye götürüldü. Oradaki bir 
kaç sergiden sonra Picasso, ünlü eserini İspanya bir gün tekrar Cumhuriyet oluncaya kadar New York'taki 
Modern Art Resim Müzesine emanet etti, Geçen 40 yıl içinde Guernica'nın milyonlarca insan tarafından seyredildiği söylenmektedir. 
Guernica'nın bulunduğu müze, 
panyollar için bir çeşit kutsal ziyaret yeri haline gelmişti. 

Picasso, birkaç yıl önce öldüğün- 
de Franko hâlâ hayattaydı ve bunun için vasiyetnamesinde Guernica'nın, İspanya ancak cumhuriyet 
olduğunda tekrar İspanya'ya götürülmesini vurgulamıştı. Çünkü Franko bile, Guernica'nın İspanyollar 
için taşıdığı önemi biliyor ve bunun 
için eserin New York'tan İspanya" 
ya geri getirilmesini istiyordu. Franko'nun ölümünden sonra resmin geri getirilmesi tartışmaları yoğunlaştı. Ancak Modern Art Müzesi, İspanya'nın hâlâ cumhuriyet olmadığını ve kraliyetle yönetildiğini ileri sürerek Guernica' yı geri vermek 
istemedi. Hatta resmin İspanya'ya 
taşınması sırasında bozulabileceğini 
belirtti. Buna karşılık İspanyollar, 
müzenin,her yıl kazanmakta olduğu 
milyonlarca . doları kaybetmek 
kaygısıyla böyle davrandığını söylediler. Ancak lpna 'da siyasi hayatın liberalleşmesi ve serbest seçimlerin yapılması üzerine Modern 
.Art Müzesi, dünya sanat çevrelerin- 
den gelen sert eleştiriler üzerine 
Guernica'yı İspanya'ya geri vermeyi 
kabul etti, Guernica, 1980 sonuna, 
en geç 1981 başına kadar İspanya' 


dansçılarımız 


PİCASSO (1881. 1973) 


İğ 
Koreograf Geyvan Me Millen 


Fezal Esmen 


Bir süredir Atatürk Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Devlet Opera ve Balesinden küçük bir grup Koreograf,Geyvan Me 


Millen'in yönetiminde Viyana'da 
Birleşmiş Milletler önündeki TU- 
NA parkında yer alacak olan Dünya Gençlik Müzik Festivaline Geyvan'ın iki çalışmasını götürdü. Onur 
Kurulunda Avusturya Başbakanı 

Bruno Kreisky ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in bulunduğu ve 7 yıldır'müzik festivali olarak süregelen bu olayın bu yıl başka özellikleri de var. 
İlk kez dans ve sahne sanatlarını 
içerecek. Ve ilk kez Festivalde 
Üçüncü Dünya 'ülkelerinden-çağrılılar olacak. Ve bu yıl Avusturya 
Devleti, Tuna Parkında yapımı tamamlanan Uluslararası bir büroyu 


Sina Atletizm mesi karina 
Amerika'nın, bayanlarda D „Almanya nin 


birinciliği i 
sona erdi 


MONTREAL (AA) 
2.Dünya Atletizm Kupası erkeklerde Amerikamin, bayanlarda ise Doğu Almanya'nın birinciliği ile sona erdi. 

Amerika, erkeklerde 
119 puan toplayıp birinci olurken, Avrupa karması 112 puanlâ ikinci. 
Doğu Almanya 108 puanla üçüncü ve Sovyetler Birliği 102 puanla dör 
düncü geldi. 

Bayanlarda ise Doğu 
Almanya 105 puanla şam 
piyon oldu. Doğu Al 
manya'yı 97 puanla Sovyetler Birliği, 96 puanla 
Avrupa karması ve 75 
anla Amerika izledi 

_ ACKERMAN 
DÖRNi'NCÜ OLABİLDİ 

Bayanlar yüksek atlamada, eski dünya rekortmeni ve Avrupa Kupası 
Şampiyonu, Doğu Al 
man Ackerman'ın dördün 
cü gelmesi son günün en 
büyüksürprizi oldu. Yarışmayı Kanadalı Debbie 
Brill 1,96 ile kazanırken 
dünya rekortmeni İtalyan 
Sara Siemoni 1.94 ile ancak gümüş madalya alabildi 

BOB BEAMON'UN 

REKORU 

TEHLİKEDE Mİ? 

Hiç bir dünya rekorunun kırılmadığı Dünya Atletizm Kupasında, 
en iyi derecelerden biri 
uzun atlamada yapıldı. 
Amerikalı Larry Myricks 
8.52 metre ile tarihin en 
iyi ikinci derecesini yaptı ve Bob Beamon'un 
11 yıldan beri kırılamayan 8,90 metrelik inanılmaz dünva rekoruna 28 
santimetre yaklaştı. 


YİFTER'İN BAŞARISI 


İlk katıldığı 10,000 
metre yarışında birinci 
gelen Etyopyalı Miruts 


m Yifter, 500 metreyi de 


kazanarak kupanın en 
çok alkışlanan sporcularından biri oldu. Yifter 
13. 35.9 saniyede kazandığı 5000 metreden sonra Amerikalı bayan sporcu Eveleyni Ashford ile 
birlikte Dünya Atletizm 
Kupasının en başarıl 
sporcusu seçildi. 


DİĞER SONUÇLAR. 


110 metre engelli: 
Reynaldo Nehemiah 
(ABD) 13.39 

Bayanlar 400 metre: 
Marita Koch (Doğu Alman) 48.97 

Erkekler 200 metre: 

Silvio Leonard (Amerika-Küba) 20.14 du. 

Bayanlar 1500 metre 
Totka Petrova (Avrupa- 
Bulgaristan) 4.06.5 

Erkekler Gülle atma: 
Udo Bayer (Doğu Al 
man) 20.45 


man) 65.14 
re: Amerika 3.00.7 


Erkekler 110 metre engellide dünya rekortmeni Amerikalı 
Reynaldo Nehemlah ile Avrupa rekortmeni Thomas Munkelt 
göğüs göğüse yarıştılar. Nehemlah bu yarışı 13.39 saniye Ile 
kazanarak bu daldaki en büyük isim olduğuhu kanıtladı. 


Değirmenköyü gençlerinin 
spor yapma girişimleri engelleniyor 


©Gençler, Kaymakamlık Kupası için istenen 1000 lirayı 
"resmen haraç alıyorlar” diye protesto ediyorlar 


Bayanlar Disk atma: 
Evelin Jahl (Doğu Al 


Bayanlar 4x400 met- 


ya geri verilmiş olacak. 

Öte yandan Guernica'nın İspanya'vda nerede sergileneceği konusun: 
da da tartışmalar sürmektedir. Hüküm et, resimi,ünlü İspanyol ressamlarının eserlerinin bulunduğu Madrid'de'ki Prado Müzesi'ne koymak istemeiktedir. Buna karşılık Guernica 
lılar, resmin kendi şehirlerine ait 
olduğumu ileri sürmekte ve orada 
sergilenmesini istemektedir. Öte 
yandan F'rankocu faşistlerin sesi de 
yükselnıekte ve Guernica'nın Prado 
Müzesinde Goya ve Velasguez'in' 
resimlerinin yanında sergilenmemesini 
istemektedirler. 


iş Bankası Münih'teki 
Uluslararası Türk Sanat 
Kongresine resim sergisiyle 
katılıyor 


3-7 Eylül tarihlerinde Münıh Universitesinde toplanacak olan "Uluslararası Türk S'anat Kongresi'' nedeniyle, Türkiye İş Bankası Münih'te 
bir resim sergisi açıyor. Sergide 50 
Türk Sanatçısının tablosu yer alacak. 

Sergilenecek olan tablolar banka- 
nın 1200'ü bulan tablo kolleksiyonu arasından seçilmiş. 


Geleneksel 
"Tasucu Festivali” 
bu yıl yapılamıyor 


Geleneksel ''Tatşucu Balıkçılık ve 
Kooperatifçilik" festivalinin bu yıl 
yapılamayacağı bilciiriliyor. 

Taşucu Belediye Başkanı Emin 
Çıplak, konu ile ilgrili olarak yaptığı açıklamada, akaryakıt sıkıntısı- 
nın iç turizmi önemli ölçüde etkilediği gerekçesiyle, "Taşucu Balıkçılık ve Kooperatifçilik" festivalinin bu yıl yapılamayacağını ifade 
etti 


Aydın Erol, Canan Kobaner, Alev Gür ve 
Barlas Xobaner'in dansettiği "Anadolu Geceleri"'nden bir görüntü. 


Halkevleri Genel Merkezi 
| Tiyatro Kolu, 
amatör tiyatro kursları açacak 


Halkevleri Genel Merkezi Tiyatro Kolunun 


eylül ayı içinde amatör tiyatro kursları açacağı 
bildirildi. Halkevleri Genel Merkezi Tiyatro Kolu Başkanı Enis Gençtürk, kurs kayıtlarının 
9-16 Eylül arasında Genel Merkez binasında yapılacağını açıkladı. 

Gençtürk, kursların başlama tarihinin kayıtların sona ermesinden sonra saptanacağını, bu 
yıl sergilenmesi düşünülen dokuz oyunun genellikle yerli yazarların yapıtları olacağını belirtti. 
Yapıtların büyük bir olasılıkla Devlet Tiyatroları 
sahnelerinde sergileneceğini söyledi. 

Gençtürk, "Tiyatro kolumuz kurs çalışmaları- 
nın yanı sıra Halkevlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 19 Şubatta düzenlenecek Halkevleri Bayramına da en iyi şekilde hazırlanmaya özen gösterecek"' dedi. 


muzaffer hacıhasanoğ glu 


ELLER, 


öyküler 


Genel Dağıtım: TÜR—DA 
Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu - İstanbul 


X, 
YAYINLARI 


ve konferans merkezini Birleşmiş 


Milletlere devrederek bu yerlerin | 


süresiz yansızlığını saptayacak. Bundan böyle burada buluşacak dünya 


gençleri, tüm ulusların temsilcileri, ` 


barış içinde daha iyi bir gelecek 
için tartışma-kaynaşma olanağını 
kendi kendilerine yaratacaklar. 


Geyvan'ın bu festival için hazırladığı danslardan biri ANADOLU 
GECELERİ, bizim büyük bir bestemizin müziğiyle . modern dans biçiminde yaratıldı. 19. yüzyıl sonları 
ve 20. yüzyıl başlarında yapıtlar 
veren bilgin, şair ve müzikçi Hüseyin Fahrettin Dede çok iyi eğitim 
görmüştür. Arapça, Farsça, Fransızca bilir, ney üflemiş, tambur çalmış, çağının en kudretli neyzen 
ve müzikçilerinden olduğu gibi, daha önce gidilmemiş yollardan gi- 
den, yenilikçi, neyle Chopin üfleyen, her tür müziğin güzelini görebilen, bilgiyi, görgüyü, güzel olanı 
nerde bulursan al diyen, çağının 
müzikçilerini Türk müziği ile ilgili 
bilimsel çalışmalara yönelten aydın 
bir kişidir. 


Gevvan'ın kullandığı hesteşi' 
Acem Aşiran Peşrevi ve Yöruk Semai. Dans ve müzikle insanları birbirine vaklaştırmayı amaçlavan bir 
buyuk ‘düşüncenin izleyicilerinden 
olan Hüseyin F. Dede'nin müziği ve 
bu müzikle duygulanan Geyvan'ın 
dansa yansıttıklarının Viyana'da ilgi çekeceğine inanıyoruz. "Hiçbir 
iddiamız yok" diyordu Geyvan ve 
dört kisiden oluşan dans grubu Canan Kobaner, Barlas Kobaner, Aydın Erol, Alev Gür İstanbul'un bu 
yazki kavurucu sıcaklarında izin 
günleri içinde hiç bir karşılık beklemeksizin tam bir özveri ile çalışarak 
bu festivale hazırlanan küçük grubumuzun tek amacı dinya gençeliğine Türkiye'den bir ses, bir esinti 
götürebilmek. 

Ikinci dans Dır ikili. Daha önce 
AKM'de sergilendi. Günümüzün vurma çalgılar ustası Stomu Yamoshta 
tarafından seslendirilen H.W. Henze'nin müziği, Ho-chi Minh'in "Tutukevi Türküsü" adlı bir şiiri için 
bestelenmiş. Geyvan bu müzik için 
hazırladığı modern dansa "Öykü" 
adını verdi. Çağımız insanının, güçlüklere, karanlıklara, bunalımlara 
karşı umudunu yitirmeyenlerin 
öyküsü. Festivalde bazı gruplara 
televizyonda görünme olanağı tanındı. Bizim grubumuz da: onlar arasında. 


BARIŞÇI BİR GELECEK için 
ulustan ulusa köprüler kurulmasını 
amaçlayan Viyana Dünya Gençlik 
Festivaline, Türkiye'den bir esinti götürecek dansçılarımıza başanlar... 


İSTANBUL(ÖZEL) 

5.bin Kadar nüfuslu, belediyesi ve 

iki muhtarı olan Silivri Değirmenköy 

gençliği spor yapamamaktan şikayetçi» 


ne verilmesini isteyen Değirmenköy! 
gençliği, bu nedenle sık sık köy halkıyla karşı karşıya bırakıldıklarını belirterek "Bize bir an evvel futbol oynayabileceğimiz bir saha tesis edilme- 


ÜÇ yıl önce bir kulüp kurma giri- | lidir “diyorlar. 
şimlerinde bulunduklarını ifade eden Bu arada her yıl düzenlenen Kaymagençler ''Köy gençliğinin futbola o- kamlık Kupası Tumuvalarına katılacak 
lan eğilimleri bilinmesine rağmen bü- | takımlardan istenen 1000 lirayı da 
tün girişimlerimizin Belediye tarafın- “Resmen haraç alınıyor..." diyerek 
dan engellenmesi, sporumuz adına dü- protesto eden gençler, yetkililerden 
şündürücüdür ` dediler. | bu hatalı uygulamanın kaldırılma- 
Daha önce, harman yeri olarak kul- sını, sorunlarına da bir an evvel çözüm 
lanılan alanın düzenlenerek kendileri- |- getirilmesini istediler. 


Akdeniz Oyunlarında 


yüzücülerimiz bu güne dek 


Bayanlar yüksek atlamada, eski dünya rekortmeni ve Avrupa kupası şampiyonu 
Doğu Alman Rosi Ackerman'ın dördüncü olması son günün en büyük sürprizi ol- 


Olaylar 


DÜSÜNCELER 


AA di ° 
Abdurrahman Çoban 
Beden Eğitimi Öğretmeni 


Ülkemizde, devlet artık spor malzemesi üretimini ele almalıdır. Her yıl milyonlarca lira vererek Avrupa'dan ithal ettiğimiz bir takım spor 
araç, gereç ve malzemelerinin devlet eliyle yapılıp dağıtılması büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bundan bir yıl öncesine kadar eşofmanından 
tutun da, lastik ayakkabısına kadar, güllesine, 
diskine, ciritine kadar, her şey İstanbul'da bir 
kısım azınlık ticaret erbabı tarafından yapılmak- 
ta ve büyük kârlarla satılmaktaydı. Şimdi gerek 
İstanbul'da, Ankara'da gerekse İzmir'de bu alana 
daha fazla el atılmakta,yüzbinleri vuran bir yığin şirket ve kurum türemektedir. 

Özellikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Genel Müdürlüğünün, okullara spor araç ve gereç yardımı yapmaya başlamasından sonra bu şirketler daha da arttı. 

Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor araçlarının bir kısmını meslek liselerinde yaptırmasına rağmen, büyük bir kısmını bu şirketlere 
sipariş etmek zorunda kalıyor. 

Bugün ülkemizde gerek okulların ihtiyacı olan, gerekse amatör ve profesyonel kulüplerin 
ihtiyacı olan, tüm spor malzemeleri alabildiğince pahalı fiyatlarla satılmaktadır. 

Öyle ki, mali yükünü kaldırabilen profesyonellerin dışında amatör kulüplerimiz, amatör 
sporcularımız ve öğrencilerimiz spor malzemesi alamamakta, fiyatların çok yüksek olmasın- 
dan haklı olarak yakınmaktadırlar 

Bizim önerimiz, devletin bu alana el atması, 
fabrikalar, atölyeler açması ve spor araç, gereci yapan sanayi dalları kurması, ürettiği malları 
açacağı mağazalarda halka ucuz fiyatla satmasıdır. 

Ayrıca buna bağlı olarak devlet, ilköğretim- 
den orta öğretim seviyesindeki bütün öğrencilerin spor malzemesi ihtiyacını da karşılamalıdır. 

Spor Bakanlığının ve yöneticilerin sesimize 
kulak vermesi dileğiyle... 


— Mil 
AKDENİZ 


madalya kazanamadı Hazırlayan: 9 
İzzet Sefa 


Akdeniz Oyunlarna katılacak 
sporcularımız o Atlamada Aykut 
Tunca, Sutopunda Haydar Çakırgil, 
Miraç Özver, M.Ali Baktıroğlu, E. 
Şefik Bora, Niko A taraseadi, Edip 
Yılancıoğlu, Bahri Vefa, Kriton 
Markoğlu, Galip Gürel, Yüzmede 
ise (Erkeklerde) Gökhan Aktaroğlu, 
Sabri Özün, Sadri Özün, Zafer Atamer, Orhan Kurtoğlu, Murat Özüak, 
Güneş Evgin, Ferdi Doktoroğlu, 
Hakan Atay, Ahmet Nakkaş (Bayanlarda), Esra Alpaytaç, Yasemin 
Saütekin, Şehnaz Uslu, Elif Unsal, 
Mısra Tutanç, Sebla Tanık ve Yakut 
Alça'dan oluşuyor. 


Akdeniz Oyunlarına katılacak yüzücülerimiz İstanbul'da, atlama takımımız İzmir'de, sutopu takımımız. da Ankara'da 
hazırlıklarını sürdürüyor. Split'e gidecek 
olan Yüzme, Atlama ve Sutopu Milli 
Takımımızın kafilesinde Federasyon Başkanı Fahiman Akdağ ekip şefi, İbrahim 
Sulu (Sutopu), Yılmaz Özüak (Yüzme) 
antrenör olarak bulunuyor. 

Bugüne dek dörder yıl arayla yedi kez 
yapılan Akdeniz Oyunlarının hepsine 
katılan yüzücülerimiz, madalya açısından 
başarılı olamadı. Federasyon Genel Sekreteri Fikret Bulutçu, bu durumdan, 
ülkemizde uzun yıllardan beri yüzme spo- 


Akdeniz Oyunlarına İstanbu 
Acaba, beklenen 'Patlamanın"'ilk kwılcımı olabilecekler mi? . 


şın ve bu anlayışa uygun bir çalışma tarzı 


gösteren, yönetimin sorumlu olduğunu go: 
ifade ederek, artık bu anlayışın yıkıldığını söyledi. Bulutçu, son yıllarda gelişme 
gösteren yüzme sporunda 21 Kapalı Yüzme havuzu tamamlandığı zaman uluslararası düzeyde bir patlama olacağını belirteruna "yaz sporu" şeklinde bakan anlayı- rek "Akdeniz Oyunlarında esas amaç 
dostluktur. ülkeler bu dostluğu yarışarak 


kamp yaparak hazırlanan peric erimit toplu halde. 


Klerdır... dedi. 

Bâlkan Yüzme Şampiyonasının Akdeniz Oyunları öncesi iyi bir sınav olduğunu 
ifade eden Bulutçu -"'Yüzücülerimizin başarılarını engelleyecek herhangi bir sorunumuz yoktur. Özellikle Murat Özüak, 
Zafer Atamer ve Sadri Özün'den çok iyi 
dereceler bekliyoruz. . ."' dedi. 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
r) doğru ilerliyorlardı. 
ttçılarda hiç bir tediralik gözükmüyordu. O 
dar sakindiler ki, hatbazıları tesbih çekerek 
rliyorlardı. Bazılarının 
lerinde karşıdaki akra- 
Jarına küçücük hediye- 
*i vardı. Çiklet vardı. 
ay bardağı vardı. Arko 
emi vardı. Terlik vardı. 

Bunlarla akrabalarının 
»cuklarını sevindirip, göillerini alacaklardı. 

Kalabalığın içinde birıç tane de çocuk var. 
arşıdaki (o akrabalarının 
ınına gidip çocuklarıyla 
runlar oynayacaklardı. 
aha şimdiden oynaya- 
.kları oyunların düşünsiyle yürüyorlar. 

Bu köylülerin tamamın geçim kaynağı kaça- 
© bağlıdır. Bazılarının 
ək az ve verimsiz topra- 

var. Ama o da kendileai geçindirmeye yetmiəx. Zorunlu olarak ek 
r kazanç yolu arıyorlar. 
öyleri sınıra çok yakın 
duğundan, kaçağa giyorlar. Öyle mal alıp 
tmaya değil. büyük kaıkçı ağalarına hamallık 
ıpmaya. Ağanın malını 
irşıdan buraya getirme- 

Mal sahibi her sırtçıya 
500 liraverir. Sırtçıları 
* malları korumak in de "'öncü"' denen sihlı adamlar tutar. Ön- 
,her sırtçı için ağadan 
)0 lira alır. Ağa her sırt- 

için de jandarmaya 
500 lira verir. Bu defa 
ı öyle olmuştu. . . Ama. 

Sırtçılara pusu kuruluştu. Binbaşı onları 
ırşuna dizecekti. Bunrdan habersiz bir şekil- 
# ilerliyorlardı. 


'DUR" İHTARI BİLE 
VERİLMEDEN 


25 Temmuzu 26 Tem- 


19.00 HABERLER 


' 19.05 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 
19.30 ÇEVRE KORUNMASI: Belgesel dizinin 
9. bölümünde Avrupa'nın en büyük kuruluşlarının bulunduğu Rhen bölgesinde bir dev kuruluşun çevre korunması ile ilgili ne gibi önlemler 


aldığı anlatılıyor. 


19.45 ANADOLU'YA; Programda Harput yöresinden bir köy düğünü ve şifalı sulardan yararlanma konusunda bir söyleşi yer alıyor. 


20.30 HABERLER 


21.15 TÜRK SANAT MÜZİĞİ: Programda 
Cevdet Boivadin söyleyecek. 

(2135 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: 
Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve 
başlıca rollerini Tarık Akan, Müjde Ar, Ayşen 
Gruda, Hulusi Kentmen'in paylaştıkları ÖYLE 
OLSUN adlı film yayınlanacak. 


23.00 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış,Program 


Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve 


Oyun Havaları 


06.00 Kısa Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Türküler Geçidi 
09.20 Dilden Dile 
09.40 Türk Hafif Müziği 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Şarkılar 
11.20 Türküler Geçidi 
| 11.40 Hafif Müzik 
12.10 Öğle üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Güfteler ve Söyledikleri 
- 15.00 Kısa Haberler 
15.20 Şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 
16.05 Şarkılar 
16.20 Türküler ve Oyun 
Havaları 
16.45 Hafif Müzik 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Akın Uğur'dan 
Şarkılar 

10.30 Kadın Sanatçılarımiz 

11.00 Türküler ve Oyun 
Havaları 

11.30 Tülin Yakarçelik 

| Ekram Kongar'dan 
Şarkılar 

12.45 Bir Pınar ki 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Mikrofonda Halk 
Müziği 


TRT 3 


07.00 Açılış ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
09.30 Jimy Hendrix'in 
Albümü 
10.30 ülkeler ve Müzikler 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 
12.06 Sizin İçin Seçtikler 
miz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adıma sahibi'vel 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


muza bağlayan gece saat 
02.00 sularıydı. Sınıra 
250 m.kala Kırıkhan Sey. 
yar Jandarma Taburuna 
bağlı ömertepe Karakolu 
civarında birden yoğun 
bir yaylım ateşi başladı. 
"Dur" ihtarı bile verilmemişti. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. 
Hiç birşeyden haberi olmadan toplu orak ilerleyen sırt hamalları neye 
uğradıklarını şaşırmışlardı. 

üç ölü, bir yaralı var, 
diyordu resmi makamlar. 
Oysa olayın görgü tanıkları, ölü sayısının çok daha 
fazla olduğunu belirtiyorlardı. 


OLAYI YAŞAYAN 
KÖYLÜLER 
ANLATIYOR 


Bundan sonrasını köylilerin ağzından dinleyelim: 

“Ben İslahiye'nin sınır 
boylarında olan sırtçı bir 
köylüyüm. Suriye'ye geçimimizi sağlamak için 
zorunlu olarak gidiyoruz. 
Suriye'den Oo Türkiye'ye 
sırtımızla 5-6 km.lik yoldan 70-80 kg. ağırlığında 
mal getiriyoruz. Olay günü toplu olarak Leçe'ye 
giderken asfalt yoldan 
geçtik. İki jip dolusu jandarma yanımızdan gelip 
geçti. Şaşırdık. Çünkü, 
önceleri orada görseler- 
di bizi kovalarlardı. Her 
zamanki gibi öncüler, Komutan ile anlaşmak için 
önden gitmişlerdi. Biz de 
toplu olarak sınıra yaklaştık. Sınıra 250 m, kala aniden yaylım ateşine 
tutulduk. Ortalık savaş 
alanına dönmüştü. Bize 
DUR ihtarı da verilmemişti. Sağımda solumda 
6-7 kişi yere düştü. Sağa sola kaçışıp duruyorduk. Fakat ne tarafa kaçsak oradan ateş ediyorlar 
dı. Hepimiz can derdine 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar için on 
Dakika 
20.12 Oyun Havaları 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.00 HABERLER 
21.30 Stüdyo Sizin 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 Şarkılar 
22.22 Türküler 
22.35 Çeşitli Müzik 
23.00 HABERLER 
23.10 Beraber v^ Solo 
Şarkılar 
23.40 Türküler ve Oyun 
Havaları 
24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Konseri 
00.55 Günün Haberlerin- 
den özetler 
01.00 Program ve kapanış 
01.05 Gece Yarısı 


16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif Müzik 

18.15 Solistlerden Birer 
Şarkı 

18.45 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.45 Türküler 

20.00 İleri Türk Müziği 
Konservatuarı 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Hafif Müzik 

22.30 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz 
Soloları 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Oda Müziği 

17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 
17.06 Gençler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sözlüğü 
20.30 Caz Müziği 

21.00 Solodan Orkestraya 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 
22,06 Gecenin Getirdikler 
23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Kanlı Pusu... 


düşmüştük. Sağlam arkadaşlar olarak yaralıları 
kurtarmaya çalışıyorduk. 
Bizlerde silah yoktu. Bir 
küçük çakımız bile yoktu. Silahlı olan öncülerle 
de bağımız. kesildiğinden 
Pusuya düş n 
farkında değildik. "öncüler anlaşamadılar da 
birbirine mi düştüler" diyorduk. Fakat yetkilinin 
biri "öldürün. Acımayın. 
Bir kişi öldürene iki ay 
izin vereceğim" diye bağırınca üzerimize A-6 
şeritli tüfeklerle ateş etmeye başladılar. İşte o 
zaman pusuya düştüğümüzü anladık. 

Önümüzde bir kuru 
çalılık vardı. Kaçamayan 
ve yaralı arkadaşlarla çalılığa sığındık. Aniden etrafı kavurucu bir sıcaklık sardı. Çalılığı ateşe 
vermişlerdi. o Yaralılrın 
bazısıyanarak öldü." 

Bunlar anlatılırken 
köylülerin hepsinin yüzleri buruşuyor, nefretle 
dinliyorlardı. 

Olayı yaşayan köylülere sormaya devam ediyoruz: 

Soru-Karakol raporun- 
da 400 mermi yakıldığı 
yazıyor? Ne dersiniz? 

Cevap- 400 mü? Ne 
dört yüzü kardeşim ne 
dört yüzü. Şeritli tüfekler. 
le durmadan bizleri taradılar. Hiç dörtyüz olur 
mu? 10 bin de 10 bin. 

Soru- Resmi açıklamada 3 var deni vor, sizce 
kaç ölü vardır? 

Cevap-Kesin olarak bilemiyoruz. Yalnız 7 kişiyi ben biliyorum. Birisi 
tamamen yanmıştı, biri- 
nin ise belden aşağısı yanıp kaybolmuştu. 10-15 
kişi de kayıp.Büyük bir 
ihtimalle bunlar da yanarak ölmüş olabilirler. 

Soru-Size ateş açan 
"jandarmalar kaç kişiydi? 

Cevap-Tahmin etmesi 
çok güç. Her yandan ateş 


yağıyordu. Pusuya yatmışlardı. 30 kişi kadar 
vardı. 

Bunlar anlatılırken 
olayın heyecanını 


yeniden yaşayan köylüler bazen hep bir ağızdan 
konuşuyorlar, hepsi birşeyler anlatmaya çalışıyordu: 

"Biz sınıra yaklaşırken bir subay Ömertepe' 
nin üzerine çıkmış bizi 
gözlüyormuş. Birkaç arkadaş bunu gördüler, Fakat biz hiç bir şüphe kapmadık. Dürbünle gözetleyip, bizim gidiş yolumuzu tespit ederek ona göre pusuyu kurdular. 

Daha önce konuşmaktan çekinen köylüler yavaş yavaş açılıyor. Herkes birbirini zorluyor, ne 
bildiği varsa söylesin diye. 
Çoğu daha önce anlatılanları tekrarlıyor" Bunu 
da yaz, Onlardan hesap 
soracağız!'Artık ne 
dediklerini anlamak zorlaşmıştı. 

KAÇAKÇI AĞASI 


MUSTAFA 
Bu katliamda başka kimin parmağı olabilir, 
diye sorduğumuzda 


Mustafa Ağa diye birin- 
den söz ettiler 

"Fevzipaşa Nahiyesi- 
nin Zencirli köyünden 
Mustafa Ağa diye bir kaçakçı ağası var. Bu adam 
jandarmalarla içli dışlı. 
Ne zaman istese karakola 
gidip haftalarca orada 
kalabilir. Hatta bir defasında Suriyeden gelirken 
geç kalmıştık. Karakolun 
önüne geldik kimseyi göremedik. Meğerse jandarmalar Mustafa Ağa ile parayı bölüşüyormuş. 

Bu - adam önceleri 
çok fakirdi -Binbaşı geldikten sonra MHP'li oldu. Bir de baktık ki milyoner olmuş. Bunu zengin eden binbaşıdır. İşte biz önceleri bu adama mal getirirdik. Sonradan buna mal getirmeyi bıraktık. Kârı azalan Mustafa Ağa binba- 


şıyla işbirliği yaparak 
katliamı düzenletmiş olabilir." 

Köylülerin hepsinin 


ortak isteği bu katliamı 
tertipleyenlerden hesap 
sorulmasıydı. 


ÖLENLERİN AİLELERİ 
ANLATIYOR 


Hem başsağlığı dilemek, hem de olayların se- 


“beplerini araştırmak, bu 


konudaki görüşlerini öğrenmek için ölenlerin aile 
lerini ziyaret ettik 
"Başınız sağolsun" 
dedikten sonra Biz gazeteciyiz. Bazı gazetelerde bu 
olayın kaçakçılarla müsademe sonucunda meydana geldiği yolunda haberler çıktı. Siz ne dersiniz?" diye sorduğumuz- 


da ihtiyar bir köylü: 
"Al kalemi eline, ben 
söyliyeyim sen yaz" 


Adres: e Cad. 3/3 
Cağaloğlu—İSTANBUL 

Tel: 26 5244 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÖNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


diyerek cebinden bir not 
defteri çıkartarak yazmamız için bize uzattı. 
Sonra anlatmaya başladı: 

“İslahiye'ye bağlı 
Tahtaköprü Hudut Karakolu Komutanı bir yüzbaşı var. Bu yüzbaşının 
mıntıkasından bir kuş 
dahi uçmaz. Bu adam haram yemez. Şimdiye kadar teklif edilen milyonlarca lirayı elinin tersiyle 


geri çevirmiştir. Kimse 
o adama rüşvet yiyor diyemez." 


Gerçekten de olayı soruşturmak ve bilgi toplamak için gittiğimiz köyle 
rin hepsinde bu yüzbaşı 
için aynı şeyleri söylüyorlardı. Hatta bir köylü 
kendisine teklif edilen 
rüşvetle geçiş için bir 
defasında, "Benden karımın namusunu isteyin 
bunu istemeyin" dediğini anlatmıştı. 

Köylü anlatmaya devam ediyor. Bize ısrarla 
şunu soruyor: 

“Neden bu adamm 
bölgesinde böyle olaylar olmuyor da Tabur Komutanınin mıntıkasında 
oluyor?" 

Soruyu yine kendisi 
yanıtlıyor: "Sebebi açık. 
Çünkü o binbaşı bizzat 
bu işin içinde. Hem haber gönderiyor gelip geçsinler diye, hem de bu işleri başımıza getiriyor. 
Memlekette koyun komadılar Suriye'ye geçirdiler. Milyonları vurup 
bölüştüler, Yüklerini tuttular. Şimdi terfi zamanı 
geldi. 30 Ağustos yaklaşıyor. Terfi için bizi 
kurban seçtiler, " 


DEVLET İŞ VERDİ DE 
ÇALIŞMADIK MI? 


Sözü başka bir ihtiyar 
amca aldı. Ölenin karısını 
ve 6 çocuğunu göstererek: "'Yarın bunlar ne 
olacak? Ne iş yapacaklar? Bir karış toprakları, 
bir eşekleri dahi yok. Ne 
yiyip ne içecekler. Elbette kaçağa gidecekler. Dev 
let iş verdi de çalışmadık 
mı? Başka ne iş tutalım. 
De sen söyle bana." 

Başka bir köylü söze 
karışıp bir örnek verdi: 
“Şimdi diyelim ki sen bir 
fotoğrafçısın. Durduk 
yerde gelip benim fotoğrafımı çeker misin? Bu 
iş de öyle. Hem, falan 
gün gelin geçin, 500 x.ışi 
den az gelmeyin ha, diye 
haber salacaksın, hem de 
geçiş yapmaya gelen 
köylülerin üzerine ateş 
açacaksın. Bu Allahtan 
reva mı?" 


Sözü tekrar ilk ko- 


-nuşmayı yapan, bize def- 


terini uzatan köylü alıyor. 
Eliyle dağların eteğine sıkışmış 200-300 dönüm 
kadar ekili araziyi işaret 
ederek" Şu yeşil arazi- 
ye iyice bak. Burası ormanlıkmış" dedi. Biz 
yanlış yere baktığımızı 
sanarak etrafa bakındığımızda ise tekrar aynı 
yeri işaret ederek, * Bu 
toprakları 15' er dönümlük parçalar halinde ekip 
biçiyoruz. Bu toprakları 


da bize çok gördüler. Elimizden almaya çalışıyorlar" 

Köylü anlatmaya devam ediyor: 

"Buralar orman sahasıymış. İyi bak orman 
denilebilecek tek bir fi- 
dan var mı? 25 senedir 
orman idaresiyle mahkemeliğiz. Mahkeme kapılarında sürünüyoruz. Bu 
toprakları da elimizden 
alp bizi temelli açlığa 
terketmek istiyorlar." 


YARIN:Pusuyu hazirlayan 


Binbaşı Abdullah 
Demiral 
MHP Çankırı 
Il Başkanının kardeşi 
ve hakkında çeşitli 
suçlardan 32 
soruşturma açıldı 


Bir yetkilinin... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


se dokunmuyor. Elbette 
bu adam köylüleri kurşunlar. Bu olayda Bin- 
-başı'nın başı altından 
çıkmıştır. Köylüleri eski suçlarını bastırmak 
için Okurşunlamış olabilir. Bu, sorgusuz sualsiz kurşuna dizme olayıdır." 
Olay hakkında Hassa 
7. Seyyar Jandarma Hudut Bölük Komutanlığı 
Hassa Kaymakamlığına 
sunulmak üzere bir rapor 
hazırladı. 
Rapor: Karakolun duvarında birçok kurşun 
deliği var. 
Bir Yetkili: Kendileri 
yapmış olabilir. 
Köylüler: Bunlar balta 

açılmış deliklerdir. 
Rapor: Karakola ateş 
edilmiştir. 

Hamallar: Bizde silah 
yoktu. Hiç ateş etmedik. 

Rapor: Yaralıları kurtarmak için büyük çaba 
harcanmıştır. 

Hamallar: Mehmet Artar yaralıydı, dayakla öldürdüler. 

Rapor: Olay yerini 
terkedemeyen bir kaçakçı yakalanmıştır. 

Köylüler: Yalan. Mehmet Uçar, Recep Şimşek'in cenazesini almaya gittiğinde Binbaşıya, 
“Sen bunları çağırdın 
şimdi neden öldürdün?" 
dediği için yakalanmıştır. 

“Verilen talimat gereği birinci hattaki pusular- 


ile 


—la ikinci hattaki pusular 


kaçakçıların ateşine karşılık vermiş, sonradan da 
gönderilen iki pusu susmuştur. Kaçakçılar susan 
pusulardan bir çavuş ve 
üç erlik pusunun bulunduğu yeri boş sanarak 
oradan kaçmaya kalkışmışlar ve pusunun ateşi 
ile karşılaşmışlardır. Bu 
arada dört kaçakçının 
vurulduğu anlaşılmıştır." 


Balerin Vlasova ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Bayan Vlasova'nın uçaktan inmesine izin verme- 


meleri sonucunda Sovyet- 


ler Birliği'ne ait jet uçak 
üç günden beri Kennedy 
havaalanında bekliyor 

ABD hükümeti balerina Vlasava'nın uçaktan inerek, kocasının Amerika'ya sığınmasından sonra Moskova'ya kendi isteği ile döndüğünü şahsen 
açıklamasını istiyor. Amerikan hükümeti adına 
havaalanında görüşmeleri 
yürüten Donald McHenry 
gazetelere yaptığı açıklamada, '"Tutumumuzu 
değiştirmek niyetinde 
değiliz. Amacımıza ulaşma çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Rus balerinayla "etki altında kalmıyacağı bir çevrede'' yani 
uçak dışında görüşecegiz" dedi. 

Havaalanında görüşme 
leri Rusya adına yürüten 
Evgeny Makeyev ise, "'Ba 
yan Vlasova uçaktan inmiyor, çünkü Amerikan 
Göçmen Bürosu yetkililerinin o muamelesinden 
hoşlanmıyor " diye karşılık verdi. 

öte yandan Bolşoy 
bale grubu New York'da 
gösterilerinin son haftasını sürdürüyor. Bale grubu New York'dan Şikago 
ya giderek orada da gösteriler yapacak. Bu arada, 
Bolşoy bale grubundan 
balerin Vlasova'dan başka Moskova'ya dönen 
kimse bulunmadığı öğrenildi. 

Son alınan haberlerde 
Balerin Ludmila ola- 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 10 90 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3 No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


yının çözüme doğru yaklaştığı bildirildi. Amerikan ve Sovyet diplomatlarının iki tarafın da hazır bulunacağı bir toplantıda Amerikan yetkililerir 
nin Sovyet Balerini ile 
görüşmeleri konusunda 
anlaşmaya vardıkları öğrenildi. 


“Bir grup... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
darma tarafından yapılan aramada bir öğrenci 
üzerinde tabanca bulundu. Bununüzerine yaklaşık 400 öğrenci arkadaşlarını teslim etmeyeceklerini bildirerek 
ODTÜ `_ hazırlık okulunun üst katlarını işgal 
etti. Okulun öteki katlarını boşaltan jandarma 
kuvvetleri hazırlık okulu 
binasının çevresini sardı. 
Bu arada öğrecilerden 
eylemlerini terketmeleri 
için girişimlerde bulunuldu. Öğrenciler bu girişim 
ler sonucu yaklaşık 4 
saat süren eylemlerine 
son verdiler. Eylemci öğrenciler daha sonra soruşturma için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına 
götürüldüler. Olaya Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca iel konul- 
“duğu ~ soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. 


KAYIP— 
kaybettim. 
dür. 
İbrahim AYRATAŞ 


Hüviyetimi 
Hükümsüz- 


Kanlı 


pusu 


(Baştarafı 1.Sayfada) N 


hapis de yatan bir binbaşı, köylüyü özel 


haberler göndererek 


sınırdan geçmeye 


çağırmıştır. Binbaşının izin verdiğini duyan 500 köylü büyük bir güvenlik hissi 


içinde sınırı geçmeye 
olan bu anda oluyor. 
ğini söyleyen binbaşı 


hazırlanmıştır. İşte 
Köylüye izin verdipusudadır. Köylü- 


nün üzerine kurşun yağdırıyor. Kaçama- 


sınlar diye çevredeki 


çalılıkları da ateşe 


veriyor. Olayı yaşayanlar en az 7 kişinin 


öldüğünü 


söylüyorlar. Yakılan ateş yü- 


zünden yanarak ölenler de oluyor. 
Yapılanlar tam anlamıyla gaddarlıktır. Yetkililerin ve köylülerin anlattıkla- 


rına göre bir binbaşı 


sırf terfi alabilmek 


ve kaçakçılıkla ilgili suçlarını örtbas edebilmek için böyle bir 


komploya başvur- 


muştur. Suçsuz köylüler hiç bir şeyden 
habersiz ölüme gitmişlerdir. Hayatında ilk 


defa kaçağa çıkan bir 


köylü de arkasında 


6 çocuk bırakarak ölmüştür. Güle oynaya 
elinde tesbih sınırı geçtiğini sanan savunmasız insanlar, yaylım ateşiyle can ver- 


mişlerdir. 


Sınır boylarında rüşvet ve zulüm hâlâ 
elele yürüyor. Bir eli cebinde, bir eli kırbacında bazı astığı astık, kestiği kestik 


kişiler, köylüye kan a; 


ğlatıyor. Anlatılan- 


lar korkunçtur, Hükümet bu konuya acele 


el koymalı, olayı bütü; 
dınlatma 


n ayrıntılarıyla ay- 


w. Jandarma komutanlığı ola- 


yı ciddiyetle araştırmalıdır. Ancak Binbaşı Abdullah Demirel gibilerden hesap 
sorulursa halkın güveni ve desteği sağla- 


nabilir. 


İslahiye halkı bu işin soruşturulmasını 


ve suçlularının ortaya 


çıkarılmasını isti- 


yor. Biz de bekliyoruz. 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


bı kağıtlanna da zam 
yapıldığını söyleyerek 
kağıt zammından halkın 
etkilenmeyeceğini öne 
sürdü. 

OTOMOBİL LASTİĞİ 
FİYATLARINA ZAM 


Otomobil... 


Otomobil lastiği fiyatlarına yüzde 90 oranında 
zam yapıldı. 


Lastik üreten firmalar otomobil lastiğine 
yapılan zamda ham kauçuk ve Petkim'in ürettiği 
ürünlere zam yapılması- 
nın etkili olduğunu öne 


‘nü seçim yapılacak 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


ra Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çelebi'nin ölümü 
üzerine boşalan bir Ankara milletvekilliğinin 
yenilenmesi için 14 Ekimde yapılacak seçimlerde Ankara'da milletvekili seçimi yapılması için 
Yüksek Seçim Kuruluna 
başvurmuştu. 

Dün toplanan Yüksek 
Seçim Kurulu CHP'nin 
isteğini görüşerek 3'e 
karşı 4 oyla reddetti. 

CHP SEÇİM 
GEZİLERİNE 
BAŞLIYOR 


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcıları Uğur Alacakaptan, Coşkun Karagözoğlu 
bugün, Erol Tuncer ise 
yarın seçim gezisine çıkıyorlar. Alacakaptan, Mardin, Sirt, Bitlis, Muş , 
Van ve Hatay, Coşkun 
Karagözoğlu Tokat, Amasya, Samsun, Artvin, 
ve Rize illerini dolaşacak. 
Erol Tuncer ise Erzurum, 
Erzincan, Kars ve Ağrı'ya 
gidiyor. 

Alacakaptan, Karagözoğlu ve Tuncer 1 Eylül 
de Ankara'da olacaklar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye çapında seçim gezisine 5 Eylül'deki Küçük Kurultaydan 
sonra başlıyor. 


SEÇMEN LİSTELERİ 

ASKIYA ÇIKARILDI 
29 Temmuzda ilk yazımı yapılan seçmen listeleri, 14 Ekim Pazar güil- 
8'de 


lerde, dün saat 


A 


— 


sürdüler. 

Geçen yıl iki kez fiyatı artıran yanik abi) 
larının yaptığı dán 
sonra, daha önce 15! 
liraya satılan Renault 
marka otomobillerin laştik fiyatı 3025 liraya įkseldi. N 


YENİ ZAMDAN SONRA KAĞIT FİYATLARI 


CİNSİ 


1. Hamur (ebad) 
1. Hamur (Bobin) 
Pelür (beyaz). . 
Pelür (renkli). . 
Kaplık Beyaz Karton . 
Kanlık Renkli Karton. 
Kroma Karton 
Bristol Karton 
Triplek Karton .... 
Püsüs Karton 
Sarı okul defter kağıdı . 
Krepe Kağıdı 
Selüloz Kağıdı (Bobin) . 
Selüloz Kağıdı (ebat) . 
Kraft Linor 16 Gr. . 
Saman Fluting 160 gı 


Şerenz Fluting 160-180 gr. .. > 


ESKİ FİYAT 
(TON/Lİ RA) 


Jia 
3 


~ 


15.000. TL.. . 


YENİ FİYAT 
(TON/Lİ RA) 


66.000.-TL. 
64.000.- TL. 
75.000.- TL. 
80.000.- TL- 

.. .35.000.-TL. 
. . -37.000.- TL. 
. - -40.000.- TL. 
. - -65.500.- TŁ. 
< « -33.000.- TL. 
-~ 41.000.- TL. 


11 120.000- TL. 


YENİ ZAMDAN SONRA LASTİK FİY ATLARI 


Cinsi BOY 
Otobüs 
Kamyon 
Renault 
Anadol 
Murat 

ABD otoları 
Traktör 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
ya da direnip varolacaktık, İşte şimdi biz var olma mücadelesi veriyoruz' 
dediler. 


Öte yandan, İstanbul 
Umum Ayakkabıcı. Esnafı Sanatkarları ve Kolları Derneği Yönetim 
Kurulu, basına bir açıklama yaparak ayakkabı 
imalatçılarının taleplerini 
şöyle açıkladı: 

1— Ayakkabı malzemelerinin fiyatının devlet 
tarafndan o belirlenmesi. 
Bu işlemle ilgili kurulacak komisyona Ayakkabıcılar Federasyonun- 
dan bir temsilcinin de alınması. 

2— Ayakkabı malze- 


melerini satan tekelci firmaların ellerindeki stok- 


lanmış malların alınıp, 
normal fiyattan esnafa 
satılması. 


3— Bu firmalara ve işlemlerine karşı her 
türlü yasal önlemlerin alınarak devlet etkinliğinin 
sağlanması. 


1000x20 
900x20 
160x13 
590x13 
155x13 
750x16 
14x30 


(işletme Vergisi dahil) 


w 
UTLARI ESKİ FİYAT 
8160 Lira 
6295 " 
1500 " 
860 " 
900 " 
3600 " 
.9500 " 


Yüzbin... 


TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 

Öte yandan Türkiye 
İşçi Köylü Partisi Eminönü ilçesi basına bir açıklama yaparak, ayakkabı 
imalatçılarının sürekli artan fiyatlara keyfi zamlara karşı başlattıkları 
haklı direnişlerini desteklediklerini (o açıklayarak, 
bütün halkı ayakkabı 
imalatçılarının mücadelesini desteklemeye yetkilileri ise 'imalatçılarını 
sorunlarına eğilmeye çagırdı. 

SIKIYÖNETİM 
KOMUTANLIĞININ 
BİLDİRİSİ 

İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı ayakkabıcıların direnişleriyle ilgili olarak bir bildiri yayınladı. 

Komutanlığın konuya 
ilişkin 26 Nolu bildirisi 
aynen şöyledir: 

1— İstanbul umum 
ayakkabı esnafı, sanatkar 
ları ve kolları derneğince 
ayakkabı yapımı ve satımı ile uğraşanların 27 A- 


BAŞSAĞLIĞI 


Türkiye İşçi Köy 


YENİ FİYAT 


15 050 Lira 
11950 " 
3 025. 
1 500 
1 600 
5 050 
16 450 


ğustos 1979 gününden 3 
Eylül 1979 gününe kadar 
işyerlerini (o kapatmaları 
hakkında karar alındığı 
duyulmuştur. 

2— Ticaret ve sanat 
sahiplerinin kamu düzenini bozmamak kaydıyla 
işyerlerini açıp açmamaları kendi iradelerine bağ - 
lı bir husustur. Ancak, 
bazı kişilerce sözü edilen 
karar ileri sürüle 
rek işyerlerini açmak ve 
çalışmak isteyenlerin ticaret ve sanat serbestilerine zor ve tehdit kullanılarak engel olundugu tespit edilmiştir. 

3— Ticaret ve sanat sahiplerinin iş ve çalışma 
hürriyetlerinin bu şekilde engellenmesi Sıkıyönetim Oo Komutanlığınca 
genel güvenliği ve kamu 
düzenini ihlal eder ni 
telikte (o görüldüğünden, 
bu kabil fiilleri işleyenler hakkında 1402 sayılı 
Sıkıyönetim yasasının 
15. maddesi gereğince 
yasal işlem yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur 


lü Partisi Üyesi 


SERDAR 
TUNCABOYLU 


20.8.1979 günü saat 02.00'de Üsküdar'da 
faşist katiller tarafından katledildi. 
Ailesinin, devrimci arkadaşlarının ve 


#ei Türkiye halkının başı sağolsun. 


Anısı mücadelemizde yaşayacak. 


Türkiye işçi Köylü Partisi Üsküdar İlçe Örgütü 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 


/M 60 | 75017 Paris 
Tel: 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Ruedela 
Jongutere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


HOLLANDA | İSVİÇRE 


Bildstr. 53, 
Utrecht 

Tel. Tel: 
314761 


Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/796 628 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


342172 


3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL | 


“den gizleyebilmek 


ış 
3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
.Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 
uçak postası ücreti ekle: 


rauhtarlıklarda askıya 
çıkarıldı. 

Seçmen listeleri, 2 
Eylül Pazar günü saat 
17'ye kadar askıda kalacak, listelere, askıda kaldıkları süre içinde, ilçe 
seçim kurullarına başvu- 


rularak itirazda bulunulabilecek. 
Seçmen listelerine, 


seçmen yurttaşların yanısra, siyasi partilerin yetkilileri de itirazda bulunabilecek. 

Seçmen listelerine itirazda bulunacak yurttaşların, kimliklerini kuşkuya yer vermeyecek şekil- 


de ortaya koyan bir 
belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 


Kimliğini ispat edeme- 


Yüksek seçim... 


— 


(Aydınlık 


yenlerin itirazları incelenmeyecel. Seçmenlerin 
itirazda bulunurken delil ve gerekçe göstermeleri de gerekiyor. 

İlçe seçim kurulu 
başkanları itirazları, kendilerine ulaşmasından itibâreen üç gün içinde 
kesin karara bağlayacaklar. 

Seçmen listelerine yapılacak itirazların karara 
bağlanması, 3 Eylül 
Pazartesi günü akşamına 
kadar tamamlanacak. 

Geçen yıl iki kez fiyatı artıran lastik fabrikalarının yaptığı zamdan sonra, daha önce 1500 liraya satılan Renault marka 
otomobillerin lastik fiyatı 3025 liraya yükseldi. 


TKP’ 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
çorbaya döndü'' diyerek 
TKP yanlılarına, ''Sımıf 
savaşımında —ne renkte 
olursa olsun— oportüniste hiç güven olmaz. Her 
şeyi bekleyeceksin, her 
yolla yanıt vermeye hazır olacaksın"' çağrısı yapıyor. 


“KİMİNE ETEK 
ALTINDAN SOPA, 
KİMİNE İKBAL" 

"Her şeyin sonunu 
kadrolar belirleyecektir" 
adlı yazısında R.Yürükoğlu, "TKP'nin izlediği 
politika için, "Türkiye ve 
Avrupa'nın her yerinde 
birçok militan, CHP hükümetinin kurulmasından 
bu yana hızla sağa çark- 
eden, cilalı sözler altında 
kof eylemsizlik getiren 
tutumdan rahatsızdır" diyerek şunları söylüyor: 

“Atılım ve TKP'nin 
Sesi, Türkiye'de 1977' 
den bu yana uygulanan 
siyasetin iflasını gözler- 
için 
bizim yoldaşça eleştirilerimize çarpıtma ile yanıt 
veriyor. Her şeyi çarpıtıyor." 


R.Yürükoğlu bölünmeden sonra Doğu Almanya hizbinin faaliyetleri hakkında da şunları 


yazıyor: 
"Bazı yoldaşlar, kulaklara fısıldananların 


ya da 'yurt dışında yayınlanan bir gazete 'baylar' gibi ayıp tanımlamaların etkisinde kalabilir. 
Kitap, gazete toplama- 
nın, yasaklamanın, yakmanın etkisi altında 'terörize" olabilir. İnsan denen varlığın hem çok 
güçlü hem de çok zayıf 
yanları var. Oportünistierin çeşitli yöntemleri 
var. Kimine etek altından sopa gösteriyorlar, 
kimine 'ikbal' açıyorlar, 
“seni bilmem ne yapacağız' gibi ballar çalıyorlar." _ 

İ.BİLEN'İN 
KARİKATÜRLERİ 
R.Yürükoğlu'nun yazısının yayınlandığı İşçi- 
nin Sesi dergisinde İ.Bilen'in alaya alındığı birkaç karikatür de bulunuyor. Bu karikatürlerden 
birinde, İ.Bilen'e "'oportünist Recep" adı takılmiş. 


THY Frankfurt bürosuna konan 
bomba hasar meydana getirdi 
Olayı Ermeni gizli örgütü üstlendi 


FRANKFURT (AA) 
Frankfurt'ta pazartesi 
günü erken saatlerde tren 
istasyonu yakınlarında 
bulunan Türk Hava Yolları bürosunda patlayan 
bomba büyük hasar meydana getirdi. 

Bomba patlamadan 
kısa bir süre önce bir 
"Devrimci örgüt" adına 
Assocuated Press'e telefon eden kimliği bilinmeyen bir kişi, 20 dakika 
sonra bir Türk kuruluşun- 
da bomba patlayacağını 
bildirdi. Bombanın hangi 
kuruluşta patlayacağı sorulduğunda bu kişi: 
"Bekleyin görürsünüz" 
diyerek telefonu kapadı. 

Yerel saatle 00.24'te 
patlayan bomba, binanın 
ve yoldan geçmekte olan 
iki tramvayın camlarını 
kırdı. Tramvayın içinde 


bulunan bir kadın cam 
parçalarından yaralanırken, tramvay sürücüsü de 


şok geçirdi. 
Patlamadan hemen 

sonra polis ve itfaiye 

araçları binayı kordon 


altına aldı, Çevrede toplananlar yeni bir patlama 
ihtimaline karşı bina- 
dan uzakta tutuldular. 

Polisin 40-50 yaşları 
arasındaki iki kişiyi aradığı öğrenildi. Tanıkların 
verdikleri bilgiye göre bu 
iki kişi patlamadan hemen sonra farları sönük 
olan bir otomobille olay 
yerinden uzaklaşmışlardır 

Öte yandan haber 
ajanslarına telefon eden 
bir kişi, bombalama eyleminin Ermeni Kurtuluş 
Örgütü tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. 


TMMOB ye bağlı 14 Oda, Harita 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesinin bombalanmasını kınadı 


İSTANBUL 

Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliğine bağlı 14 
Oda Merkez Şube ve 
‘Temsilcilik Harita 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube binasının bombalanması olayını kınadı. 
14 kuruluşun ortak 
imzasıyla dün yapılan 
yazılı açıklamada son 
saldırının TMMOB biri- 


minin İstanbul'daki 
lokaline ve bürosuna 
yöneltilen ilk bombalı 


tertip olduğu vurgulanarak söyle denildi; 


"Bombalı saldırı, İnra Mühendisleri Odası 
stanbul Şubesi yayın or- 


ganı Teknik Güç' gaze- 


tesi Yazı İşleri Müdürü 
Zeki Erginbay'ın faşistlerce katledilişinden sonra 
oda yönetimlerini doğrudan hedef alan ikinci 
insanlık dışı saldırıdır. 
'Alt katlarında ailelerin 
oturduğu bir apartmanın 
beşinci katındaki şube binasına sabaha karşı bomba yerleştirmek sadece 
yasa iie kurulu kamu kuruluşu niteliğindeki bir 
demokratik örgüte yöneltilen saldırı olarak görülemez, hu aynı zamanda 
faşistlerin halkın can 
güvenliğini hiçe sayan insanlık dışı demokrasi 
düşmanı kafa yapısını 
gözler önüne seren önemli bir kanıttır" 


ANIYORUZ 


ölümünün 

l inci 
yıldönümünde 
çalışkan fedakar 


üyemiz 


AHMET 


TEKİNKAP'ı 


anıyoruz 
Merkez DGB Devrimci Gençlik Birliği 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun /snt,) 500 TL 
nir, Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


o GÖL 
KİMİN? 


Bafa'nın yeşil suları, Beşparmak'ın kayalarını yalarken, ie ka- 
N k, kayaların dibinden usulca köye 
doğru süzülüyordu. Ortalık mavi bir 
ınlığa daha yeni kavuşuyordu. 
i rşıda çam ağaçlarının Menda fi 
j vercin kafesini” andıran barakalar 
í vardı. Barakaların hemen önünde 
bir kaç boş sandal, suyun hafif kıalan uyarak dansediyorlardı. 
fa'nın durgun yüzü yeşil bir aynayı andirıyor, sabahın mavi ışıkları 
| sis perdesini delerek ona ulaşmaya 
alışıyordu. Beşparmak'ın tepesine 
| ğru sis koyulaşıyor, dağın üst kıs- 
| + mı görünmez oluyordu. Uzaktan 
| tek tük evleri görünen köyden kök sesleri geliyordu. Dalyan taraında tam bir sessizlik vardı. 


püskürtüyordu. İki ki 
| ondan pek farkı yoktu. Hızlı hızlı 
| kürek çekerken ara agan; gözle 
ilyan doğru bakıyorlardı. 
eniş yüzü iyice gerilmiş olan 
| Ömer, elmacık kemiklerinin gerileri- 
ne gömülmüş olan gözlerini ileriye 
dikmiş, durmadan köyü arıyor, bir 
an evvel varabilsem diyordu. Yanlara burulmuş kara bıyıklarının al- 
| tında, sararmış dişleri her kürek 
çekişte daha fazla görünüyordu. Yu 
varlak alnından yanaklarına ve bıyıklarına doğru ter dökülüyordu. 
Köye vardıklarında ortalık iyice 
aydınlanmıştı. Tavuklar, mallar dolaod ayak altında. Köy uyanmişti. 


mer, 
. “Çabuk çabuk, çabuk olun, de- 


balıkla doldu. Üstü 
iler. En üste ise ot ve saman koydular. Öyle ki, bakıldığında arabayla 
ot ve saman taşındığı anlaşılacaktı. 
Kayıkları kıyıya bağ ak arabayla evlerine yürüdüler. Anası, Ömer'e 
| sıkı sıkı tembihliyordu: 

—Aman yavrum, vakalatmayın, 
| Önümüz kış, ılarımız çok, evcek gözümüz bunda. 
| —Yakalatmayız ana, dedi ömer, 
yakalatmayız. Ara yollardan gidetiz, balığı ; teslim eder, parasını 
| alır gelirin. 

Biri evde kaldı. Iki kardeş araba 
a atladı, Söke'ye hareket ettiler. 
arıkemer'den geçip asfalta çıktı- 


lar. 
| Söke şosesi vızır vızır istiyordu, 
- Kenarda sazlıklar, hendeklerde g: 
letler vardı. Yeşil başlı ördekler kaıyordu göletlerde,her yan mis gibi 
| 14 ar kokuyordu. Arabalar, kamj yonlar uçup gidiyorlardı. Söke şod sesi mavi bir şerit, uzaklara incele- 
I rek uzanıp gidiyordu. Ömer, atın 
| ayaklarının sesine kendini 
mış, etrafı seyrediyor, ara sıra ata 
| bir kamçı sallıyordu. Gözlerini 
uzaklara, ta uzaklara dikerek sigar; 


kaptır- 


Yazan:Ali Yörük 


Bafa Gölü civarından bir köylü 


Uzaklara, ucu bucağı görülmeyen yere kadar Tanman ağanın, dedi içinden. Taa denize kadar. En veml topraklar onun, Menderesin 
suyu onun, Menderesin taşıdığı toplar onun. Toprak ağaların, göl 
ağaların. Harpte benim üç amcam 
ölmüş. Bu topraklar için ölmüş. 
Ama benim bir dizi toprağım yok, 
diye düşündü. Tanman ağa burada 
bile le o zaman. Dışarday- 

A uhacir olaraktan gelmiş, 
bu topraklara yerleşmiş. Bu ne biçim dünya dedi kendi kendine, 
amcalarımın uğrunda atai prağın balığını çalmak zorunda kalıoruz, 
r Kafası bulanıyor, üstüste sigara 
tazeliyordu. Arasıra arkada oturan 
e ge 
—İşçi- gazetesinin yazdığı 
Aak 


doğru, dedi Ömer, kardeşine 
zamahu topraklar köylülerin ol- başlangıç 
malıdır. - 
“Bırak şimdi dedi Hasan. Top- olması, 
rak şimdi bizim altımızda. İşte bu kse d 
arabanın içinde. REN selametle gerekse de 
satalım, parasını bir alalım, işte o 
taman jeprak KN g ra 
> elanı ve: mer. 
mta benit Uten bunu satsan ne yetersizliği 
olacak? sonra gene açsın. 
Sonra toi hırlama, Sonra g nedeniyle 
eninde sonunda anacağız. Koseal göl En adamın ran mu be? Bu kooperatif bize 
vatanın gölünden balık tutuyoruz, 
hursiz alyorlar ibe salak herifi ike 
asan, beylerle uğraşmanın ya- 
E olduğ aliyor sağlayabilmiş 
—Karşında Özbaşlar var, Tan- değil. 
man ağa var biraderim, her gün Bakanıyla , Başkanıyla kadeh tokuş- Önce biz 
turuyorlar. Sen necisin biraderim? 
Alt tarafı dabanı gk bir köylü. avlanmak için 
Gık dedin mi atarlar dama. Aklını 
başına topla biraderim Ömer. Bi- gerekli olan ağı, 
zim aklımız fazla etmez. Ezerler bizi. Bu düzen böyle kurulmuş pinteri piyasada 
böyle gider. Eteğindeki taşı dök biraderim Ömer... bulamıyoruz 


Ömer yere bir tükrük attı, ama 
cevap vermedi. Çünkü Söke'nin içine girmişlerdi. Tek tük evleri geçtiler. Birkaç kişi yanda duvar örüyordu. "kuvvat ola" diye selam verdiler. Kaldırımın üstünde iki köpek 
boylu boyunca uzanmış yatıyorlardı. Makkal Hacı'nın önünde durup 
bir sigara aldılar. Yolun kenarına 
dökülmüş çöp yığınını geçip ilk so- 

a girdiler. 


Kimin bu mal? 


ÖL köylüleri kamulaştırmadan 
nunlar, ancak bunu yetersiz bulduklarını daha 


Özbaş'a 28 milyon verilmesi doğru mu olur! 
Kiminmiş bu mal da bu parayı alacaklarmış? 
Yıllarca da vergi kaçırmış.. 


OZBAŞ, 


DEVLETE PAR 


* 


Mustafa Mızrak ile Mustafa Doygun, 'bey'e 28 
milyon kamulaştırma 


mem- 


Kapukırı köylüleri kooperatiften memnunlar. Ama yazlıklarının bulunduğu 
araziyi, hazine ellerinden almaya çalışıyor. Bunun için derili Kapukırı köylü 
leri. "Burası daha evvel bizimdi. Sonra kumsal saha diye Maliye buradaki evler 
için yıkım emri verdi " diyorlar. 


mem a m m ems m 


© “Devlete borçludur özbaş ailesi, 
çünkü 


gölün yarım asırdan fazla 
en verimli zamanını kullandı 


Bafa Gölünün,Kapukırı köyünden görünüşü Me MS | 
Göl kıyısı turistik olarak önem taşıyor. Ancak şimdiye kadar hiç önemverilmemiş. Konaklama ve dinlenme tesisleri yok denecek kadar sayılı. 


me sonuçlanıncaya kadar mek üzere MuğlaMilas zon balığı kooperatiften satmak zorunda kaldık. oda hükümetin kendilerin 


'am çınara doğru ilerlerken, Ye-. 


ni köylünün dükkanını geçince dalyan bekçisi Süleyman çıktı karşılarna. Yanında iki bekçi vardı. Dalgman kimsenin haberi Yeri ama, 
üleymanın sırıtışından her şeyden 
haberi olduğu anlaşılıyordu. 
kğ göstere göstere gülüşü, arabada ne olduğunu biliyorum diyordu. Süleyman, puşt,it dölü, sütü bozuk... Uçları yukarı kalkık sivri bıpau yukarı kaykılmış şapkası, 
aşı uzamış kara suratı... her şeyi, 
her şeyi hayırlı bir mal olmadığını 
gösteriyordu insana. O anda Ömer" 
in içine bir goa kaynar yağ döküldü sanki. Kalbi hızla be başladı, Yüreği kavruluyordu. Arabayı 
durdurmadan yürüdü. Onların İ > 
mna varınca dur işareti gph ar. 
Hasan arkadan atladı indi? elini sok- 
aa eliyle koymuş gibi balıkları bulu. 


(DEVAM EDECEK) 


önce de belirttik. 

Ayrıca Dalyan tesisleri 
ve 50 dönümlük arazi 
için 2,4 milyon, gölden 
balık avlama hakkı olarak 
da 26 milyon olmak üzere Özbaşlara, toplam 28 
milyon lira kamulaştırma 
bedeli verilmesini doğru 
bulmuyor köylüler. 

—Devletin bundan para alması lazım. 70-80 
sne bol bol gölden ye, 
bir de devletten 28 milyon lira pâra kes. 

—özbaş'a 28 milyon 
verilmesi doğru mu olur? 
Kiminmiş bu malda bu 
parayı alacaklarmış? yıllarca da vergi kaçırmış... 

Serçin köylülerinden 


| 
a 
| sından derin bir dum ekiyor. 
| 


Ei 


deserier:'sevinç altan, 


-am mm ÖZET pa 

Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmani, 
Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşfPjer. Düzlük 
aslında Türkmene aittir, Dağıştan Bey, Kürtleri Türkmane 
karşı kullanmayı düşünür. Hacı Osman Beyle dostiyk ku- 
Tar. Kendi kızını ona verecektir, Hacı Osman Beyin kızr 
Kevok'u da kendisi alacaktır. Düğün kurulur, Koçerler bü 
yük tepki duyarlar. Rispi Safo siyah kuşak takar, Keyok* 
ün nişanlısı Memdız öfkelidir. Kendisine yoksul olduğu 
için varımsız olduğunu sanır. Oysa Kevok Memdiz'ı sevmektadir ancak babasına karsı gelemez, 


Memdız, payıma düşeni değiştirip sürüye 


katın dedi ayrıldı 7 


—Dilşo bu işi becer iki gözüm yolunadır, 
demişti sevinerek. 

Dilşo hayvan sesi çıkarmakta çok marifetliydi. Bütün Ararat gezilse üstüne taklitte yoktu, Kuzu gibi melese kuzulu koyunu aldatır, 
dağ taş peşinden gezdirirdi. Ne hikmetse, bütün kuzuların sesi insanoğluna bir gelirdi, koyunlarsa kendi yavrularının sesini çok iyi bilirlerdi. Demek hepsinin sesi ayrı ayrıydı. Dilşo 
bunu bile becerirdi. Kurt sesiyle çobanları bütün gece uykusuz bıraktığı olmuştu. 

Heko'ya şunu edecekti: Kurt sesiyle itlerini aldatıp bey çadırına götürecek, bey çadırına yakın kendine kurt aratacaktı. Böylece rezil, rüsva'edecekti. 

. Geceydi. Bin ağızdan konuşan Ararat'ın 

dünyayı tutmuştu. Gökte kocaman 
bir ay yardı. Davarın tüyü ay ışığında ışıldaklı, 
4 i. Davarı yatırıp yaktıkları ateşin etrafına toplanmış konuşuyorlardı, Lafın çoğu 
çobanlara, kurtlara, koyunlaraydı. Heko neden sonra kalkıp davarına varmıştı. 

Kendi itlerini bu yana haylayıp yatırmışlardı. Sonra da tasmalarından yere bağlamışlar- 


dı. 

Dilşo, göçle Heko'nun davarı arasında uluduğunda, sanki Ararat'ın azgın, kancık kurdu, 
üç adım ötede duruyordu. 

İtleri sesine aldatıp Bey çadırına yakın çekmişti. Kendini görüp bocalayan itler geri dönecekken yeniden ulumuştu. İtler Efrut Beyiri çadırını dolanıp ortalığı velveleye verirlerdi. Heko elinde mavzer koşup gelmişti. Dilşo, itleri çadırın dibinde boğuşturunca Bey içeriden yarı üryan. fırlamış az ötedeki Heko'ya hışımlanıp, 

— Heko hayır mıdır, şer midir? Bu itleri boğuşturmaya çadırımdan münasip yer mi yoktur, çağır da içerde boğuşsunlar. 

— Kurt kovalarlar Bey. 

Bey şaşırdı, 

— Göçün ortasında! .. Bu ne terbiyesiz kurttur, 
Dilşo yeniden uluyunca Bey durakladı, sonra 
ortalığı gülüşe verdi. İşi anlamıştı. Heko'ya, 

— Vallah itlerin yaman kurtçudur, bu Memdız'ın işi olup seni mat etmiştir. 


Başlarına toplanan koçerler karınlarını tuta 
tuta gülüyorlardı. Bir yandan da Heko'ya laf dokundururlardı. 

* — Heko, Beyin sözünü duymuş musundur? 

— Nerden duysun, avla meşguldur. 

— Bu itleri varken ona ölüm yoktur. 

— Göçün ortasında avlanır Heko. 

— Lo yanılıp dabizi vurmasın? 

— Kurttan başkasına nişan almaz Heko. 

— Baş çobanlığı inkar gelinmez. 

— Gelinmez. 

—E de, başında çöp kırın. 

— Niyedir? 

— Nazar değmesin. 

—Dilşo'ya bu işi Memdiz yaptırmıştır. 

— Ben şunu düşünürüm. Heko göçün ortasın- 


da kurt avlarken sürüye sahici kurt inmesin. 
— Heko'ya kurt mu yanaşır lo! 
— Bu itleri varken...” 
Nal şakırtılarına uyandı, aklı Ararata varmış- 


ken geri geldi. Osmanlı Paşası peşinde yirmi kadar fedayisiyle konağa at sürüp üzengi boşalttı. 

Safiye Hanım'ın kocasından evvel davranıp 
babasını karşılamasını Araratlı kınadı, gizlice 
"Yeni geline yakışmaz bir haldir" dediler. Osmanlının pür telaş gelişini hayra yormadılar. 

Araratın Hacı Osman Beyi yeni hısmını içeri 
buyur etti. Osmanlı Paşası duymazlıktan geldi, 
ters, öfkeliydi. Atından inmedi...  - 

— Bey sürüme hırsız indi, bu yıl ikidir iner. 
İlkini Türkmenden bildim. Doğrusu da buydu. 
Lakin, bu seferki Türkmen olamaz. Düz, çapulcuyla, serseriyle doldu Bey! Kendi toprağımda 
bana rahat yoktur. Çalınan davarı ite attığım 
bir kemik say. Hem de öyledir... Aç ite kendi 
rizamla attığım. İnce eleyip sık dokudum,, aklım 
bana der ki: Bu rivayet ettiğiniz biridir. Araratm töresiyle, Türkmenin töresi Osmanlının edep 
erkanına benzemediğinden siz hırsızı Kahraman 
bilirsiniz, biz katiyen öyle bilmeyiz. Şeriatta 
çalan eli kesmek vardır. Ve de keseriz. Sizin ser- 


seri Memdız'ınızdan şüpheleniriz. Ne dersin 


Bey? 

Rispi :Miro'ya Osmanlı Paşasının lafı zor geldi, yutamadi. Oturduğu yer şa bu yana aksak, ürüdü lafını tirdi. 

Opay SF (DEVAM EDECEK) 


bedeli verilmesine tepkilerini böyle açıkladılar. 

Bu arada Kooperatif 
Başkanı Ferit Özcan 
da şunları söyledi: 

"Bu 28 milyon verilmediği gibi, Özbaş ailesinin para vermesi gerekir- 
di. Devlete borçludur Özbaş ailesi, çünkü gölün 
yarım asırdan fazla en 
verimli zamanını kullandı. Yani içini yedi, kabuğu bize kaldı." 


Köylüler bu paranın 
'bey'e ödendiğini duyduklarını (o söylerlerken 
Bakanlık yetkilileri ise 
paranın henüz Özbaş'lara 
verilmediğini, bankada 
bloke edildiğini belirti - 
yorlar, Yine 'ivedi kamulaştırma' için bu paranın bankaya yatırılması 
zorunluluğundan söz 
ediyorlar. Bilirkişilerin 
tespit ettiği bu miktara 
itiraz ettiklerini, mahke- 


da paranın ödenmeyece- tarafına, Bafa'nın taa ucuz fiyata alıp, piyasada (O kadar uğraş, didin, yardımcı olmasını, soğu 
ğini öne sürüyorlar. öbür yakasına geçiyoruz, yüksek fiyatla satarak, sonra da gayyaflar eme- hava deposunun yapıl 
.. . Bu arada köylüler de büyük kâr sağladılar. ğimizi sömürsünler. rak bu imkanın daha « 

Toplu üretim kooperatiften memnun Kooperatif kiloda en faz- —Pazarlama imkanı- (geliştirilmesini talep ed 

f olduklarını belirttikten la 10 lira kâr ederken mız sınırlı, bunun için yorlar. Ve sonunda hi 


AFA Gölü Balıkçılık-Su ÜrünleriÜretim 
ve Değerlendirme Kooperatifinde, bugünlerde en 
fazla tartışılan konu toplu üretime geçiş; yani 
köylülerin kayık, motor 
ve benzeri üretim araçlarının mülkiyetini para 
mukabilinde kooperatife 
devretmeleri. 
Başlangıçta köylüler 
herkesin motorunun, kayığının kendi mülkiyetinde olmasını istemişler, 
Şimdi Serçin köylüleri 
araçlarını kooperatife 
devretmeye hazırlar. 
-Hepimiz kabul ediyoruz motorları kooperatife devretmeyi, diyor 


Serçinden Mehmet Ali 
Demir. 

Bu arada kooperatife 
dahil Kapukırı ve’ Gölkaya köylüleri ile görüş- 


Kapukırı köylülerinin elinden alınmaya çalışılan kum 
sal. Köylüler burada yazı geçirip balıkçılık yapıyorlar. 


sonra toplu üretim konusundaki endişelerini belirtiyorlar. Kapukırı ve 
Gölyaka köylerinde kooperatife üye köylülerin 
tümü üretim araçlarının 
bedel karşılığı da olsa 
kooperatife devredilmesi konusunda ikna olmuş 
değiller. 

Oysa gerek Manyas, 
gerekse iGölmarmara'da 
kooperatifin kuruluşuyla 
birlikte toplu üretime geçiş sağlanmış. 

Bu konuda köylüler 
aralarında tartışa, konuşa 
bir sonuca varaçaklar elbette... 

Yine de bizim anladığımız eylülün birinci yarısmda toplanacak olan 
kooperatif genel kurulundan önce bu sorun 
bir çözüme bağlanacak. 


Gayyaflar 


OOPERATİFİN toplu üretime geçiş dışında başka bir çok sorunları daha var. Kooperatif gerek balığın avlanması, gerekse pazarlanması konusunda bir yıl 
içinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşmış. Yeni olduğu 
için bazı acemilikleri olmuş... 

Gölyaka köyünden 12 
yıldır balıkçılık yapan 
Nihat Yıldız bu konuda 

—Bu sezon gerek başlangıç olması, gerekse de 
çalışma yetersizliği nedeniyle kooperatif bize her 
imkanı sağlayabilmiş değil, Önce biz avlanmak 
için gerekli olan ağı, pinteri piyasada bulamiyoruz, 

Gölyaka'dan diğer balıkçılar da söze giriyorlar. 

—En önemli sorunlarımızdan biri de gayyaflar 
(aracılar). Bunlar bu se- 


Gölyaka'da Muhtar Mehmet Uysal, Nihat Yıldız: "Balıkçılık garanli bir şey 
değildir. Kumar oynamak gibidir. Bir hafta boş gider gelirsin, bir kuruş alamazsın; Sonra bir de Gayyaflar var. Balığımızı ucuza kapatmaya çalışıyorlar” 


de, o dönemde kooperatife üye oldular 
Fakat bir yıl geçtikten sonra 


gayyaflar kooperatiften 
35 liraya aldıkları sarıba- nin 
lığı 80-90 liraya sattılar, 
çok kâr ettiler. 

—Bir de bu gayyaflar 
birleşerek balığı almadılar, Balığı depolama imkanımız olmadığı için, 
onlarım istediği fiyattan 


deyip, 
olmadı, 


” Soru: Bafa Gölü Kooperatifi kurulalı tam bir yıl oluyor. Kooperatifinizin kaç üyesi var, çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Cevap: Kooperatifimizin 353 ortağı var. Başlangıçta kooperatife 
göl çevresindeki dört köy üye olacaktı. Daha sonra 6 köy dahil oldu. 
Bunlar Serçin, Akyeniköy, Kapukırı, Gölyaka, Pınarcık ve Çamiçi 
köyleri. Bu köylerde balıkçılıkla 
uğraşan herkes kooperatifimize üye 
olabilir 

Soru: Bazı çiftlik ağalarının da 
kooperatife üye olduğu doğru mu? 

Cevap: Başlangıçta üye olmak 
isteyenler arasında hiç bir ayırım 
yapılmadı. Kooperatifin kuruluşu 
engellenmesin diye her isteyen üye 
olsun denildi. Bakanlığın görüşü de 
bu doğrultudaydı. 

Bu nedenle Pehlivan veya Yağlı 
Halil adıyla bilinen çiftlik ağası, ço 
cukları, başka restoran sahipleri, ba 
lıkçılıkla uğraşmayan nakliyeciler 


artık durum değişmiştir. Bu kişiler 
fiilen balıkçılık yapmamaktadırlar. 
Bu nedenle kooperatiften 84'e yakın üyeyi çıkarmayı düşündük. Ancak şimdi bu 84 kişi arasında da 
yeni bir değerlendirme yaparak, 
şu anda balıkçılık yapmayan, fa- 
, kat imkan tanındığında yapabilecek 
olan yoksul köylüleri ayıklayacağız. 
Bu çiftlik ağalarının üyeliği konusuna Kooperatif Genel Kurulu karar 
verecek. İlk Genel Kurulumuz eylülün 15'i ila 25'i arasında yapılacak. 
Aynca çok sayıda üye olmak için 
müracaat eden arkadaşlarımız da 
var. Onların da üyeliklerini gerçekleştireceğiz. 


Soru: Bafa gölünde kooperatif 
üyeleri dışında kimse balıkçılık yapabilir mi? 

Cevap: Bafa Gölünde balıkçılık 
yapma hakkı münhasıran kooperatife aittir. Biz üyelerimizin balıkçıhk yapmasını istiyoruz, bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Sözünü 
ettiğim ve üyelikten çıkarılacak kişiler bu bir yıl zarfında kooperatife 
bir kilo bile balık getirmediler. Aslında kooperatifimize üye olmanın 
da bir tek şartı var; 'Kooperatifin 
faaliyet sahasında beş yıl yerleş- 


Köy-Koop İzmir Birliğiyardımını 
Mahmut Türkmenoğlu'na 
gittik. Bir şey yapamam 
bize 


Köylüler kooperatifin 
pazarlama olanaklarının 
geliştirilmesini, bu konu- 


türlü sorunu görüşüp kı 
nuştuktan sonra laf di 
nüp dolaşıp "'toprak' 
topraksızlığa geliyor. 


istedik. 


yardımcı 


YARIN: BU BEYLERİ 
KÖKÜNÜ TEMEL! 
BURADA 

KAZIMAK LAZI 


miş olmak ve balık üretimini meslek 
edinmiş olmak. 

Soru: Kooperatif nasıl bir çalışma sürdürüyor? Bugün ne gibi sorunlarınız var? 

Cevap: Balık tutan ortaklarımız 
her gün tuttukları balıkları kooperatife teslim ederler. Kooperatif kiloda en fazla 10 lira gibi bir kâr alır. 
Ortaklar her hafta cumadan cumaya 
da paralarını alırlar kooperatiften. 

Aslında bu bir yıl içinde balık 
avlama ve pazarlama bakımlarından 
çok acemiliklerimiz olmasına rağmen ortaklar kooperatiften memnun kaldılar. 

Yalnız balıkçılık için gerekli ağ, 
pinter gibi malzemenin temininde 
güçlük çekiyoruz 

Yine (tesisteki (o noksanlıkları 
kendi gücümüzle gideremiyoruz. 

Mesela elektrik ihtiyacımız var. 
Bunu biz kendimiz sağlayamayız. 
Yakında TEK'den (Türkiye Elektrik Kurumundan) bir arkadaş gelecek, bakalım ne sonuç alacağız? 

Bugün için çözmemiz gereken 
acil sorunlarımızın başında kayık, 
motor vb. gibi üretim araçlarının 
kooperatif mülkiyetine devredilmesi geliyor. Bakanlık da başlangıçta 
balık ağı, tekne, motor sağlayacağını söylemiş, ancak mülkiyetin 
kooperatife devredilmesini önermişti. Ortaklar başlangıçta buna rza 
göstermediler. 

Soru: Peki mülkiyet kooperatife 
geçtiğinde nasıl bir işleyiş olacak? 

Cevap: Eğer bu sağlanırsa bütün 
ortaklara, yeni üye olacaklara üretim aracı sağlama imkanımız olacaktır. Dışarıdan motor, kayık almadan herkese yetecek üretim aracı sağlanabilecektir. Son günlerde 
bu yöndeki çalışmalarımız yoğunlaştı. Bütün altı köyü de dolaştım. 
Serçin başta olmak üzere ortaklar 
bu fikre yanaşıyorlar. t 

Soru: Ortaklar kayık ve motorları kooperatife nasıl devredecekler? 

Cevap: Altı köyden oluşacak bir 
takdir komisyonunca bu araçlar 
kooperatife devredilecek, bedeli 
ödenecek. Ortaklar mülkiyetini devrettikleri araçları zimmetli olarak 
kullanmaya devam edecekler,balıkçılık yaptıkları sürece, kooperatifimizin amacı da bu zaten. Şimdi 
ilk iş,müşterek kullanımı sağlamaya 
çalışıyoruz. 


EŞ e Ye) TE 


